
                                                                                                       

  

   

Inleiding 
Het Woordeloze boek is een boek dat in vijf kleuren het Evangelie op een begrijpelijke manier uitlegt aan kinderen. 
Het is een boek zonder woorden, maar het heeft zoveel te vertellen. In vijf clubbijeenkomsten kun je het Evangelie 
aan de hand van vijf kleuren bespreken. De Bijbelse lijn van zonde, redding, vergeving en heiliging komt hierin 
terug. 

• Goud:  Zuiver goud, God in de hemel  

• Zwart: Roetzwart, de zonde en de zondeval 

• Rood: Bloedrood, betaling door bloed 

• Wit: Sneeuwwit, rein en heilig, verzoend met God 

• Groen: Groen, groeien in genade 
 
Je kunt dit ook doen aan de hand van de watermeloen die je op de voorzijde van het boekje ziet. Of neem een stuk 
watermeloen mee naar de club. De bloesem van de watermeloen is goud (dit zie je dus niet letterlijk terug aan de 
watermeloen, maar kun je wel uitleggen), de pitjes zijn zwart, het vruchtvlees is rood en er zit een wit randje onder 
de groene schil.  
 

Verwerking 
Bij elk leidingdeel vind je zoals gebruikelijk een verwerking. Bij dit thema dus een 
verwerking bij de kleur. Je kunt er ook voor kiezen om op een avond een verwerking te 
maken over de vijf kleuren in het algemeen. 

• Je kunt bij IKC een ‘blijde boodschapbandje’ bestellen.  

• Natuurlijk kun je ook zelf een armbandje maken. Regel kraaltjes in de vijf kleuren en 
laat de kinderen deze op volgorde rijgen. 

• Je kunt je eigen woordeloze boek knutselen, waarbij je op A4-vellen in de juiste kleur 
de verwerking van de Bijbelstudie plakt. 

• Je kunt een kralensleutelhanger maken in de vijf kleuren. Je hebt dan 
sleutelhangerringen nodig, koord en de kralen in de vijf kleuren.  

 

Vrolijke ideeën  
Om de themakleur extra aandacht te geven, kun je de clubzaal versieren met slingers en ballonnen in de kleur die 
aan de beurt is.  
Je kunt ook de kinderen vragen in kleding in de kleur die aan de beurt is naar de club te komen, of hen vragen een 
voorwerp in de juiste kleur mee te nemen. 
 

Liederen 
In vijf middagen kun je ook een themalied aanleren over de vijf kleuren, bijvoorbeeld ‘Een heel bijzonder verhaal’. 
 

Intro voor de kinderen 
Wie van jullie houdt er van lezen? Sommigen houden misschien wel van spannende boeken, anderen lezen liever 
stripverhalen. Wie van jullie heeft er wel eens een boek gelezen, zonder woorden en zonder plaatjes? Dan denk je 
natuurlijk: Dat kan toch niet! Nou, hier heb ik zo’n bijzonder boek. De bladzijden hebben allemaal een andere 
kleur, maar er staan geen letters op. Toch heeft dit boek heel wat te vertellen. We beginnen vandaag met de 
gouden bladzijde… 
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Bijbelstudie 1  Zuiver goud 
Bijbelgedeelte lezen voorafgaand aan de Bijbelstudie: Handelingen 1:8-11. 
Als je alleen de Bijbelstudie maakt, kun je Openbaring 22:1-6 lezen. 
Als je alleen het Bijbelverhaal vertelt, kun je Handelingen 1:8-11 lezen. 
 

Doel 
De kinderen… 
 1. weten dat de hemel de plaats is waar God woont. 
 2. beseffen dat de hemel een heilige (zondeloze) plaats is. 
 3. kunnen -uitleggen wat God in de hemel doet (plaats bereiden/regeren/bidden). 
     -vertellen voor wie God plaats maakt in de hemel. 
 
Bij het maken van de vertelschets en Bijbelstudie is uitgegaan van deze doelen. Het werken met doelen helpt om 
als leidinggevende gefocust te blijven. Ook is het voor de kinderen gemakkelijker na te vertellen wat ze uit de 
geschiedenis geleerd hebben.  
We beseffen dat er uit het Bijbelgedeelte ook andere lijnen zijn te trekken. Het is echter belangrijk om de jongeren 
met een samenhangende boodschap in aanraking te brengen.  
 

Psalmen en liederen 
Psalm 5:1 Neem, HEER’, mijn bange klacht ter oren 
Psalm 5:2 Sla ied’re zucht, mijn hart ontgleden 
Psalm 16:6 Gij maakt eerlang mij ’t levenspad bekend 
Psalm 24:4, 5     Verhoogt, o poorten, nu den boog 
Psalm 68:9 Gods wagens boven ’t luchtig zwerk  
Psalm 68:16 Gij koninkrijken, zingt Gods lof 
Psalm 89:3 De hemel looft, o HEER’, Uw wond’ren dag en nacht 
 
Zangbundel Jezus is Koning over de aarde 
Zangbundel Kroon Hem met gouden kroon 
Joh. de Heer Prijs mijn ziel de Hemelkoning 
OTH 394  In de hemel is de Heer 
OTH 441  Elk oog zal Hem zien als Hij komt 
  Alles is gereed in het Vaderhuis 
 

Geloofsleer 
In de belijdenisgeschriften wordt de geloofsleer kernachtig weergegeven. Om meer inhoud te geven aan de 
doelen, kun je onderstaande delen uit de geloofsleer gebruiken in de voorbereiding: 
 
HC vr./a. 46, 47, 49 Wat is opgevaren naar de hemel? Is Christus dan niet bij ons? Wat nut heeft de 

hemelvaart van Christus voor ons? 
 

Exegese Handelingen 1:8-11 
Focus  
De hemel. Wie en wat is daar? En wat is daar niet? Als jij in de Heere Jezus gelooft, mag je er zeker van zijn, dat Hij 
in de hemel een plaats voor jou bereidt. Dan zul je eeuwig bij Hem zijn! 
 
Omschrijving focus 
De hemel is de plaats waar God woont en regeert. Waar de Heere Jezus plaats bereidt, regeert en bidt. Deze 
plaats is heilig en zondeloos en zonder de gevolgen van de zonden. 
Er is plaats voor ieder die in Hem gelooft. 
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Achtergrondinformatie 
Bij dit thema is niet specifiek een Bijbelgedeelte gekozen. Het gedeelte uit Handelingen over de hemelvaart komt 
wel uitgebreider terug als vertelling.  
Als we willen kijken naar wat de Bijbel zegt over de hemel, vinden we veel verschillende plekken die hierover 
vertellen. Het is mooi om bij het thema Goud verschillende aspecten van deze heerlijke plaats te benoemen. 
 
Psalm 11:4b De troon van de HEERE staat in de hemel. In de psalmen wordt dit beeld vaker gebruikt. God regeert 
de hemel en de aarde vanaf Zijn troon in de hemel. Hij ziet vandaar alle mensen: wat ze doen en wat ze zeggen, 
maar Hij kijkt ook in hun hart. 
 
Handelingen 1:8-11 gaat over de hemelvaart.  
De Heere Jezus gaat weg. 

• vers 9: En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun 
ogen.  

De discipelen blijven achter.  

• vers 11: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? De engelen zeggen dat Hij terug zal 
komen: Deze Jezus, Die van U opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij Hem naar de hemel 
hebt zien heenvaren.  

 
Johannes 14:2-3 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen 
om u plaats te bereiden.  

• In deze tekst troost de Heere Jezus Zijn discipelen voorafgaand aan Zijn hemelvaart. Het vertelt ons iets over 
hoe het in de hemel is: er zijn vele woningen. En één van de doelen waarom Hij heengaat: het klaarmaken van 
plaats.  

• Vers 3: Als het werk klaar is, komt Hij terug en neemt ons tot Zich in deze heerlijke plaats. 
 
De Heere Jezus bidt voor ons. 

• 1 Johannes 2:1: Wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige.  

• Romeinen 8:34: Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt. 
 
Jesaja 57:15 De HEERE, de Heilige woont in de hemel, in eeuwigheid. Voor altijd. 
 
Mattheüs 6:19-21 Maar vergadert u schatten in den hemel. De schoonheid van de hemel zal niet aangetast kunnen 
worden door iets of iemand (mot, roest, dieven). 
 
Filippenzen 3:20 We verwachten de Heere Jezus uit de hemel. 
 
1 Thessalonicenzen 4:16-17 De Heere Jezus zal Zelf neerdalen en de Zijnen opnemen in de lucht. En alzo zullen wij 
altijd met den Heere wezen. Het kostbaarste van de hemel is dicht bij de HEERE zijn. 
 
Openbaring 5:11 Engelen, troon, tienduizenden.  
 
Openbaring 21 en 22 gaan specifiek over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hier zie je wel terug wat er wel en 
niet in de hemel is.  

• Wat is er wel:  
o 21:3 God Zelf 
o 22:1 boom des levens, zuiver water 

• Wat is er niet:  
o 21:4 geen tranen, dood, rouw, gekrijt, moeite 
o 21:8 geen ongelovigen, geen zondaren  
o 21:22 geen tempel, geen zon en maan 
o 21:27 geen leugen 
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Gebedspunten voordat de kinderen naar huis gaan 
• Danken dat God vanuit de hemel de aarde regeert. 

• Danken dat de Heere Jezus voor ons bidt en voor ons plaats bereidt. 

• Belijden dat wij hier op aarde nog vol zonde en schuld zijn, dat we niet op de hemel lijken. 

• Bidden om het reinigende bloed voor ons zondige hart. 

• Bidden dat wij verlangen om bij de Heere te zijn. 
 

Intro voorafgaand aan Bijbelstudie of vertelling 
Introduceer het woordeloze boek. Dat kan als volgt: 
Wie van jullie houdt er van lezen? Sommigen van jullie houden misschien wel van spannende boeken, anderen 
lezen liever stripverhalen. Wie van jullie heeft er wel eens een boek gelezen, zonder woorden en zonder plaatjes? 
Dan denk je natuurlijk; dat kan toch niet! Nou, hier heb ik zo’n bijzonder boek. De bladzijden hebben allemaal een 
andere kleur, maar er staan geen letters op. Toch heeft dit boek heel wat te vertellen. We gaan vandaag beginnen 
met de gouden bladzijde. 
 

Vertelschets 
Beginzin  
Waar denken jullie aan bij goud? (Geef enkele kinderen een beurt en stuur het gesprek zo dat je uitkomt bij 
kroon/koning/rijkdom.) 

• Veel goud => rijkdom. God is het allerrijkste. Alles is van Hem. 

• God is Koning over de hemel en de aarde.  
 
De koning op Zijn troon 

• God schiep de hemel en de aarde. 

• Hij zorgt voor/regeert over hemel en aarde en alle mensen die er wonen.  

• Hij ziet alles wat er gebeurt op de aarde.  
 
Zuiver Goud 

• Goud kun je vinden in rotsen/op de bodem van rivieren. 

• Zuivering is nodig; puur en zuiver goud alleen.  

• Zuiver goud is het teken van heiligheid/zondeloosheid in de Bijbel.  

• God heeft niets te maken met zonden; slechte en oneerlijke dingen. Die passen niet in de hemel.  
 
Wat ook niet in de hemel is 

• Geen zon/maan (Gods heerlijkheid schijnt daar; helderder dan zonlicht). 

• Geen lamp/kaars. 

• Geen verdriet, ziekte, rouw, tranen en dood. (Gevolgen van de zonde) 

• Geen zonden en ongehoorzaamheid meer! 

• Wij zullen in de hemel op God lijken; kunnen daar alleen zijn als ons hart ook zuiver (heilig) en zonder 
zonden is.  

 
Wat wel in de hemel is 

• God zelf. 

• Jezus! 

• Engelen (loven, prijzen en dienen God). 

• Veel ruimte (veel woningen; zie Johannes 14). 

• Alle mensen die in God geloven (Abraham, Mozes, Noach, David, Paulus). 

• Eeuwig leven. 

• Vreugde, blijdschap, lof en eer.  
Hemelvaart 

• Jezus gaat terug naar Zijn Vader, naar de hemel.  
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• Wij kunnen in de hemel komen doordat Jezus stierf aan het kruis. Doordat Hij onze zonden wil vergeven, 
mogen wij in de hemel komen.  

• Jezus ging eerst; wij mogen Hem volgen als we sterven.  

• Hij bidt daar voor ons en hoort jou als je tot Hem bidt.  
 
Jezus komt terug/wij mogen bij Hem zijn 

• Jezus zal terugkomen naar de aarde.  

• Iedereen die in Hem gelooft, mag mee naar de hemel. Jij ook, als je een hart hebt wat veel van Hem 
houdt. Een hart wat zuiver/rein/heilig is.  

 
Slotzin 
Wat een prachtige plek hè, waar we over vertelden! Nu snap je vast waarom de gouden bladzijde bij dit verhaal 
past.  
 

Antwoorden Bijbelstudie 
Opdracht 1 
Bespreek met elkaar: Wat hoort er wel/niet in de hemel thuis? Schrijf het op het goede papier. 
Voorbeelden WEL: God/engelen/troon/Boom des levens/vreugde/blijdschap/Jezus/vrede/gezang/instrumenten/ 
woningen/Boek van het leven en het Lam (Openbaring) 
Voorbeelden NIET: verdriet/pijn/eenzaamheid/zonden/oorlog/onrecht/ruzie/jaloezie/zon/maan/kaars/lamp/ 
tranen/dood enz. enz. 

 
Opdracht 2 
a) Koning Willem-Alexander. 
b) Den Haag. 
c) De hemel, het paleis van Zijn heiligheid. 
 
Opdracht 3 
a) Hij bereidt een plaats (Joh. 14) en Hij bidt (Rom. 8). 
b) Voor de mensen die in Hem geloven/die Hem kennen. 
c) Eigen antwoord, probeer elk kind uit het groepje iets concreets te laten zeggen. (Als je nog zonder Jezus leeft, 

is er nog geen één zonde van jou vergeven. Iedere dag maak je je schuld meer (HC). Wat betekent het voor jou 
als je al een nieuw hart hebt? Dan ben je al rein en heilig voor God. Dan wil je graag in dankbaarheid voor de 
Heere leven. Als je dan toch weer zonde doet, heb je daar verdriet van en belijd je ze aan de Heere. Hij zal 
vergeven. Want Zijn genade haalt Hij nooit meer uit je weg.) 

 

Verwerking 
Knutsel een kroon 
Wat heb je nodig: 

• Goudpapier 

• A4-papier in diverse kleuren 

• Diamantstickers in diverse vormen/formaten 

• Lijm 

• Print van de kroon (zie laatste pagina van deze Bijbelstudie) 
 
Werkbeschrijving: 
1. Print de kroon uit op stevig papier.  
2. Laat de kinderen deze uitknippen en versieren met verschillende kleuren papier/goud papier en stickers 
3. Vouw een A4 over de lengte in vier gelijke stroken en knip ze uit.  
4. Lijm de twee stroken aan de kroon, niet hem vast op de juiste lengte.  
5. Knip eventueel het teveel aan papier af.  
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Maak een foto van alle kinderen met de kroon op hun hoofd.  
 
Op zoek naar goud 
Wat heb je nodig: 

• Berg zand 

• Gele kralen (verstopt in de berg zand) 

• Zeefjes 
 
Verdeel de kinderen in groepen van vier. Laat ze in 
teams proberen in 1 minuut zoveel mogelijk ‘goud’ te 
verzamelen. Het team met de meeste kralen wint het 
spel.  
 
Kras iets wat met de hemel te maken heeft 
Wat heb je nodig: 
Kraspapier met gouden ondergrond 
Kraspennen 
 
Laat de kinderen op het kraspapier iets tekenen wat met de hemel te maken heeft.  
Bespreek aan het einde met elkaar waarom je dat hebt getekend. 
 

Extra verwerking voor kinderen van 6-8 jaar 
Kleur de kroon op de volgende bladzijde mooi in en bespreek de vragen met elkaar.  
Wie draagt er een kroon? Een koning. 
Wie is er Koning van de hemel en de aarde? De Heere.  
 
Je kunt ook opdracht 2 uit het Bijbelstudieboekje behandelen met de kinderen.  
  



 

 

7 

 

 Zuiver goud 
 
 

Kleur de kroon mooi in en versier hem.  
 

 
 

Bespreek met elkaar:  
Wie draagt er een kroon?  
Wie is er Koning van de hemel en de aarde?  
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Bijbelstudie 2  Roetzwart 
Bijbelgedeelte lezen voorafgaand aan de Bijbelstudie: Genesis 3:1-9, 15, 21-24 
       Zwart: de zonde. 
 
Tips bij het Bijbellezen: 

• Lees vers 1-9.  

• Leg kort uit wat in vers 10-14 staat: Adam komt tevoorschijn, God vraagt aan hem of hij gegeten heeft van de 
boom van kennis van goed en kwaad. Adam geeft de schuld aan Eva en Eva aan de slang. De Heere geeft straf 
aan de slang, maar geeft ook een belofte.  

• Lees vers 15 en leg aan de kinderen uit dat in deze belofte de Heere Jezus beloofd wordt, die de satan zal 
overwinnen. 

• Vertel in eigen woorden vers 16-20: Adam en Eva krijgen ook straf van de Heere.  

• Lees vers 21-24.  
 

Doel 
De kinderen… 
 1. weten hoe ernstig de gevolgen van de zonde waren voor Adam, Eva en de slang. 
 2. beseffen dat zij voortdurend zondigen en dat God hun zonden ook ernstig opneemt. 
 3. kunnen concrete zonden belijden aan de Heere en erkennen dat zij daarom straf verdiend hebben. 
 
Bij het maken van de vertelschets en Bijbelstudie is uitgegaan van deze doelen. Het werken met doelen helpt om 
als leidinggevende gefocust te blijven. Ook is het voor de kinderen gemakkelijker na te vertellen wat ze uit de 
geschiedenis geleerd hebben.  
We beseffen dat er uit het Bijbelgedeelte ook andere lijnen zijn te trekken. Het is echter belangrijk om de jongeren 
met een samenhangende boodschap in aanraking te brengen.  
 

Psalmen en liederen 
Psalm 6:2  Vergeef mij al mijn zonden 
Psalm 51:2  Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad 
Psalm 51:3 ’t Is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf 
Psalm 79:4 Gedenk niet meer aan ’t kwaad dat wij bedreven 
Psalm 106:3 Wij hebben God op ’t hoogst misdaan 
Psalm 130:2  Zo Gij in ’t recht wilt treden 
 
Zangbundel Heer, ik kom tot U 
Zangbundel Vader, vol van vrees en schaamte 
Zangbundel Wees mij genadig, o God 
 

Geloofsleer 
In de belijdenisgeschriften wordt de geloofsleer kernachtig weergegeven. Om meer inhoud te geven aan de 
doelen, kun je onderstaande delen uit de geloofsleer gebruiken in de voorbereiding: 
 
HC zondag 2-4 Hier wordt uitgelegd wat God in Zijn wet van ons eist en dat wij niet in staat zijn gehoorzaam te  

zijn aan Gods wet. Wij zijn geneigd God en onze naaste te haten. Daarom verdienen wij Gods 
rechtvaardig oordeel.  

HC vr/a 40 Christus heeft Zich vanwege onze zonden tot in de dood moeten vernederen. Zo ernstig zijn onze 
zonden! 

HC zondag 34-44 Hier wordt uitgelegd wat Gods wet van ons eist. 
NGB art. 14-15 De mensen hebben zich uit eigen wil onderworpen aan de zonde en zich van God afgescheiden. 

We zijn niet meer in staat om terug te keren naar God. 
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DL 1, 1-2 God doet ons geen onrecht als Hij ons vanwege onze zonde verdoemt. Toch komt Hij in oneindige 
liefde en goedheid met genade! 

DL 3/4, 3-5 Ieder mens wordt in zonde geboren en kan niet uit zichzelf tot God wederkeren. De wet wijst ons  
onze zonde aan. 
 

Gebedspunten voordat de kinderen naar huis gaan 
• Danken dat de Heere ons onze zonden aan wil wijzen en ons niet zomaar verloren laat gaan. 

• Belijden dat wij voortdurend dingen doen die tegen Gods wil ingaan (maak dit ook concreet!). 

• Belijden dat onze ergste zonde is dat wij de Heere Jezus en Zijn offer niet nodig denken te hebben. 

• Bidden dat de Heere onze ogen opent, dat we zullen zien dat we het zelf niet goed kunnen maken met God, 
maar dat we het juist steeds erger maken. 

• Bidden om geloof in de Heere Jezus en Zijn volbrachte werk. 
 

Intro voorafgaand aan Bijbelstudie of vertelling 
Neem een schoteltje en brand de onderkant zwart met een lucifer of aansteker. Laat dit niet aan de kinderen 
weten. Vraag één van de kinderen naar voren te komen en – met de ogen dicht – met zijn/haar vinger onder het 
schoteltje langs te vegen en vervolgens langs zijn/haar wang te gaan. De wang wordt zwart bevlekt, maar het kind 
zelf ziet het niet. (Zorg ervoor dat de andere kinderen het niet verklappen!) Laat hem/haar daarna in een 
(hand)spiegel kijken. Dan pas ziet hij/zij dat de wang vies is! 
 

Vertelschets 
Beginzin  
Zachtjes suist de wind door de bomen van de hof van Eden. Adam en Eva spitsen hun oren. ‘Hoor je dat?’, zegt 
Adam tegen Eva. ‘De Heere komt weer naar ons toe om met ons te praten. Wat fijn!’ 
 
Alles is zeer goed 

• Adam en Eva wonen in het paradijs. Wat heeft God alles mooi gemaakt! De bloemen, de bomen, de dieren in 
het gras en in de lucht.  

• Het allerfijnste van het paradijs is dat God er is. Adam en Eva vinden het fijn om met Hem te praten. 

• Ze mogen alles wat in de hof staat, gebruiken en ervan genieten. Alleen van één boom mogen ze niet eten: de 
boom van kennis van goed en kwaad. Als ze dat wel doen, zullen ze sterven.  

 
Ongehoorzaam aan God 

• Eva loopt in de tuin. Ze geniet van al het moois om haar heen. 

• Opeens klinkt er zachtjes een stemmetje. Eva kijkt op en ziet een prachtige slang. (Slangen kropen toen nog 
niet, maar liepen nog rechtop.) 

• ‘Is het ook dat God gezegd heeft: Je mag niet eten van alle bomen in deze hof?’ 

• Eva schudt haar hoofd. ‘Nee, we mogen van alle bomen eten, behalve van de boom in het midden van de hof. 
Als we dat doen, zullen we sterven.’  

• De slang lacht smalend. ‘Ha, dat heeft God wel gezegd, maar dat is niet zo! Als je van die boom eet, zul je net 
als God zijn en het goed en kwaad kennen.’  

• Eva kijkt eens naar de boom van kennis van goed en kwaad. Er hangen heerlijke vruchten aan! Ze steekt haar 
hand uit en pakt er één.  

• Eva, pas op! Luister je liever naar de slang dan naar de Heere? De Heere heeft toch gezegd dat het níét mag! 
Hoor jij dat stemmetje van binnen ook weleens? Bijvoorbeeld als je heel veel trek hebt in een snoepje en er snel 
eentje uit de snoeppot wilt pakken, als mama eventjes niet kijkt. Luister je dan naar dat stemmetje of ga je 
door met je plannetje? 

• Eva brengt de vrucht naar haar mond en neemt er een hap van. Mmm, heerlijk!  

• Eva plukt nog een vrucht en loopt ermee naar Adam. ‘Proef jij ook eens van deze vrucht, Adam! Het is 
heerlijk!’ 

• Ook Adam neemt een hap van de vrucht.  
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• Adam en Eva kijken elkaar aan. Opeens schamen ze zich heel erg voor elkaar. Ze zijn naakt. Dat voelt opeens 
helemaal niet fijn meer.  

• Vlug plukt Adam een paar bladeren van een vijgenboom die vlakbij hen staat. Hij vlecht ze in elkaar en maakt 
er twee schortjes van, zodat ze zichzelf kunnen bedekken. 

 
Zonde maakt scheiding 

• Weer suist zachtjes de wind door de bomen van de hof van Eden. Adam en Eva spitsen hun oren. ‘Hoor je 
dat?’, zegt Adam tegen Eva. ‘De Heere komt weer naar ons toe om met ons te praten. Laten we ons vlug 
verstoppen! Ik ben bang voor de Heere!’ Nu ze ongehoorzaam zijn geweest aan de Heere, vinden Adam en Eva 
het niet meer fijn om met de Heere te praten. Ze voelen zich schuldig en durven daarom niet naar God toe te 
gaan. Stel je maar eens voor hoe het voelt als jij een mooie vaas kapot hebt laten vallen terwijl mama had 
gezegd dat je er niet aan mocht zitten. Als mama er dan achter komt dat de vaas kapot is en wil weten wie dat 
gedaan heeft, kruip je toch ook het liefst weg? Want mama wordt vast heel boos… Adam is ook bang dat God 
heel boos op hem zal zijn.  

• Adam en Eva kruipen weg in de struiken.  

• God roept: ‘Adam, waar ben je?’  

• Nu moet Adam wel tevoorschijn komen! Bevend van angst stapt hij samen met Eva uit de struikjes. Hij zegt 
tegen de Heere: ‘Ik hoorde U komen en ik werd bang, want ik ben naakt. Daarom heb ik me verstopt.’  

• ‘Hoe ben je erachter gekomen dat je naakt bent?’, vraagt de Heere. ‘Hebben jullie van de boom gegeten 
waarvan Ik jullie geboden heb dat niet te doen?’ Wist God dat dan niet? Jawel, want de Heere ziet alles! Hij 
ziet het ook als jij ruzie maakt, liegt of lelijke dingen over een ander vertelt. Maar God wil graag dat Adam – en 
jij – zelf aan Hem vertelt wat hij verkeerd heeft gedaan.  

• Adam geeft de schuld aan Eva en Eva geeft de schuld aan de slang. Doe jij dat ook weleens: een ander de 
schuld geven van iets dat je zelf hebt gedaan? Dat is ook zonde! 

• De slang én Adam en Eva krijgen straf van de Heere. De Heere doet wat Hij gezegd heeft! De slang zal 
voortaan op zijn buik moeten kruipen en stof moeten eten. Eva zal moeten luisteren naar Adam en veel 
verdriet ervaren in het krijgen van kinderen. Adam zal met moeite zijn werk moeten doen. Ook jouw en mijn 
zonde verdient straf. De Heere heeft in de Bijbel opgeschreven wat Hij wel en niet wil. Het belangrijkste is God 
liefhebben boven alles en evenveel van de mensen om je heen houden als van jezelf. Heb jij al ontdekt – door in 
de spiegel van de Bijbel te kijken – dat het heel vaak niet lukt om God te gehoorzamen en dat je dat zelfs niet 
wilt? Als je ongehoorzaam bent, verdien je straf: voor altijd zonder God zijn en jezelf verwijten dat je niet in 
Hem geloofd hebt.  

 
Toch is er genade! 

• Maar God geeft niet alleen straf. Hij belooft ook dat er vijandschap zal komen tussen de kinderen van de 
duivel en tussen het Kind van de vrouw: de Heere Jezus. Door de Heere Jezus is er een weg terug naar God! 
Wat een onbegrijpelijk wonder dat God niet alleen boos is om alles wat jij en ik verkeerd doen, maar dat er ook 
zoveel liefde in Zijn hart is voor mensen die alles verkeerd doen, dat Hij een manier heeft bedacht dat jij en ik 
weer bij God kunnen komen! Wat is het verschrikkelijk erg dat heel veel mensen dat helemaal niet willen! Dat 
vindt God de grootste zonde, die doet Hem het meest verdriet. Moet de Heere daarover bij jou ook nog verdriet 
hebben?  

• Juist in het offer dat de Heere Jezus heeft gebracht, kunnen wij zien hoe erg al onze zonden zijn! Want de Heere 
Jezus is God. Hij is volmaakt. Hij doet nooit iets wat niet goed is. En toch leed Hij zoveel pijn, was Hij zo bang en 
kreeg Hij met veel spot te maken. Maar het ergste was: Hij was verlaten door God. Al jouw zonden doen God 
zoveel verdriet dat zo’n zware straf nodig is! Wat wil de Heere Jezus graag dat jij gelooft dat Hij die straf voor 
jou op Zich nam. Hij wil niet dat jij verloren gaat, maar dat je behouden wordt. Geloof jij dat door Zijn offer ook 
jouw zonden vergeven zijn? 

 
Slotzin 
De Heere geeft Adam en Eva rokken van dierenvellen en stuurt hen weg uit het paradijs. Weet je nog, wat was het 
in het begin in het paradijs zo mooi! Adam en Eva hoorden bij God. Nu passen ze door de zonde niet meer bij God. 
Het is pikzwart geworden. Ze mogen niet meer wonen op de plek waar het zo goed en fijn is, moeten nu naar een 
plek waar veel verdriet en pijn is. Bij de ingang van het paradijs zet de Heere een engel neer, met een vlammend 
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zwaard. Er is geen weg meer terug voor Adam en Eva! Toch is er hoop in hun hart. Hoe erg ze ook gezondigd 
hebben en hoe zwaar de straf ook is, ze hebben een belofte gekregen van de Heere. Die belofte geldt nog. Ook 
voor jou! 
 

Antwoorden Bijbelstudie 

Opdracht 1 
a. De cijfers en zinnen moeten als volgt aan elkaar verbonden worden: 

1. Erop vertrouwen dat je veilig bent in huis, want alle deuren zitten op slot 
2. Denken dat je God eert door goed je best te doen 
3. Bidden zonder erbij na te denken 
4. Op zondag je huiswerk leren 
5. Iets lelijks over de juf zeggen tegen je vriendje 
6. Iemand buitensluiten 
7. Vieze woorden gebruiken voor lichaamsdelen 
8. Nadenken of je zult gaan spieken tijdens een repetitie 
9. Niet doen wat je beloofd hebt 
10. Jaloers zijn op de mooie fiets van je vriend(in) 
Natuurlijk is deze opsomming niet uitputtend, je zou bij ieder gebod nog meer voorbeelden van zonden 
kunnen bedenken. Afhankelijk van het niveau van je groep zou je er ook voor kunnen kiezen om voor het 
maken van deze opdracht eerst met de groep voorbeelden van zonden te bedenken bij ieder gebod. Op die 
manier wordt het nog meer toegespitst op hun éígen leven.  
Er worden concrete, zichtbare zonden genoemd, maar ook zonden in ons denken. Wijs de kinderen daarop. 
Niet alle zonden zijn door anderen te zien, het gaat om wat in ons hart leeft! 

b. Kinderen vinden het misschien lastig deze vraag te beantwoorden. Sommige dingen zullen maar af en toe 
voorkomen. Maar zelfs al doen we een zonde maar één keer, zijn we schuldig aan het gebod dat daarbij hoort! 
Benoem ook dat de Heere gehoorzaamheid eist aan alle geboden. Zelfs al zouden we maar één keer één 
zonde doen, staan we schuldig voor God en verdienen we Zijn rechtvaardig oordeel.  

c. God wordt het meest op Zijn hart getrapt als wij Hem ‘niet aannemen’. Hij had Zichzelf ervoor over om de 
relatie met vijanden (!) weer te herstellen. Wat een onbeschrijfelijk grote liefde! Liefde die afgewezen wordt, 
doet het meest pijn. Denk met de kinderen na hoe ‘niet aannemen’ er concreet uitziet. Dan geloof je niet dat 
de Heere Jezus jouw zonden vergeven heeft of denk je dat de dingen die jij ‘goed’ doet ook wel meetellen bij 
God. Het is echter genade alleen.  
 

Opdracht 2 

Romeinen 3:23 
‘Derven’ betekent ‘missen’. Door onze zonden missen we Gods heerlijkheid. We bevinden ons zelfs in de diepste 
ellende. Zo ernstig is onze zonde!  
 
Mattheüs 27:46 
Deze tekst is gekozen omdat juist in het lijden van Christus het meest zichtbaar wordt hoe ernstig God onze zonde 
opneemt. Christus, Die volmaakt was, Die God is, moest zo’n diepe weg gaan om de schuld van de zonde te 
kunnen verzoenen. Het verlaten zijn van God was het dieptepunt in Zijn lijden. Wij verdienen van God verlaten te 
zijn door onze zonden. Uit teksten in de Bijbel die over de hel gaan, leren wij wat dit betekent: angst, pijn en 
verdriet omringen ons dan, zonder dat God ons daarin ondersteunt.  
Juist doordat Christus van God verlaten wilde worden, is het voor ons mogelijk dat wij niet van God verlaten 
worden, in de weg van het geloof in Zijn Zoon.  
Mogelijke antwoorden zijn ‘De Heere Jezus werd door God verlaten, omdat dat de straf is die onze zonden 
verdienen/omdat Hij de straf op onze zonden wilde dragen’ en ‘God vindt onze zonden zo ernstig dat het zelfs 
nodig was dat de Heere Jezus, die God was, door God verlaten werd'. 
 
Johannes 3:36 
Als wij ongehoorzaam zijn en blijven, rust Gods toorn op ons, voor eeuwig. Iets van de diepte daarvan hebben we 
bij de vorige tekst gezien. Tegenover die inktzwarte werkelijkheid is er echter ook hoop: God biedt nog steeds Zijn 
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genade aan en roept ons op in Christus te geloven. Wie in Hem gelooft, heeft niet meer te maken met Gods toorn, 
maar mag eeuwig leven. Omdat Christus de straf gedragen heeft! 
 
Opdracht 3 
Zowel Loïs als David benoemen een aspect van het gebed tot de Heere. David belijdt zijn zonden concreet, Loïs 
vraagt om vergeving. Beiden horen onlosmakelijk bij elkaar! Vragen om vergeving is goed, maar de Heere wil ook 
graag dat we onze zonden concreet aan Hem vertellen en erkennen dat wij daarom rechtvaardig Zijn straf 
verdienen. Stimuleer de kinderen ertoe om concreet te benoemen wat zij aan de Heere hebben te belijden (grijp 
eventueel terug op opdracht 1) en neem dit ook mee in het gebed aan het eind van de club.  
 
Als je tijd over hebt… 
In de slang staat de zin ‘Heel Uw werk door ons vertreden klaagt ons mensheid aan bij U’.  
Dat is de kern van onze zonde, dat wij het werk van Christus vertreden door er geen gebruik van te maken!  
Deze zin komt uit het lied ‘Vader, vol van vrees en schaamte’. Mooi om dit ook met elkaar te zingen! 
 

Verwerking 
Maak een spiegel 
Benodigdheden: 

- Karton 
- Acrylverf 
- Edelsteentjes/diamantjes etc. 
- Glitters 
- Aluminiumfolie 

 
Werkwijze: 

- Teken de vorm van je spiegel op een dik stuk karton en knip dit uit. (Bereid 
dit bij jongere kinderen eventueel vast voor door de vorm van de spiegel al 
op het karton te tekenen.) 

- Verf de achterkant van je spiegel met acrylverf en laat het drogen.  
- Knip een kleiner stuk (dunner) karton voor het glas van je spiegel.  
- Lijm een stuk aluminiumfolie over dit kleinere stuk karton, zo glad mogelijk. Knip het stuk folie precies in 

de vorm van het karton.  
- Lijm het ‘glas’ in het midden van je spiegel.  
- Plak edelsteentjes of andere mooie steentjes rond het glas. Als je het leuk vindt, kun je ook glitters o.i.d. 

toevoegen.  
- Lijm eventueel een ijsstokje achter het handvat van de spiegel, voor meer stevigheid.  
- Naar keuze kun je ook de achterkant van je spiegel versieren met edelsteentjes etc., als de lijm van de 

versiering op de voorkant goed gedroogd is.  
 
Tip:  
Heb je niet zoveel tijd? Je kunt ook vrij goedkoop houten spiegeltjes aanschaffen om te verven en/of te versieren.  

 
Spellen met de Tien Geboden 
- Via de link Kwartet Tien Geboden – BijbelsOpvoeden.nl kun je een kwartetspel vinden over de Tien Geboden. 

Print dit voor ieder kind uit en laat de kinderen de kaartjes uitknippen en inkleuren. Hierna kunnen ze met 
elkaar het spelletje spelen. 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kwartet-tien-geboden/
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- Via de link Tien Geboden: verwerkingskaarten – BijbelsOpvoeden.nl kun je 

kaartjes vinden met afbeeldingen van de Tien Geboden. Print voor ieder 
kind twee exemplaren uit en laat ze deze uitknippen. Vervolgens kunnen ze 
met elkaar het spelletje spelen. Je kunt er ook voor kiezen om voor de hele 
groep twee exemplaren uit te printen en met de hele groep het spel te 
spelen.  

o Alternatief: 
Geef elk kind twintig vierkante kaartjes en laat ze zelf bij ieder gebod 
een tekening maken. Voor ieder gebod tekenen de kinderen op twee 
kaartjes dezelfde tekening. Als de kinderen het lastig vinden om te 
bedenken wat zij kunnen tekenen, kun je van tevoren met de hele 
groep bij ieder gebod enkele ideeën bedenken die de kinderen kunnen 
tekenen.  

 
Een slang van zonden 
Benodigdheden: 
- Stroken gekleurd papier 
- Wiebeloogjes 
- Lijm 
- Schaar 
- Pen of viltstift 
 
Werkwijze: 
- Knip de stroken gekleurd papier in stukken van ongeveer 15 cm.  
- Schrijf op ieder strookje een zonde die je weleens doet. 
- Doe lijm op het uiteinde van de eerste strook en plak deze vast aan het andere 

uiteinde, zodat er een ring wordt gevormd.  
- Pak de volgende strook en haal deze door de ring die je net hebt gemaakt. Maak ook van deze strook een ring 

en plak hem vast. Herhaal dit net zo vaak als je wilt.  
- Knip één kort, smaller strookje en knip aan één korte kant een driehoekje eruit. Plak dit strookje aan de eerste 

ring van je slang: de tong.  
- Plak boven de tong twee wiebeloogjes. 
 
Je kunt deze slang gebruiken tijdens het bidden, om zo je zonden concreet aan de Heere te vertellen.  
 

Extra verwerking voor kinderen van 6-8 jaar 

Aan de hand van de plaat over de Tien Geboden kun je met de kinderen in gesprek gaan. Bedenk bijvoorbeeld bij 
ieder plaatje/gebod welke zonde erbij kan horen. (Zie ook opdracht 1a uit het Bijbelstudieboekje.) 
Laat de kinderen hierna de plaat mooi inkleuren.  
 
In het onderste vak kunnen de kinderen een zonde tekenen die zij aan de Heere willen vertellen. Je kunt hierbij 
ook opdracht 3 uit het Bijbelstudieboekje betrekken.  
  

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/tien-geboden-verwerkingskaarten/
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Roetzwart 
 
 

Kleur de plaat mooi in.  

 

Welke zonde die jij deed wil je aan de Heere vertellen? Teken het in het vak 
hieronder.  
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Bijbelstudie 3 Bloedrood 
Bijbelgedeelte lezen voorafgaand aan de Bijbelstudie:  Mattheüs 27:33-56 
 
Verderop in dit leidingdeel staat een suggestie hoe je enkele verzen hiervan met de kinderen kunt bespreken en 
lezen. 
 

Doel 
De kinderen… 

1. weten dat de Heere Jezus de straf op de zonde 100% heeft betaald met Zijn eigen bloed.  

2. beseffen dat alleen het bloed van Jezus hen reinigt van alle zonden.  

3. kunnen in geloof gebruikmaken van het bloed van de Heere Jezus.  
 
Bij het maken van de vertelschets en Bijbelstudie is uitgegaan van deze doelen. Het werken met doelen helpt om 
als leidinggevende gefocust te blijven. Ook is het voor de kinderen gemakkelijker na te vertellen wat ze uit de 
geschiedenis geleerd hebben.  
We beseffen dat er uit het Bijbelgedeelte ook andere lijnen zijn te trekken. Het is echter belangrijk om de kinderen 
met een samenhangende boodschap in aanraking te brengen.  
 

Psalmen en liederen 
Psalm 22:1 Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij Mij? 
Psalm 52:7 Mijn God, U zal ik eeuwig loven  
Psalm 65:2 Een stroom van ongerechtigheden  
Psalm 116: 2  Ik lag gekneld in banden van de dood   
Psalm 116:3 Och HEER, och wierd mijn ziel door U gered 
Psalm 118:11 De steen die door de tempelbouwers 
 
OTH 116  Is dat, is dat mijn Koning 
OTH 119  Jezus leven van mijn leven 
OTH 123  Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten 
OTH 125  Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis 
Weerklank 140   Als ik in gedachten sta  
 

Geloofsleer 
In de belijdenisgeschriften wordt de geloofsleer kernachtig weergegeven. Om meer inhoud te geven aan de 
doelen, kun je onderstaande delen uit de geloofsleer gebruiken in de voorbereiding: 
 
HC zondag 5 Dit beschrijft de noodzaak van een Middelaar en Verlosser. 
HC vr./a. 39 Dit laat de noodzaak zien van de kruisiging.  
HC vr./a. 40 Dit laat de noodzaak zien van Christus' vernedering tot in de dood.  
DL 2 art. 4 Benadrukt het belang van een Verlosser die God en mens is.  
NGB art. 22  Beschrijft de relatie tussen de verzoening en het geloof in Christus. 
 

Gebedspunten voordat de kinderen naar huis gaan 
• Danken de Heere Jezus voor het offer dat Hij heeft gebracht. 

• Belijden dat ze de Jezus Christus nodig hebben voor de vergeving van hun zonden (benoem of vraag naar 
concrete zonden of laat de kinderen deze opschrijven). 

• Bidden om geloof in de Heere Jezus. Dat ieder kind van de groep Hem mag kennen als hun Zaligmaker. 

• Bidden of ze dagelijks gereinigd mogen worden door Zijn bloed. 
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Intro voorafgaand aan Bijbelstudie en/of vertelling 
Nodig: water, rode kleurstof (evt rode limonade) en oplosbaar papier (borduurpapier). 
 
Knip het papier in (niet al te grote) stukken. Laat de kinderen verschillende zonden opschrijven uit hun eigen leven, 
waarvoor zij vergeving willen vragen. Wijs erop dat de zonde bij de kleur zwart hoort. Vertel dat we vandaag horen 
wat de kleur rood betekent. Doe de stukjes papier vervolgens in het rode water. De stukjes papier lossen op. Dit 
duurt even. Vertel de kinderen dat je er aan het eind van de les op terug komt.  
 

Bijbelstudie 
Mattheüs 27:33-56 De kruisiging van de Heere Jezus 
De Bijbelstudie die aansluit bij de kleur rood gaat over de kruisiging van de Heere Jezus, Mattheüs 27:33-56. Dit is 
een lang gedeelte.  
Advies: lees een aantal verzen, vat deze samen en lees verder. Via onderstaande gesprekslijn kun je de Bijbelstudie 
beperken tot 8 verzen. 
 

• We gaan lezen over Golgotha. Wat is daar gebeurd?  

• Op het bordje aan het kruis stond de beschuldiging. Lees maar mee wat er op het bordje bij de Heere Jezus 
staat. 

o Lees vers 37. 

• Het wordt opeens donker. Het lijden van de Heere is dan het grootst en het zwaarst.  
o Lees vers 45-46. 

• Je weet vast wel dat ze daarom spottend zeiden dat Elias nu wel zou komen om Hem te verlossen. 

• Bij het sterven van Jezus gebeurden er wonderlijke dingen.  
o Lees vers 50-54.  

• De vorige keer ging het over de kleur zwart. Wat betekende zwart? (Het zwart van de zonde, het zwart van ons 
hart.)  

• Vandaag gaat het over de reiniging van die zonde. Wat maakt ons zwarte hart schoon, dus wit? 
o (Alleen) het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Johannes 1:7).  

Door het rode wordt het zwarte wit. 
 

Vertelschets 
Beginzin  
Een heel grote groep mensen loopt door de straten van Jeruzalem. Boze mensen, mensen die schreeuwen, maar 
ook verdrietige mensen lopen in de menigte. Enkele Romeinse soldaten marcheren voorop. Ook lopen er drie 
mannen in de stoet die een zwaar houten kruis dragen. Als we hen zo zien, is het al gauw duidelijk: drie zware 
misdadigers! Zij zullen gekruisigd worden, omdat ze moordenaars zijn. Ten minste... één van deze mannen die een 
kruis draagt is níet een moordenaar. Hij is zelfs helemaal onschuldig! Het is Jezus. 
 

• De stoet komt aan bij de heuvel Golgotha. De heuvel heeft de vorm van een hoofdschedel. Een soldaat komt 
spottend op de Heere Jezus af. Hij wil edik (verdovend middel, een zurige drank gemengd met gal) aan Hem 
geven. Jezus proeft, maar weigert ervan te drinken. Hé, waarom weigert Jezus die wijn te drinken? Die drank 
werd aan de kruiselingen gegeven, zodat ze dan de pijn niet zo zouden voelen. Nee, Jezus wil daar niet 
verdoofd en bedwelmd hangen. Hij wil met Zijn volle bewustzijn de toorn van God tegen de zonde dragen. 

• Om 9 uur in de ochtend wordt Jezus aan het kruis gespijkerd. Grote spijkers worden dwars door de handen en 
door de voeten geslagen. Wat zal dat pijnlijk zijn geweest! Zijn kostbare bloed vloeit. Hij heeft Zijn bloed 
gegeven. 

• Als de Heere Jezus gekruisigd is, dobbelen soldaten om Zijn kleren. 

• De misdaad van Jezus wordt in drie talen op een bordje geschreven en boven Zijn hoofd gehangen: DEZE IS 
JEZUS, DE KONING DER JODEN.  

• Links en rechts van de Heere Jezus worden de twee moordenaars gekruisigd. Daar hangt Hij, als onschuldige, 
tussen twee moordenaars. 
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• De voorbijgangers en zelfs de moordenaars bespotten de Heere Jezus: 'Als U dan echt de Messias bent, kom 
dan van het kruis af! Verlos dan Uzelf! Bewijs het dan dat U Gods Zoon bent? Dan zullen wij in U geloven!' 
En..? Doet de Heere Jezus dat? Nee... Hij blijft hangen. Kon Hij dat dan niet? Zeker wel, als Hij van het kruis af 
wilde, dan kon Hij het. Maar Hij wílde het niet. Want wie zou anders de straf op de zonde moeten dragen? 
Nee, de Heere Jezus móést dit doen. Hij moest de dood in. Hij moest Zijn lichaam opofferen aan het kruis. Om 
de straf op de zonde voor zondaren te betalen, zodat zondaren daarvan verlost zouden zijn. 

• Het is ongeveer 12 uur. Ineens wordt het aardedonker. Zó donker, dat de mensen niets meer kunnen zien, 
zelfs hun eigen handen niet. Drie uren van angstaanjagende duisternis gaan voorbij. Het lijden is ondraaglijk. 
Niet alleen in het lichaam, dat uitgeput wordt. Jezus ervaart de helse benauwdheid en pijn. De duisternis is een 
teken van Gods toorn over onze zonden. Jezus Christus is in die drie uren helemaal van God verlaten!  

• Dan, na drie uur, schreeuwt de Heere Jezus: 'Eloï, Eloï, lama, sabachtani!' Dat betekent: Mijn God, Mijn God, 
waarom hebt Gij mij verlaten! Jezus is voor ons van God verlaten, opdat wij nooit meer door God verlaten 
zouden worden. De hel is de plaats waar God niet is, waar Zijn gunst en gemeenschap wordt gemist. 

• De omstanders spotten: ‘Hij roept Elia!’ 

• Jezus heeft vreselijke dorst gekregen. Eén van de mensen die in de groep staat, loopt naar voren. Hij pakt een 
spons en doopt die in de edik. Hij steekt een rietstok in de spons en wil deze aanreiken aan de Heere Jezus.  

• De omstanders willen dat verhinderen, zij willen zien of Elia komt om Jezus uit Zijn lijden te verlossen. 

• Dan roept Jezus opnieuw vanaf het kruis: ‘Het is volbracht!’ Zijn verzoeningswerk is klaar. Hij heeft de straf 
100% betaald. Hij heeft volbracht wat Hij op aarde moest doen, wat God Hem heeft opgedragen. Door Zijn 
leven, lijden en sterven heeft Christus de schuld van de zonden van Zijn kinderen betaald. Hij heeft de zaligheid 
voor Zijn volk verdiend. Zijn Naam is Jezus, Zaligmaker. Hij maakt zalig. Hier is dat te zien. Hij heeft alles 
volbracht, de straf te dragen. Hij ís de Zaligmaker! 

• Zijn ziel geeft Hij aan Zijn hemelse Vader en Hij sterft. Hij vertrouwt Zijn ziel toe aan Zijn Vader, te midden van 
de Godverlatenheid. ‘Vader, in Uwe handen beveel ik Mijn geest.’ 

• Dan scheurt het voorhangsel van de tempel dwars doormidden: van boven naar beneden. De aarde beeft. 
Graven van gestorven gelovigen gaan open en die mensen staan op. Deze aardbeving laat zien dat Jezus’ 
sterven heel de schepping raakt en dat Hij gelovigen redt van de dood. 

• De hoofdman (de legercommandant die het opzicht heeft over de kruisiging) ziet alles gebeuren en wordt 
ontzettend bang, net als andere soldaten die erbij staan. Ze zeggen dat Jezus werkelijk Gods Zoon was. 

  
Slotzin 
En nu hebben wij er ook van gehoord. Wat is Koning Jezus vernederd. Wat heeft Hij veel pijn gehad en wat is Hij 
bang geweest! Hij heeft ervaren hoe zwaar de straf op de zonde is, de straf die wij verdienen! Dit alles was nodig 
om de straf van jouw en mijn zonden te kunnen betalen. De Heere heeft voor élke zonde betaald. Als jij gelooft dat 
Hij ook voor jouw zonden aan het kruis betaald heeft, zullen ook jouw zonden witgewassen zijn door het bloed van 
de Heere Jezus. Door het rode wordt het zwarte wit. Zie je dat? Je zwarte hart heeft rood bloed nodig. Dan wordt 
je zwarte hart wit. Want het bloed van de Heere Jezus - en dat alleen!- reinigt van álle zonden!. Belijd je zonden 
aan de Heere Jezus.  
Pak terug op de intro: Zie je hoe de ‘zonden’ zijn opgelost? Onze zonden kunnen alleen opgelost worden door het 
bloed van Jezus Christus. Ben jij nog zwart van je zonde? Of ben je wit, omdat jouw zonden door het bloed van de 
Heere Jezus zijn weggenomen? Onthoud: Het bloed van Jezus Christus reinigt jou van alle zonden! 
 
Suggestie: kijk voor de volledigheid van het verhaal van de kruisiging ook in de andere evangeliën: Markus 
15:21-39, Lukas 23:26-47 en Johannes 19:17-30. 
 

Antwoorden Bijbelstudie 
Opdracht 1 
Deze opdracht maakt voor kinderen inzichtelijk dat er in het dagelijks leven heel veel zonden zijn, waarvoor 
vergeving nodig is. Er staan verschillende uitspraken over zonden in gedachten, woorden, werken en zonde van 
nalatigheid. En zelfs als we in de kerk zitten, doen we zonden. Leg in de nabespreking de nadruk vooral op de 
betaling door bloed die nodig en mogelijk is voor álle zonde. Doordat de kinderen aankruisen waar zij zelf schuldig 
aan zijn, beseffen zij dat ze het bloed van Jezus nodig hebben. Geef ook aan dat zij hiervan gebruik mogen en 
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moeten maken.  Want zonder vergeving moet je zelf de straf op de zonde betalen. En dat kun je nooit. Zonder 
bloed, zonder de Heere Jezus zul je nooit in de hemel kunnen komen, nooit zalig kunnen worden.  
Benadruk dat de kinderen hun zonden aan de Heere moeten belijden, en dat Hij ze dan ook wil vergeven. 
Leerlingen mogen ook zelf zonden invullen waarvoor zij betaling nodig hebben en kunnen krijgen. Dit hoeven zij 
niet in de groep te delen, maar moeten zij wel aan de Heere voorleggen. 
 

Opdracht 2 
Deze vraag is een verwerking bij de kernboodschap van het verhaal en van de kleur rood. De betaling door Jezus, 
het enige betaalmiddel en de overwinning van de dood door Jezus staan centraal. Als leidinggevende kunt je 
doorvragen of de zonden van de kinderen ook al betaald zijn door het enige betaalmiddel dat Jezus mogelijk 
gemaakt heeft. Spreek ook erover door dat Jezus niet in de dood gebleven is, maar weer opgestaan is en daarmee 
de dood overwonnen heeft en leeft. 

• Jezus gaf Zijn leven aan het kruis.     

• Het enige betaalmiddel voor jouw zonden: bloed. 

• De straf is betaald. 

• De dood is overwonnen. 

• Jezus leeft.  

 

Opdracht 3 
Bij deze opdracht maken de kinderen een vraagzin, door de puzzel op te lossen. De uitkomst van de puzzel is: Zijn 
jouw zonden betaald door het bloed van Jezus? Dit is naar 1 Johannes 1:7b: ‘... het bloed van Jezus Christus, Zijn 
Zoon, reinigt ons van alle zonde.’ Benadruk in het nabespreken van deze opdracht dat alléén het bloed van Jezus 
ons reinigt van alle zonde en dat onze zonden alleen omwille van Zijn offer vergeven kunnen worden. Benoem 
daarnaast dat Christus’ bloed reinigt van álle zonde, dus dat Hij álles betaald zonder dat daar iets van ons bij moet. 
En dat het nodig is dat de kinderen door geloof weten dat hun zonden vergeven zijn, uit genade. Bespreek ook wat 
voor de kinderen het antwoord op deze vraag is. Vraag of kinderen hun antwoord willen delen. 

 
Als je tijd over hebt… 
Deze opdracht maakt inzichtelijk dat het kruis de kloof tussen God en de mens overbrugt. De boodschap staat in 
het verlengde van opdracht 3: alleen door het offer is het mogelijk om weer gemeenschap met God te hebben. De 
kruisdood is de meest vervloekte dood, de ergste vorm van doodstraf. Deze vloekdood is Jezus gestorven om 
zondaren van de vloek van de wet te ontheffen. Hij verandert, door Zijn verzoenend sterven, de vloek die door de 
zonde op mensen rust, in een zegen. Ook mooi zichtbaar wordt de persoon onderin die zonder het kruis naar de 
overkant probeert te komen... 
 

Verwerking 

Kruis van hout en spijkers 
Nodig per kind:  

• houten plankje 

• 12 kleine spijkers 

• hamer 

• wol/ katoen 

• tekening van een kruis op papier 
 
Timmer met spijkers de vorm van een kruis op de houten 
plaat. Op elke hoek van het kruis één spijker. Zorg dat ze minstens 1 cm uitsteken. Eventueel kunnen er tussen de 
hoekpunten ook spijkers geslagen worden, om het kruis dichter te kunnen weven. Weef daarna met rode wol om 
de spijkers heen. Jongere kinderen kunnen eventueel alleen langs de randen weven.  
 
Spel – maak me los! 

• Verdeel de kinderen in tweetallen. Geef ieder tweetal een (dik) stuk touw. Bij een van de kinderen worden de 
handen stevig aan elkaar vastgebonden. Hij/zij mag proberen om los te komen. Wat doet hij/zij als dat niet 
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lukt? Het andere kind mag (eventueel met hulp van een volwassene) ervoor zorgen dat het vastgebonden kind 
losgemaakt wordt. 

• Praat met elkaar over de volgende vragen: 
o Hoe voelt het om vastgebonden te zitten? 
o Wat heb je nodig als je vastgebonden bent? 
o Hoe is het om losgemaakt te worden? 
o Wat leert dit voorbeeld je over de verlossing waar het in de Bijbel over gaat? 

 
Concreet voorbeeld  
Nodig:  

• zwart papier 

• talkpoeder 

• kruis 
 
De kinderen moeten over het weggetje lopen met vieze voeten 
(talkpoeder) en op het zwarte papier gaan staan, zonder dat het 
papier vies wordt. (Heel grappig om te zien dat ze dan proberen hun 

voeten te ‘vegen’ vlak voor ze op het papiertje stappen 😊). Het lukt 
natuurlijk niet. Leg uit dat het zo ook is met de zonde. We kunnen ons 
best doen om van de zonde af te komen, om onszelf ervan te 
verlossen, maar dat zal nooit lukken. Er is maar één manier waardoor 
we van de zonde af kunnen komen: door het kruis, door het bloed 
van de Heere Jezus. Maak de voeten schoon en de kinderen en laat ze 
het opnieuw proberen. Ja! Nu blijft het papier schoon! Alleen door de 
reiniging van Heere Jezus kunnen we van onze vuilheid gereinigd worden en bij Hem in de hemel komen, om Hem 
eeuwig te loven en nooit meer te zondigen. 

 
Bron:  https://vreugdevolleroeping.nl/gezinsmoment-lijdenstijd-6/ 
 
Breng je zonden naar het kruis 
Kleur de platen en knip de onderdelen uit. Vouw de plakstrookjes van het halve hart naar 
achteren en doe er lijm op. Lijm het hart over de onderste helft van het hart dat op het kruis 
afgebeeld is, zorg dat het bol komt te staan door het goed tegen de lijnen aan te plakken. 
Knip de strookjes uit en doe ze in het bakje. 
Op de volgende pagina's staan de af te drukken bestanden op juiste grootte. 
 
Bron: https://www.gelovenisleuk.nl/knutselen/36-pasen/832-het-bloed-van-jezus-wast-
schoon#gsc.tab=0 
 

https://vreugdevolleroeping.nl/gezinsmoment-lijdenstijd-6/
https://www.gelovenisleuk.nl/knutselen/36-pasen/832-het-bloed-van-jezus-wast-schoon#gsc.tab=0
https://www.gelovenisleuk.nl/knutselen/36-pasen/832-het-bloed-van-jezus-wast-schoon#gsc.tab=0
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Extra verwerking voor kinderen van 6-8 jaar 
Bron kleurplaat: https://nl.pinterest.com/pin/447826756704852793/ 
 
Vragen die leidinggevende kan bespreken met kinderen: 

• Waarom is Jezus aan het kruis gestorven? Waarom is Hij niet van het kruis afgegaan toen de mensen dat 
vroegen? Om de schuld te betalen van de zonden van zonden. Als Hij van het kruis afging, zou Hij niet gaan 
sterven en dus ook niet de zonden kunnen betalen. Denk aan de bekende tekst: Alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, 
maar het eeuwige leven zal hebben! 

• Hoe kunnen onze zonden vergeven worden? In gebed onze zonden belijden en aan de Heere Jezus vragen of 
Hij die wil vergeven. Door het geloof in Hem dat de Heilige Geest in je hart werkt. Geloven dat Jezus Christus 
ook jouw Zaligmaker is. 

 
 
  

https://nl.pinterest.com/pin/447826756704852793/
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Bloedrood 
 
 
 

Alle mensen mogen komen tot Jezus om Hem te vragen om vergeving voor hun 
zonden. Ben jij al bij het kruis geweest? 
Kleur de plaat mooi in.  
 
 

 
 

Bespreek met elkaar: 

• Waarom is Jezus aan het kruis gestorven? Waarom is Hij niet van het kruis 
afgegaan toen de mensen dat vroegen? 

• Hoe kunnen onze zonden vergeven worden?  
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Bijbelgedeelte lezen voorafgaand aan de Bijbelstudie: Handelingen 8:26-40  
       De kamerling uit Morenland 
 

Doel 
De kinderen… 

1. weten dat ze rein voor God zijn door het geloof in de Heere Jezus en Hij aan het kruis gestorven is 
voor hun zonden.  

2. beseffen dat God hen in Christus ziet als volkomen rein, terwijl zij zelf nog wel hun zonden zien.  
3. kunnen zien (in het dagelijks leven) dat Jezus hun zonden bedekt en dat zij wit worden als sneeuw.  

 
Bij het maken van de vertelschets en Bijbelstudie is uitgegaan van deze doelen. Het werken met doelen helpt om 
als leidinggevende gefocust te blijven. Ook is het voor de kinderen gemakkelijker na te vertellen wat ze uit de 
geschiedenis geleerd hebben.  
We beseffen dat er uit het Bijbelgedeelte ook andere lijnen zijn te trekken. Het is echter belangrijk om de jongeren 
met een samenhangende boodschap in aanraking te brengen.  
 

Psalm 51:4 Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel 
Psalm 51:9 Gods offers zijn een gans verbroken geest 
Psalm 72:10 Dan zal, na zoveel gunstbewijzen 
Psalm 72:11 Zijn Naam moet eeuwig’ eer ontvangen 
Psalm 87:3 De Filistijn, de Tyriër, de Moren 
Psalm 87:4 God zal ze Zelf bevestigen en schragen 
Psalm 98:1 Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE 
 
Zangbundel Al waren je zonden als scharlaken 
Zangbundel Heer, ik kom tot U 
Zangbundel Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen 
OTH 159  Ga met God en Hij zal met je zijn 
OTH 528  Is je deur nog op slot? 
Joh. de Heer Witter dan sneeuw 
 

In de belijdenisgeschriften wordt de geloofsleer kernachtig weergegeven. Om meer inhoud te geven aan de 
doelen, kun je onderstaande delen uit de geloofsleer gebruiken in de voorbereiding: 
 
HC zondag 26-27 Door de doop word je gewassen door het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest. Christus’  

bloed reinigt je van alle zonden, ofwel de vergeving van zonden van God uit genade. 
DL 3/4 art. 12 Uitleg van de wedergeboorte, wat inhoudt dat je door genade van God gelooft en je bekeert. Dan 

worden je zonden vergeven door God en ben je rein. 
NGB art. 22 De rechtvaardiging van Christus die je mag omhelzen. Jij zult gerechtvaardigd worden door het 

geloof of door het geloof zonder de werken. 
 

Achtergrondinformatie 

Naast het Bijbelgedeelte uit Handelingen 8 zijn er nog andere Bijbelteksten op het thema ‘wit’ van toepassing. In 
dit Bijbelgedeelte komt wel duidelijk en beeldend naar voren dat het geloof in Christus alles in je leven anders 
maakt. Als we naar de kerntekst kijken, dan lezen we dus: ‘dat een iegelijk die gelooft, (door Dezen) 
gerechtvaardigd wordt’. Gerechtvaardigd is niet meer schuldig staan voor God. We mogen onze zonden en schuld 
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aan de Heere Jezus geven. Hij heeft betaald voor de schuld van onze zonden en Hij geeft ons daarvoor zijn schone 
leven terug, Zijn leven zonder zonde. 
 
Johannes 3:16 - Opdat een ieder die gelooft het eeuwige leven heeft. 
Johannes 20:29 - Zalig zijn zij die niet gezien hebben en nochtans geloofd hebben. 
Romeinen 8:1 - Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. 
Romeinen 8:2 - Want de wet des Geestes des levens, in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde 
en des doods. 
 
‘Dat ieder die gelooft’ betekent: iedereen die gelooft dat de Heere Jezus voor zijn/haar zonden gestorven is. 
Geloven is zeker weten, niet twijfelen. Geloof is rechtvaardiging door God, wat ook in Handelingen 13:29 zo 
beschreven staat. Als je gelooft, ben je rein en heilig voor God. 
 
‘Gerechtvaardigd’ betekent dat je zonden je niet meer toegerekend worden. We hebben net gehoord dat 
rechtvaardig het tegenovergestelde is van schuldig. Als je schuldig bent bijvoorbeeld aan een ongeluk, dan moet jij 
de rekening betalen van de schade die je hebt veroorzaakt. Meestal ben je schuldig, doordat je een overtreding 
hebt begaan: je bent door rood gereden of niet op het fietspad gebleven, maar op de weg gaan fietsen; je hebt 
misschien niet goed uitgekeken of zonder licht gereden. Maar waarom moeten wij gerechtvaardigd worden voor 
God? Omdat wij Zijn geboden hebben overtreden. We hielden ons niet aan de regels van God en eigenlijk moeten 
wij de rekening betalen voor al die keren dat we gezondigd hebben; maar God wist dat we dat nooit zouden 
kunnen en daarom zond Hij de Heere Jezus naar de aarde Die stierf voor onze zonden. 
 
‘Door Hem gerechtvaardigd wordt’ staat er; die Hem is de Heere Jezus. Hij heeft voor ons betaald, Hij heeft onze 
straf gedragen toen Hij aan het kruishout hing, wat we herdenken met Pasen. Hij nam onze zonden op Zich, 
waardoor wij nu wit bedekt worden door sneeuw en in heiligheid. We hebben Zijn nieuwe, schone leven net als 
een wit kleed gekregen. Als God nu naar ons kijkt, dan ziet Hij het schone leven van de Heere Jezus.  
 
Als je gelooft, ben je gerechtvaardigd door God, maar doe je nog steeds wel zonde. Dat is het boze/verkeerde 
innerlijk van de mens na de zondeval. Wat we hier zien bij het wit worden, zo wit worden als sneeuw (Jesaja 1:18), 
is de totale verandering in het menselijke leven. Dan is de kracht van de zonde tenietgedaan, het zwarte van de 
zonde is bedekt door het wit van Jezus, door het offer wat Jezus Christus heeft gegeven met Zijn bloed aan het 
kruis.  
 

• Danken …. 
o ... dat God Zijn Zoon gegeven heeft, waardoor het mogelijk is dat Hij ons zwarte hart wit kan maken. 
o … dat God je vandaag weer bewaard en beschermd heeft. 
o ... dat God Zichzelf bekend maakt door de Bijbel en wij deze Bijbel in vrijheid kunnen lezen. 
o ... dat God in harten werkt, elke dag weer opnieuw. 

• Belijden …. 
o … dat je een zondig mens bent, maar God deze door genade wil en kan vergeven. 
o ... dat God ook jouw God wil zijn. 

• Bidden …. 
o … dat je weer verkeerde dingen gedaan hebt vandaag, maar vragen of God je deze wil vergeven. 
o ... om het geloof in de Heere Jezus, zodat je rechtvaardig (wit) bent en dat Hij je dan ziet alsof je geen 

zonden hebt (je zonden zijn bedekt). 
o ... of God je wil helpen de Bijbel te lezen en te begrijpen. 
o ... of je van God een onderwijzer (je vader, je moeder, je juf of meester, je kerk...) wil geven wanneer 

je de Bijbel niet begrijpt. 
o ... of God je wil helpen de Bijbel met anderen te mogen delen en anderen te onderwijzen. 
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Optie 1 
Het ‘wit’ uitbeelden vanuit Jesaja 1:18 (Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al 
waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol).  
Glas 1: met water en papiertje ‘ik’. 
Glas 2: water met scheut betadine (rood-bruin) en papiertje ‘zonde’. 
Glas 3: water met scheut bleek en papiertje ‘Jezus’. 
Vanuit onszelf zijn wij zondig en doen we elke dag opnieuw zonde (glas ‘zonde’ in glas ‘ik’). Wij zijn nu besmet met 
de zonde, zo heeft God ons niet geschapen, maar dit is gebeurd door de zondeval. Jezus is gestorven aan het kruis. 
Hij stierf daar zodat wij weer vrij kunnen worden van de zonde. (glas ‘Jezus’ in glas ‘ik’) 
Zie ook deze link voor uitleg en filmpje: https://www.zoekennaarhetgoede.nl/2020/03/03/gezinsmoment-
woordeloze-boek-wit/.  
 
Uitleg bij moeilijke woorden:  
Scharlaken: bloedrode kleur. 
Karmozijn: paarsige kleur (purper). 
Rechtvaardigheid: geen schuld meer hebben bij God. 
Genade: geschenk dat God geeft, onverdiend. 
Heilig: God is volkomen goed. 
 
Optie 2  
De kinderen pakken hun bijbelstudieboekje erbij en bekijken de plaat aan het begin van deze bijbelstudie ‘Wit’. 
Hierop is het Bijbelgedeelte uitgebeeld. Bespreek samen wat er te zien is. Schrijf dan de F bij Filippus, de M bij 
Moorman, de B bij boekrol. 
 
Optie 3   
Er moet dan nog niks gezegd worden over de kleur wit, de kinderen moeten dit juist raden. 
Benoem zinnen als: 

- De nieuwe bladzijde vertelt ons over het leven waar God blij mee is; 
- Dat komt omdat je dan een volmaakt mens bent; 
- Dat God je rein en volmaakt ziet wanneer je gelooft in de Heere Jezus; 
- Er zijn geen zonden meer op deze bladzijde die zichtbaar zijn voor God; 
- Deze kleur had ook de doeken die Jezus om had wanneer Hij na Zijn sterven in het graf werd gelegd en na 

drie dagen opstond; 
- Het is de kleur van sneeuw, welke wordt benoemd in de Bijbel. 

Antwoord: Een zuivere witte bladzijde 
 

 

Het is rustig op de weg van Jeruzalem naar Gaza, door het bergland van Judea (wijzend op de kaart en deze 
plaatsen aanwijzen). Een weg van ongeveer 100 kilometer, een weg die niet veel wordt gebruikt, want er zijn 
bergen, het is niet de snelste route. De meeste mensen kiezen voor de andere, iets langere maar snellere weg. 
Maar wacht, kijk eens, daar gaat toch iets over die rustige weg van Jeruzalem naar Gaza. Zo te zien een belangrijk 
gezelschap: een buitenlandse reiswagen, vergezeld met een aantal belangrijke mensen en ook een kamerling. Hoe 
komen zij hier terecht? Zijn ze soms verdwaald? 
 

• Het Bijbelgedeelte over Filippus en de kamerling is dan de hoofdlijn, maar betrek hierbij ook andere 
genoemde Bijbelgedeelten en het verband met het thema ‘wit’ (gerechtvaardigd, vergeving van zonden, een 
nieuw hart, wit worden in geestelijk opzicht). 

• Ondertussen heeft Filippus een opdracht gekregen van de engel van God om ook deze rustige weg van 
Jeruzalem naar Gaza te gaan wandelen.  

• Het belangrijke gezelschap is in Jeruzalem geweest om naar de tempel te gaan en God te aanbidden. 

https://www.zoekennaarhetgoede.nl/2020/03/03/gezinsmoment-woordeloze-boek-wit/
https://www.zoekennaarhetgoede.nl/2020/03/03/gezinsmoment-woordeloze-boek-wit/
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• Nu zijn zij weer op de terugweg. 

• De kamerling leest in de buitenlandse reiswagen het Bijbelboek van de profeet Jesaja. 

• Filippus komt bij de buitenlandse reiswagen en ziet de kamerling lezen uit de profeet Jesaja. 

• De Geest van God geeft Filippus de opdracht dat het goed is om bij de wagen te gaan lopen. 

• Filippus vraagt aan de kamerling of hij begrijpt wat hij leest uit het Bijbelboek Jesaja. 

• De kamerling antwoordt dat hij het niet begrijpt, hij heeft niet iemand die hem vertelt en uitlegt over wat hij 
leest, waardoor hij het niet begrijpt. 

• De kamerling vraagt aan Filippus of hij bij hem op de wagen wil zitten en hem uitleg over de profeet Jesaja wil 
geven. 

• De kamerling leest op dat moment Jesaja 53:7,8 over Iemand Die als een schaap, zonder tegen te stribbelen, 
naar het slachthuis is geleid. 

• De kamerling vraagt over Wie dit geschreven staat. De Heere Jezus die geleden en gestorven is aan het kruis 
voor onze zonden, Hij wil die vergeven. 

• Filippus geeft de kamerling onderwijs en geeft een preek aan de kamerling. 

• Op de weg van Jeruzalem naar Gaza komen ze langs een water, een meer. 

• De kamerling vraagt aan Filippus of er iets in de weg staat dat de kamerling zich kan laten dopen. 

• Filippus antwoordt dat de kamerling gedoopt kan worden wanneer hij met zijn hele hart gelooft in Jezus 
Christus als de Zoon van God. Zijn hele leven is veranderd, er is blijdschap in zijn hart vol geloof. 

• Filippus doopt de kamerling in het water, nadat de wagen is stilgezet. 

• De Heilige Geest, Wie Filippus eerst deze opdracht had gegeven, neemt hem nu plotseling weg naar Azóte. 

• De kamerling stapt weer op de wagen en reist verder met veel vreugde in zijn hart, hij mist Filippus niet. 

• Het geloof in Jezus Christus heeft het leven en hart van de kamerling veranderd met blijdschap. 
 

Er gaat een reisgezelschap over de wegen naar Morenland, Ethiopië. Een lange reis is nog te gaan. Maar er is 
blijdschap te vinden bij de kamerling, ook al was hij alleen. Met vreugde reist hij verder, want hij gelooft en draagt 
het kostbare Woord van God bij zich. Daar wil hij voortaan naar leven en daar wil hij van vertellen. Ken jij deze 
vreugde al? Het is dezelfde Geest die ook ons dat wil geven. Ken je Hem al? Dan ben je echt gelukkig!  
Ga nog even terug naar de inleiding (afhankelijk van wat jullie hebben gebruikt): Weet je het nog, van wat we 
hebben gezien; de rode kleur wordt wit. // Denk terug aan wat we hebben bedacht aan het begin van deze 

middag/avond, waar we samen nadachten over wat de kleur ‘wit’ betekent.  
Als jouw zonden vergeven zijn, is je hart WIT, rein voor God. Het was een goddelijke ruiling. Hij heeft jouw vuile 
zonden en jij Zijn schone leven. Het maakt je hart WIT, SNEEUWWIT. Door het geloof in Hem en alléén door het 
geloof in Hem ben je rein, gerechtvaardigd, heilig, zalig, ja zo wit als sneeuw! 

 
Optie: Eindig de bijeenkomst met het opnoemen van het kernvers bij deze Bijbelstudie. 
 

1. De verandering bij de Moorman is dat hij door te lezen uit de boekrol dat hij gelooft en gedoopt wil worden. 
Hij is wit gewassen, zijn zonden vergeven. 

2. Deze geschiedenis laat zien Wie God is, dat het geloof in Jezus Christus je leven zal veranderen. God is heilig 
en rein, Hij is een volmaakt God. Ook voor de kinderen. Wel is het belangrijk hierbij te noemen dat God ook 
rechtvaardig is. Leg dit uit. Geloof in de Heere Jezus, Hij zal je zonden vergeven en je aannemen als Zijn kind. 
De Moorman wordt ook wel een kamerling, machtig heer van Candacé van koningin der Moren, een minister 
van financiën van de koningin van Ethiopië, een Ethiopiër genoemd. Deze man is een persoon van hoog 
aanzien, denk aan een minister in de Tweede Kamer. 
De Moorman leest de profeet Jesaja vanuit een boekrol. 
Filippus heeft de opdracht van de engel van God gekregen om van Jeruzalem naar Gaza te gaan. Dit doet 
Filippus en ziet hij onderweg de buitenlandse wagen met de Moorman erop. De Geest geeft Filippus de 
opdracht om naar de wagen te gaan en in gesprek te gaan met de Moorman. Filippus vraagt of de Moorman 
begrijpt wat hij leest. 
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De Moorman begrijpt niet wat hij leest, omdat hij geen onderwijzer heeft die hem uitleg geeft. De Moorman 
vraagt of Filippus bij hem wil komen en uitleg wil geven. Na de uitleg vraagt de Moorman of hij gedoopt mag 
worden. 
‘Ik geloof dat Jezus Christus de Zone Gods is’ (Handelingen 8:37). Bespreek dit met de kinderen, dat zij het 
geloof ook mogen hebben en ontvangen van God. Dat dat het belangrijkste is in hun leven en God met open 
armen staat om hen te ontvangen. 

 
De kinderen kunnen nu de kleurplaat ook inkleuren wanneer er tijd over is. 

 

a. De Heere Jezus.  
b. In het woord ‘gerechtvaardigd’ zit het woord ‘recht’. Dat betekent dat het helemaal goed is, er zit niets 

tussen jou en de ander/Ander.  
c. Iedereen.  

 

Uiteindelijk worden deze woorden ingevuld: lief – God – wereld – eniggeboren – Zoon – gelooft – verderve – 
eeuwige – leven. 
Johannes 3:16: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’  

 
Persoonlijk antwoord.  
Ga hierover in gesprek met de kinderen en beantwoord eventueel vragen waar ze mee zitten. Bespreek samen wat 
de tekst precies betekent, zodat de kinderen dit Bijbelvers ook begrijpen en toe kan passen in zijn of haar eigen 
leven.  
Vragen die gesteld kunnen worden aan de kinderen: 

• Welk woord vind je mooi, waarom?  

• Wat vertelt deze tekst jou over God? (liefde voor zondaren) 

• Wie is de wereld? Zondaren! (geen opgepoetste zondaren / gelovige zondaren / serieuze zondaren / … !) 

• Wat is nodig voor het eeuwige leven? Geloof in Hem 

• Wanneer geloof jij in Hem? Hoe weet je dat? Hoe kom je aan geloof? Wat is geloof? Vast vertrouwen en zeker 
weten! 

• Welk woord heeft met 'wit' worden te maken? (liefhebben, Gods liefde voor jou! Als je in Hem gelooft, heb je 
het eeuwige leven, zoals in de tekst staat) 

• Kan de leidinggevende iets hiervan vertellen uit zijn/haar eigen leven? 
 

Lees samen de tekst nog een paar keer hardop voor.  
 

De kinderen hebben al nagedacht over de kerntekst, waarbij nu de tekst uit 1 Petrus 1:16 wordt toegevoegd.  
Hierbij staat centraal het woord ‘heilig'.  
 
Synoniemen van heilig: onschuldig, rein, onbesmet, afgezonderd aan God, door God uitgekozen. 
Geen synoniemen van heilig: schuldig, zonden niet vergeven, net als God zijn, angst, boosheid. 

 
God is heilig, zegt Hij in dit vers, maar wij kunnen ook heilig en rein zijn voor God, omdat Hij onze zonden wil en zal 
vergeven uit genade. Dan kunnen we zeggen dat het woord ‘heilig’ in relatie staat tot de kleur ‘wit’. Ga samen met 
de kinderen nadenken waar ze aan denken bij het woord ‘heilig'.  
 
God ziet jou als heilig en rein door het vergevend bloed van Christus en de werking van de Heilige Geest in je hart. 
Het betekent niet dat je dan niet meer zonden doet, dat wel, want je blijft een mens en zondaar. Maar je mag dan, 
door vergeving uit genade, weten dat je rein en heilig bent in Gods ogen, al blijf je je zonden ook steeds weer 
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opnieuw doen en zien. Daar heb je dan verdriet van. Je wílt de zonde niet doen. Daar heb je God steeds weer voor 
nodig.  
Als God jouw hart wit heeft gemaakt, ben je heilig in Zijn ogen. Dan ziet Hij je door Christus. En dat gaat nooit meer 
weg. 

 
 

Het antwoord van de woordzoeker: Heilige Geest. 
De Heilige Geest vormt samen met de Vader en de Zoon de Drie-eenheid. De Heilige Geest heeft ook het Woord, 
de Bijbel, geïnspireerd en leidt en bemoedigt ook nu nog. Er wordt ook gesproken over de gaven en vruchten van 
de Heilige Geest. Dit is te zien in je leven, wanneer je wit gewassen bent door God. De Heilige Geest helpt mee in 
het bouwen van Gods kerk en het toebrengen van kinderen tot God. 
De Heilige Geest heeft Filippus ook de opdracht gegeven om zich bij de wagen te voegen en de Moorman te 
spreken. Daarom is in dit Bijbelgedeelte ook duidelijk te zien Wie de Heilige Geest is en welk werk Hij doet. 

 

Door het zwarte eraf te krassen/tekenen, komt er wit tevoorschijn. 
Schrijf een bijpassende Bijbeltekst of teken iets wat wit is en te maken heeft met de 
Bijbelvertelling. 
 
Wit als sneeuw 

Maak een mooi knutselwerkje met watten, wat symbool staat voor sneeuw. Wat betekent de sneeuw met de kleur 
wit en dit Bijbelgedeelte? Plak dit om een Bijbeltekst, een hart (Gods liefde) of over je (opgeschreven) zonden 
heen. Je kunt hier eventueel nog een touwtje aan vastmaken, zodat je deze kan ophangen. Zo blijf je steeds weer 
opnieuw zien dat God je zonden bedekt, hoe God je dan ziet, je rein en heilig bent voor God, je sneeuwwit 
gewassen bent. 
 
Doolhof 
Welke weg moet Filippus gaan om bij de 
kamerling te komen? 
Praat hierover samen in je groepje verder. 
Wie geeft Filippus deze opdracht? Welke 
verandering komt er bij de Moorman? 
Wat betekent dat? Wat heb jij zelf nodig? 
Waarom moet Filippus naar de kamerling 
komen? Hoe is jouw levensweg? Hoe 
wordt de Moorman wit gewassen van 
zonden? Hoe is dat bij jou? 
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Gebruik onderstaande werkbladen, knip deze uit en kleur ze in. Vouw en lijm in elkaar en je hebt je eigen 
buitenlandse wagen gemaakt. Kijk op de landkaart de route welke de kamerling moest afleggen met deze 
soortgelijke wagen.  
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Ga samen je verder verdiepen in het land Ethiopië. Waar ligt het? Welke godsdienst is daar? Hoe wordt geloof 
beleden? Hoe ziet de natuur eruit? Welke dieren leven er? Hoe leven de mensen in Ethiopië? 
Dit zal helpen om wat context te creëren over wie de Ethiopiër was en waar hij naartoe reisde. 
 

De Moorman las de profeet Jesaja uit een boekrol. Een boekrol kennen we in onze tijd niet meer, want wij hebben 
de Bijbel, maar we gaan nu wel een boekrol maken. Gebruik hiervoor onderstaande plaatjes. 
Knip de plaatjes netjes uit, plak ze op goede volgorde naast elkaar, knip het geheel uit met aan de zijkanten ook 
nog iets papier. Op deze zijkanten plak je met lijm een satéprikker of een soortgelijk stokje. Kleur nu de plaatjes 
mooi in en rol de boekrol op. 
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Vragen om samen te bespreken, centraal staat de kleur ‘wit’ en de kerntekst: 

- Werkt de Heilige Geest in onze tijd ook nog? Hoe weet je dat? 
- Welke verandering zien we bij de Moorman? 
- Wat betekent dit met de kleur ‘wit’? Wat betekent dit voor jou? 
- De Moorman wilde gedoopt worden, wat betekent dopen? Wat betekent jouw doop voor jou? 
- Als jij deze boekrol laat zien aan jouw vriendje/vriendinnetje/neefje/nichtje, hoe zou jij dit Bijbelgedeelte 

uitleggen? Hoe leg jij de Bijbel uit aan hen? Wat zeg je hierbij over de kleur ‘wit’? 
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Bijbelstudie Grasgroen 
 
Bijbelgedeelte lezen voorafgaand aan de Bijbelstudie: Handelingen 16: 1-5  
       Timotheüs’ groei in Christus 
 

Doel 
De kinderen… 
 1. weten wat groeien in Christus is. 
 2. beseffen dat ze alleen kunnen groeien als ze verbonden zijn aan Christus. 
 3. kunnen getuigen van Christus’ werk in hun leven. 
 
Bij het maken van de vertelschets en Bijbelstudie is uitgegaan van deze doelen. Het werken met doelen helpt om 
als leidinggevende gefocust te blijven. Ook is het voor de kinderen gemakkelijker na te vertellen wat ze uit de 
geschiedenis geleerd hebben.  
We beseffen dat er uit het Bijbelgedeelte ook andere lijnen zijn te trekken. Het is echter belangrijk om de jongeren 
met een samenhangende boodschap in aanraking te brengen.  
 

Psalmen en liederen 
Psalm 23:3 Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap groeien 
Psalm 27:7 Zo ik niet had geloofd dat in dit leven 
Psalm 52:6 Maar ik zal als d’ olijfboom groeien 
Psalm 56:5 Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord 
Psalm 95:4 Want Hij is onze God en wij 
 
Zangbundel Als een hert dat verlangt naar water 
Zangbundel 'k Heb geloofd en daarom zing ik 
Zangbundel Heer U bent mijn leven  
Zangbundel ‘k Stel mijn vertrouwen 
Zangbundel Welzalig de man die niet wandelt 
UM 264  Als wij wand’len met Hem 
 

Geloofsleer 
In de belijdenisgeschriften wordt de geloofsleer kernachtig weergegeven. Om meer inhoud te geven aan de 
doelen, kun je onderstaande delen uit de geloofsleer gebruiken in de voorbereiding: 
 
HC zondag 7 Een uitleg wat geloven precies inhoudt en welke uitwerking dat heeft. 
DL 1 art. 3 Wij geloven doordat we het van andere mensen horen verkondigen. 
 

Gebedspunten voordat de kinderen naar huis gaan 
• Danken dat we samen mogen komen met andere mensen die in God geloven. 

• Belijden dat wij met onze zonden God telkens weer verdriet doen. 

• Bidden om geloof voor ieder kind. 

• Bidden om de hulp van de Heilige Geest zodat wij mogen groeien in geloof. 

 
Intro voorafgaand aan Bijbelstudie of vertelling 
Wat is het verschil tussen een plant die mooi groen is en die er dor en droog uitziet? (Laat eventueel twee echte 
planten zien, één levende en één dorre). Laat de kinderen reageren en vraag door waaraan ze kunnen zien dat de 
ene plant leeft en de andere dood is. 
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De groene plant groeit en dat is ook de boodschap van onze groene bladzijde. Groen is voor groeien. We denken 
niet aan het soort groeien waar je groter en sterker wordt, maar aan een ander soort groeien. 
Geef een herhaling van de kleuren: Als jij het erg vindt dat jij zonden gedaan hebt (laat de zwarte bladzijde zien) en 
je gelooft en vertrouwt dat de Heere Jezus ook voor jouw zonden is gestorven en je Hem je zonden belijdt (rode 
bladzijde), dan maakt Hij je helemaal schoon (witte bladzijde). Het is voor altijd goed tussen God en jou. Maar er 
gebeurt ook iets anders bij jou. God heeft jou van binnen een ander mens gemaakt. Binnen in jou is nieuw leven, 
want God de Heilige Geest leeft in iedereen die in de Heere Jezus gelooft als de Verlosser. Stapje voor stapje maakt 
Hij jou zoals Hij jou wil hebben, Hij wil namelijk dat je steeds meer op Hem gaat lijken. Deze ‘stapje voor stapje’ 
verandering heet ‘groeien in geloof’ en daar gaat de groene bladzijde over. 
 

Vertelschets 
Beginzin  
Vandaag gaan we iets horen over een jongen die in geloof groeide. Daarvoor moeten we heel ver teruggaan in de 
tijd – bijna 2000 jaar! Hij leefde net nadat de Heere Jezus teruggegaan was naar de hemel. Laten we eens bij hem 
op bezoek gaan in Lystra. 
 

• Hij heet Timotheüs. Zijn moeder heet Eunice en zijn oma Loïs. Zij vertelden hem vaak uit de Bijbel. Al op heel 
jonge leeftijd hoorde Timotheüs uit de Bijbel. Hij gelooft! Heb jij ook zulke mensen in jouw omgeving? Die 
graag vertellen van de Heere? 

• Paulus, een apostel van de Heere Jezus, komt in Lystra en vertelde daar het Evangelie van de Heere Jezus. 

• Timotheüs luisterde naar Paulus’ woorden en geloofde dat de Heere Jezus de beloofde Redder is. Lijk jij ook 
op Timotheüs? Hij gelooft! Jij ook? Of hoor jij al jaren Bijbelverhalen en geloof je nog niets? Dat is erg! 

• Zijn leven veranderde; de manier waarop hij dacht en deed was anders. 

• Paulus kwam weer op bezoek in Lystra en hoorde hoe Timotheüs was gaan ‘groeien in geloof’. Paulus vroeg of 
Timotheüs mee wilde gaan op zijn reizen. Het was niet makkelijk, er was veel vijandschap. 

• Timotheüs besloot om met Paulus mee te gaan, het was Gods wil.  

• Paulus en Timotheüs werken samen. Ze reisden en predikten vaak. 

• Jaren later vroeg Paulus aan Timotheüs of hij wilde gaan zorgen voor de gemeente in Efeze. 

• Timotheüs was nog erg jong en moest nog veel leren. Daarom schreef Pauls hem brieven met goede raad: 1 
en 2 Timotheüs. Ook wij kunnen daarvan leren. 

• Wij leren ervan door onze hand te gebruiken: (kies zelf of je de verzen uit de brieven voorleest) 
o (2 Timotheüs 2: 15) We gebruiken onze duim om te denken aan de Bijbel, Gods Woord. Als je in de 

Bijbel leest, zal je geloof in de Heere Jezus steeds sterker worden. De Heilige Geest helpt jou om de 
Bijbel te begrijpen. 

o (1 Timotheüs 2: 1) Onze wijsvinger wijst naar boven en laat ons eraan denken dat we moeten bidden. 
God wil dat je met Hem spreekt.  

o (1 Timotheüs 4: 12) Jouw middelvinger is de langste vinger. God wil dat jij uitkomt voor de Heere 
Jezus. Dat doe je door je manier van leven, daaraan kun je laten zien dat je bij Hem hoort. Het is ook 
belangrijk dat jij anderen over de Heere Jezus vertelt. Dat jij een getuige bent van Hem. 

o (1 Timotheüs 1: 5) Aan een ringvinger wordt door mensen die getrouwd zijn een trouwring gedragen. 
Als jij in de Heere Jezus gelooft, dan houdt God van jou en jij houdt van God: jij hoort bij Hem. Toch 
bederft soms zonde jouw liefde voor God. Als je God om vergeving vraagt, heeft God beloofd jou te 
vergeven. 

o Jouw pink is de zwakste vinger, alleen kan hij niet zoveel maar samen met de andere vingers is hij 
heel nuttig. God wil dat je andere christenen opzoekt om samen naar Gods Woord te luisteren, God 
te aanbidden en elkaar te bemoedigen. 

 
Slotzin 
Als je naar een plantje kijkt weet je dat het leeft en groeit. Als jij in de Heere Jezus gelooft ben jij net als een 
plantje, maar het moet wel verzorgd worden. Het moet voedsel en licht krijgen. Zo is het ook met jou. Al die 
dingen die we net gehoord hebben die maken dat je mooi blijft en dat je groeit in het geloof. Als je niet in de Heere 
Jezus gelooft, ben je eigenlijk als het dode plantje: je hebt geen eeuwig leven. Maar God wil graag dat jij ook gaat 
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leven; Hij wil dat jij opnieuw geboren wordt, een nieuw mens wordt en dat jij gaat groeien (groen). Je mag in de 
hemel komen (goud) als je gelooft dat de Heere Jezus met Zijn bloed (rood) de straf gedragen heeft voor jouw 
zonden (zwart) waardoor je helemaal schoon (wit) wordt. 
 

Antwoorden Bijbelstudie 
Opdracht 1 
De moeder en oma van Timotheüs staan bekend als gelovige vrouwen, zij leefden het christelijk geloof al voor. Ook 
vertelden zij Timotheüs veel verhalen uit ‘de Bijbel’. Toen Timotheüs het Evangeliewoord via Paulus hoorde, 
geloofde hij dat Jezus de Redder is. Timotheüs geloofde dat de verhalen die hij al van kinds af aan gehoord had 
waar zijn. 
 
Opdracht 2 
a. Een goed getuigenis heb je als je daden overeenkomt met je woorden. Als je met je leven laat zien dat je 

gelooft in God, dat je nederig bent, zachtmoedig, denkend aan de ander. 
b. Laat de kinderen over de voorbeelden die ze bedenken vertellen waarom dat een goed getuigenis is. Welk 

concreet gedrag past daarbij? 
c. Kan dit van jou gezegd worden? Wanneer kan dat? En zo niet, wat voor gedrag zien mensen dan bij jou wat er 

niet bij past? Ga aan de hand van deze vragen het gesprek aan met de kinderen.  
 
Opdracht 3 
Met deze vraag kun je de kinderen eigen taal laten geven aan wat in het verhaal naar voren kwam. Desnoods 
herhalen jullie het een paar keer, zodat het taal is die ze mee naar huis kunnen nemen. 
 

Verwerking 
Knutsel een bloem 
Neem vouwblaadjes mee en laat een paar 
mooie bloemen knutselen. 
 
Beschikken jullie over een digibord? Met 
deze link DIY: BLOEM MAKEN VAN PAPIER 

(MAKKELIJK!) ✿ Bloem vouwen ✿ 

Papieren bloemen maken ✿ 
Knutselwerkje kun je een leuke bloem 
stap voor stap maken. 
 
Tuinkers 
Een tuinkers is een voorbeeld van een 
zaadje wat heel snel groeit. Versier een 
mooi bloempotje en zaai tuinkers, zodat 
de kinderen thuis een potje met veel groei 
hebben. Geef de kinderen de reminder 
mee, dat groei belangrijk is! 
 
Groei-tikkertje 
Er is één tikker. Wanneer je getikt ben, moet je op je hurken gaan zitten. De andere kinderen moeten je weer laten 
‘groeien’. Dit doen ze door je aan te tikken; de eerste keer tikken ga je vanuit je hurken gebukt staan, nog een keer 
tikken is rechtop, de derde keer tikken mag je weer meedoen. 
Wanneer jullie een grote groep hebben kun je twee tikkers aanwijzen. Met juist een kleine groep, kun je ze met 
één of twee keer vrij-tikken alweer laten meedoen. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NRf5kb2tS8E&list=PL3vo6jVaWJeYkSm38h6jteoM7dpwMeJcX
https://www.youtube.com/watch?v=NRf5kb2tS8E&list=PL3vo6jVaWJeYkSm38h6jteoM7dpwMeJcX
https://www.youtube.com/watch?v=NRf5kb2tS8E&list=PL3vo6jVaWJeYkSm38h6jteoM7dpwMeJcX
https://www.youtube.com/watch?v=NRf5kb2tS8E&list=PL3vo6jVaWJeYkSm38h6jteoM7dpwMeJcX
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Extra verwerking voor kinderen van 6-8 jaar 
De kinderen gaan in deze verwerking aan de slag met de hand waar het over ging in het Bijbelverhaal (zie 
Vertelschets). Laat de kinderen vertellen waarom je daardoor groeit in geloof.  
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Grasgroen 
 
 

Wat hoort bij elkaar? Verbind de vingers met de plaatjes. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertel waarom je daardoor groeit in geloof.  


