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SOLA FIDE: GELOOF ALLEEN

3 Kleur de tekst mooi in en leer hem met elkaar uit het hoofd. 

Luther vertaalde de Bijbel in het Duits, zodat alle mensen hem konden lezen. 
Kun jij deze woorden vertalen? Ga steeds twee letters verder in het alfabet. A = C, B = D, etc. 

CCL TYQRC ZSPAFR GQ MLXC EMB
Antwoord:

Maar 
de rechtvaardige 

zal uit 
het geloof 

leven

Als je tijd over hebt...Als je tijd over hebt...



1 

2 

a.�	� Luther dacht dat hij vrede kon vinden door goede werken te doen. Wat zijn 
goede werken? Trek een lijn tussen het plaatje en het woord dat erbij past. 

Luther leerde dat je alleen door het geloof zalig 
kunt worden. Wat is geloof? Vul de dikgedrukte 
woorden uit het plaatje in. De eerste letter is al 
ingevuld. 

Geloof is 

w.................................................. dat wat de Heere 
zegt in 

de B.................................................. waar is. 

Geloof is 

v.................................................. naar de Heere 

J.................................................. met al je zonden.

Geloof is 

v.................................................. dat de Heere 

Zijn b.................................................. uit zal voeren. 

Welke woorden vind je nog meer in het plaatje? Het zijn er acht. 

E....................................................................................		  r....................................................................................

v....................................................................................		  z....................................................................................

o....................................................................................		  z....................................................................................

g....................................................................................		  w...................................................................................

Bespreek met elkaar: Geloof jij? Hoe kun je gaan geloven? 

‘Kijk daar eens!’ Papa wijst opzij. Langs de weg 
staat een heel mooie bloem. Maar jij ziet het 
niet! ‘Waar dan, papa?’ ‘Kijk, daar! Kijk maar 
langs mijn vinger.’ Opeens zie jij ook de bloem. 
De bloem was er allang, maar jij zag hem nog 
niet. Luther ontdekte ook iets wat er allang 
was, maar wat hij nog nooit gezien had...

Kerntekst
Maar de rechtvaardige 
zal uit het geloof leven. 
Romeinen 1:17b

SAMEN BIJBEL LEZEN  
ROMEINEN 1:16-17

b.	� Doe jij ook je best om goede werken te doen? 
Waarom?

.....................................................................................

.....................................................................................

Geld geven aan armen 

Van iemand houden	

Bidden

Op ziekenbezoek 

Eten uitdelen aan daklozen 

Bijbellezen

c.	� Word jij gelukkig door goede werken te doen?

.....................................................................................

.....................................................................................
 


