











Elk kind is kind van de gemeente. Wat
betekent dat? Hoe krijgt het in de prak-
tijk handen en voeten?

Ten eerste, hoewel onze kinderen in zon-
de ontvangen en geboren zijn, en daar-
om aan allerhande ellendigheid, ja, aan
de verdoemenis zelf onderworpen, of gij
niet bekent dat zij in Christus geheiligd
zijn, en daarom als lidmaten van Zijn
gemeente behoren gedoopt te wezen.

God kijkt in de wieg. Hij zoekt naar Zijn
beeld. Hij kan het niet vinden.

Dit kind, geschapen om God volmaakt
lief te hebben, lijkt helemaal niet meer
om Hem.

God ziet dat het hart van het kind ver-
dorven is. Als het kind opgroeit, wordt
dat zichtbaar. God is te rein van ogen
om de zonde te zien (Hab. 1:13). Er is
maar één conclusie: dit kind verdient
niet anders dan Gods rechtvaardig
oordeel. Heb je als vader en moeder z6
in de wieg gekeken? Ga eens even aan
Gods kant staan en kijkt naar je kind
(en naar jezelf) zoals Hij ernaar kijkt.

Er is geen enkele verwachting van dit
kind. Mee eens?

Er is echter nog een ander Kind. God
heeft over de rand van een ande-

re wieg gekeken. Die wieg was een
kribbe. Daarin lag Zijn Zoon. Hij leek
precies op de Vader. Hij werd niet in
zonden ontvangen en geboren maar
zondeloos. Hij werd aan allerhande el-
lendigheid, ja aan de verdoemenis zelf
onderworpen. Hij stierf voor de zonde
van Zijn volk. Daarom is er leven voor
verdoemeniswaardige kinderen!

De doop is het teken dat het kind
Christus wordt ingelijfd. Je kind is een
lidmaat van Zijn gemeente, dat is van
Zijn lichaam (gedoopte kinderen zijn
lidmaten!). De gemeente is het lichaam
van Christus. Je kind hoort helemaal bij
de Heere. Hij neemt het voor Zijn reke-
ning. Hij zegt: Het is van Mij. Geloof en
beaam je dat?

Wat dan als mijn kind bij het groter wor-
den niet tot geloof en bekering komt?
En als het afscheid neemt van God?

Dan is en blijft het in Christus geheiligd.
Alle macht van de hel kan de kracht van
Gods belofte niet te niet doen.

De eerste vraag is zwaar geladen om-
dat vloek en zegen, dood en leven zo
dicht bij elkaar liggen. Ze worden in
één adem genoemd. Houd ze ook dicht

bij elkaar. In het ware geloof zit altijd
het aanvaarden van het rechtvaardig
oordeel over onze zonde opgesloten
en tegelijk het aangrijpen van de Heere
Jezus als de enige grond van ons be-
houd.

Zonder maat is Gods erbarmen
Weidser dan de oceaan
Nergens is het oordeel milder
En genadiger dan daar.

Stelling: Lid zijn van de kerk en inge-
schreven staan in het doopregister is
heel iets anders dan lid zijn van een
duivenvereniging of ingeschreven
staan bij een voetbalclub. Mee eens/
niet mee eens. Waarom?
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Ten andere, of gij de leer, die in het Oude
en Nieuwe Testament, en in de Artikelen
des Christelijken geloofs begrepen is,

en in de Christelijke Kerk alhier geleerd
wordt, niet bekent, de waarachtige en
volkomen leer der zaligheid te wezen?

Over de tweede vraag kunnen we wat
korter zijn. Het gaat in deze vraag over
de leer. Welke leer? Niet de leer van
een bepaald kerkgenootschap, maar de
Bijbelse leer, die in de artikelen van het
christelijk geloof wordt samengevat.
Met die artikelen worden twaalf artike-
len of de apostolische geloofsbelijde-
nis bedoeld.

Je doet bij de doop van je kind belijdenis
van je geloof:

Ik geloof in God, mijn Vader, de almach-
tige Schepper van hemel en aarde

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren
Zoon, mijn Heere.

Die voor mij ontvangen is van de Heilige
Geest, geboren uit de maagd Maria.

Die voor mij geleden heeft. Onder Ponti-
us Pilatus voor mij is gekruisigd, gestor-
ven en begraven. Voor mij nedergedaald
ter helle.

Voor mij ten derde dage wederom opge-
staan van de doden.

Voor mij is opgevaren ten hemel,

Voor mij zittende ter rechterhand des
almachtigen Vaders.

Vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heiligen Geest, die aan
mij gegeven is.

Ik geloof een heilige algemene christe-
lijke kerk, de gemeenschap der heiligen,
waarvan ik een levend lidmaat ben.

Ik geloof de vergeving van mijn zonden.
Wederopstanding van mijn lichaam.

En een eeuwig leven, ook voor mij.

Of gij niet bekent.. Bekennen is het oud-
nederlandse woord voor ‘belijden’.
Waarom staat er: ‘of gij niet bekent'?
Het lijkt alsof er gevraagd wordt of

je niet belijdt.. Het is een manier van
spreken. De ontkenning is in werkelijk-
heid een bevestiging. Het is zoals je als
vrouw aan je man vraagt: ‘Kun jij niet
vanavond oppassen?’. Dat zeg je als je
er van uitgaat dat het wel kan. Als je
twijfelt zou je vragen: ‘Kun je vanavond
misschien oppassen?’

Het formulier gaat er vanuit dat het wél
zo is dat je dat belijdt.

Wat houdt voor jou de belijdenis van
je geloof in? Is dat hetzelfde als wat de
kamerling deed in Handelingen 8:377?

3.4. DERDE DOOPVRAAG

Ten derde, of gij niet belooft en u voor u
neemt, dit kind, als het tot zijn verstand
zal gekomen zijn, waarvan gij vader en
moeder zijt, in de voorzeide leer naar uw
vermogen te onderwijzen, of te doen (en
te helpen) onderwijzen?

De derde doopvraag wordt doorgaans
als de moeilijkste ervaren. Kun je ei-
genlijk wel nakomen wat je belooft?
Daar is maar één antwoord op: Nee, dat
kun je niet.

God verwacht ook niet dat je het kunt,
maar dat je Hem er niet in kunt missen.
In sommige Bijbels staat ten onrechte
*... belooft en u voorneemt.’Dan zou het
om een voornemen gaan. In de oude
uitgaven staat: ' ... voor u neemt...." Dat
is sterker. Dat betekent: voor je rekening
nemen, de verantwoordelijkheid op je
nemen. God vraagt meer dan een goed
voornemen. Hij vraagt volle verant-
woordelijkheid. Op de grote dag zal de
Heere vragen: ‘Wat heb je gedaan om je
kinderen voor Mij groot te brengen?’

Onderwijzen

In de doopbelofte verplichten we ons
ergens toe. Waartoe? Om het kind te
onderwijzen. Wat is het beste onder-
wijs? Het voorbeeld van de ouders. Je
gaat je kinderen voor in het kwade of
in het goede. Als een droge spons zui-
gen ze de invloed van thuis op. Leven
de ouders met God of zonder Hem?
Voor de buitenwereld kun je veel ver-
bergen, maar voor je eigen kinderen
niet. Zij kennen je door en door: je

zwakheden, je strijd, het al of niet heb-
ben van het verlangen naar God.
Wanneer moet je met onderwijs begin-
nen? Als het goed is, is het gebed voor
je kind al voor de geboorte begonnen.

Doen en helpen

Onderwijzen doe je niet alleen. De
christelijke opvoeding vindt allereerst
thuis plaats. Daarnaast is er de kerk en
school die je helpt. Denk aan de kerk-
diensten, catechisatie, verenigingen,
scholen.

‘Naar uw vermogen..." In deze woorden
ligt troost voor ouders die hun eigen
zwakheid en tekort inzien. De Heere
heeft de opvoeding gelegd in handen
van zwakke, zondige ouders. Hij weet
dat. Het wonder is dat God zwalkke
ouders gebruikt.

Alleen als de HEERE het huis bouwt, ar-
beiden de bouwlieden niet tevergeefs
(Ps. 127:2), maar de HEERE bouwt niet
zonder de arbeid van de bouwlieden.
Hij wil hun werk gebruiken.

‘En hoe vaardiger (ijveriger) wij ons
ambt (werk) doen, des te heerlijker
vertoont zich de weldaad Gods, die ons
werkt, en Zijn werk gaat dan allerbest
voort (Dordtse Leerregels hoofdstuk
3/4 art. 17)

o Hetgezinis een kerkje in het klein.
Welk elementen uit de kerkdienst
kunnen in het gezin een plek krij-
gen? Hoe geef je daar in je gezin
vorm aan?

Gedoopt zijn is een grote genade. De
Heere Jezus heeft je aan Zijn hart ge-
drukt en gezegd: ‘Je bent van Mij." Denk
daar eens twee minuten over na.

Dit betekent echter niet dat alle ge-
doopte kinderen automatisch zalig
worden.

In Psalm 81 horen we God zeggen: ‘lk
ben de HEERE uw God, doe uw mond
wijd open en Ik zal hem vervullen.” Maar
dan klaagt God: 'Mijn volk heeft Mijn
stem niet gehoord, Israél heeft Mij niet

DE CHRISTELIJKE
OPVOEDING

VINDT ALLEREERST
THUIS PLAATS.




gewild (vs. 11,12).

In Psalm 95 proef je dezelfde ernst. Het
gaat over het volk van God. 'Hij is onze
God en wij zijn het volk van Zijn weide

we hulp van boven.

Laat je bemoedigen door Psalm 72:17:
Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid;
zolang als er de zon is, zal zijn naam van

en de schapen van Zijn hand (vs. 7). De
besnijdenis (in het Nieuwe Testament is
dat de doop) is een teken dat zij scha-
pen zijn van de goede Herder. Tegelijk
moet de Heere tegen Zijn schapen zeg-
gen: 'Hoor naar Mijn stem en verhard uw
hart niet.’

kind tot kind voortgeplant worden.

Bespreek met elkaar de teksten uit
Mattheus 8:11,12; Mattheus 11:20/24;
Lucas 15:12,18,31 aan de hand van de
onderstaande vragen.

1. Kunje zeggen: hoe groter de voor-
De doop is te vergelijken met ouders rechten, des te groter de verant-
die een kind uit een crimineel milieu woordelijkheid? Lees Matth. 8 en 11.
opnemen in hun gezin. Afkomstig uit 2. Blijft de vader van de verloren zoon
de wereld van de misdaad leeft het nu nog steeds zijn vader, ook al is hij
in een omgeving van vrede en liefde. weggelopen van thuis?
Als het wegloopt en terugkeert naar het 3. Watis de oudste zoon voor iemand? Z'NﬁEN
milieu waarin het geboren is, trapt het Wat wil hij niet? Hoe spreekt de
kind de pleegouders op het hart en wijst vader hem aan?
het hun liefde af. 4. Kunnen gedoopte kinderen verloren Zing met elkaar Psalm 105: 5 en

Nu bestaat er bij ons niet alleen een
kans dat we weglopen van God. Het is
zeker dat we dat doen, wanneer de Hei-
lige Geest niet in ons werkt. Wij hebben
uit onszelf namelijk de duisternis liever
dan het licht (Joh. 3:19). Alle verbonds-
kinderen, zonder uitzondering, zijn uit
zichzelf geneigd om de Heere als hun
Verbondsgod te verwerpen. Daarom is
altijd de werking van de Heilige Geest
nodig. Hier geldt: bid en werk. Doe er
als ouders alles aan, maar vouw daarbij
altijd je handen en verwacht Gods trou-

gaan? bespreek samen op welke wijze
de aan Abraham gegeven belofte

beproefd werd in zijn leven.

Er zijn gezinnen die aandacht geven
aan de doopdatum van hun kinde-
ren. Je kunt dit de ‘doopverjaardag’
noemen. Dan wordt de doopkaart uit
de kast of van de muur gehaald en
spreken ouders daar samen met hun
kinderen over.




Je kunt een paard wel naar het water
leiden, maar je kunt het niet dwingen
om te drinken. Zo is het ook met de
kinderen.

Onderzoeken wijzen uit dat er in veel
reformatorische gezinnen nooit gezon-
gen wordt. Onbegrijpelijk.

De opvoeding thuis is in veel gezinnen
een neventaak geworden.

Uit de Catechismus van Geneéve (Johan-
nes Calvijn):

o0 322 Predikant: Welke sacramenten
zijn er? Kind: De doop en het heilig
avondmaal.

o 323 Predikant: Welke overeenkomst
en welk verschil is er tussen deze
beide? Kind: De doop is voor ons als
een binnenkomst in Gods kerk. Want
deze verzekert omdat God ons als
Zijn dienaren aanneemt, in plaats er-
van dat wij vreemdelingen voor Hem
zouden zijn. Het avondmaal is voor
ons een getuigenis, dat God ons wil
onderhouden en voeden, zoals een
goed huisvader ervoor zorgt zijn
huisgenoten te onderhouden en van
voeding te voor zien.

0 vr.en antw. 333 ‘Het berouw en ge-
loof dienen aanwezig te zijn bij hen
die daartoe in staat zijn, het is voor
de kleine kinderen voldoende wan-
neer ze deze vruchten bij het groter

worden zullen voortbrengen (Joh.
Calvijn, Catechismus van Genéve,).’

Voor de kinderen betekent de doop een
grote troost en zekerheid, dat zij door
de genade van God verzekerd en Zijn
Kerk ingelijfd zijn en daarom worden
zij, zodra zij beginnen groot te worden,
door hun doop vermaand en aange-
spoord tot gedurige dankbaarheid voor
die genade en tot een ernstige dienst
van God, hun hemelse Vader, Die hen
verwaardigde tot Zijn kinderen aan te
nemen nog voordat zij Hem konden
kennen, ja zonder dat zij het ook maar
enigermate verdiend hadden (Zachari-
as Ursinus, Het schatboek, blz. 57,58).

Ds. H.F. Kohlbrugge antwoordt op de
vraag: ‘Wat troost u de Heilige Doop?’,
het volgende: ‘Dat ik met al mijn schul-
den, zonden en noden ben opgeschre-
ven in Zijn boek des levens en een
rijke God en een genadige Vader in de
hemel heb.’
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