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Doel van de avond

Tijdens deze opvoedavond bespreek je diverse facetten
van het loslaten van kinderen. Het doel is dat je als
opvoeder na deze avond ...

z weet waarom we mogen en moeten loslaten
en wat dat in de praktijk betekent.

. voelt waar voor jouzelf de moeite zit om los
te laten.

WW je kinderen kunt loslaten in vertrouwen.

Om thuis te lezen

Lees ter voorbereiding op de opvoedavond de volgende bladzijden alvast door. Houd een potlood of pen bij de hand,
zodat je waardevolle zinnen kunt onderstrepen. In de tekst vind je opdrachten en vragen waar je thuis als man en vrouw
al over na kunt denken. De vragen kunnen ook als gespreksstof dienen tijdens de opvoedingsavond.

‘Loslaten’ is een breed thema. Er is daarom een keuze gemaakt. Niet alles komt langs. Het gaat in deze module om het
loslaten van jonge en oudere kinderen in de opvoeding, op weg naar zelfstandigheid. Waarom zou je je kinderen loslaten?
In hoeverre laat je ze los en wanneer doe je dat en zijn er grenzen? We leggen onze vragen bij een geopende Bijbel en
proberen zo goed mogelijk te luisteren naar wat God zegt.

Vooraf

* Toen hun dochtertje haar eerste stapjes zette, zei haar eigen moeder en trotse oma aan de telefoon: “Nou meid, nu
begint het. Ze staat op eigen beentjes. Je kunt vast beginnen met loslaten”.

+ Hij zal het nooit meer vergeten: die eerste keer dat hun zoon van 12 op de fiets stapte naar school. Nu wordt hij echt
groot, dacht hij. De kindertijd is voorbij.

* ledere vrijdag en zaterdagavond sliep zij slecht, want haar jongen van 16 was rond één uur ‘s nachts nog niet thuis.
Haar man sliep heerlijk. Je moet het loslaten’, zei hij. Maar hoe dan?

+ Na zijn HAVO-diploma wilde hij op kamers in de stad van zijn hogeschool. Met pijn in haar buik hielp moeder de
uitzet bijeen te verzamelen en met behangen en verven. Ze gunt het hem, maar haar hart huilt.

« Een jonge vrouw belt nog steeds, na 5 jaar huwelijk, dagelijks haar moeder. Haar man heeft zich er ondertussen mee
verzoend. Hij vraagt zich wel eens af of dit normaal is.

Om te bespreken
* Welke situatie komt voor jou / jullie het dichtstbij? Waarom?
+ Loslaten kan een ingewikkeld thema zijn. Vooral het loslaten bij je eigen kinderen. Of ten aanzien van je ouders.
Hebben zij jou losgelaten en heb jij hen losgelaten? Daarom de volgende vragen om eens over na te denken:

* Speelt het thema loslaten bij jou en/of tussen jullie een rol? Welke rol?
* Hoe ga je daarmee om? Praat je daar samen wel eens over?
- Wat gaat je goed af en wat minder?
* Wat zou je / zouden jullie graag willen (veranderen)?
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1. Opvoeden is loslaten

Opvoeden is loslaten. Dat is - als je daar eens rustig over nadenkt - best een heftige uitspraak. Je wilt je kind na de
geboorte vasthouden en wel zo lang mogelijk. Toch gaat dat niet. Af en toe leg je het neer, laat je het even los. Dat kan en
mag, in het vertrouwen dat er weer een moment zal komen om vast te houden.

Voor alles is een tijd, volgens Prediker. Het staat er niet bij, maar je zou kunnen bedenken: een tijd om vast te houden

en een tijd om los te laten. Deze staat er wel bij: een tijd om te omhelzen, en een tijd om verre te zijn van omhelzen.

Met afstand dichtbij! ‘Blijf een beetje dichter uit mijn buurt.’ Je kinderen hebben het nodig om losgelaten te worden en

als ouders heb je het nodig om ze te kunnen loslaten. Niet dat dat eenvoudig is. Je staat soms voor moeilijke opgaven.
Loslaten vraagt vertrouwen in je kind, vraagt vertrouwen in de omstandigheden. Is het veilig genoeg om alleen over straat
te gaan, veilig genoeg om alleen naar school te fietsen of om’s avonds naar een feestje te gaan... etc.

De brugpieper van toen is inmiddels bijna zeventien. Kampeervakanties met het gezin heeft hij ingeruild voor exotische
bestemmingen met vrienden. Het eindexamen, studiekeuze en daarmee allerlei keuzes over wat daarna moet gebeuren, komt
onophoudelijk dichterbij.

Het blijft een uitdaging om als ouder een goed evenwicht te vinden tussen vasthouden en vol vertrouwen loslaten.
Gelukkig kunnen de meeste kinderen het prima aangeven als je weer eens te veel neigt naar dat eerste. Dus was je van
plan om met je eersteklasser naar school te fietsen en te wachten tot hij of zij veilig binnen is? Ga er dan maar vanuit dat
je kind je er fijntjes op wijst dat dat onzin is. Denk aan Prediker: Het is nu niet de tijd om te knuffelen of te bellen, maar
om afstand te houden (Prediker 3:5). En dat is oké. Als je er maar bent als daar wel de juiste tijd voor is.

+ Waarin heeft jouw kind het op dit moment nodig dat je iets meer loslaat?

Opvoeden: het begin

Wanneer het gaat om het loslaten van onze kinderen, moeten we beginnen bij het begin: de geboorte. Moeder en kind
zijn negen maanden onlosmakelijk met elkaar verbonden geweest. Dan, na de geboorte, vindt er iets heel aangrijpends
plaats. De navelstreng wordt doorgeknipt en het proces van loslaten begint. Soms krijgt de vader daarin een rol van
betekenis: hij hanteert de schaar. Symbolischer kan het haast niet.

Voor ouders is het begonnen proces van loslaten niet iets wat je uit de boekjes leert. Het is een proces van vallen en
opstaan, loslaten en weer vasthouden. En iedere keer is er weer een nieuwe situatie: de eerste schooldag, de eerste keer
alleen op de fiets, alleen iets kopen, alleen met de auto weg, alleen op vakantie. Ook voor je kind is het spannend. Wat te
doen als....?

En als je kind dan zijn vleugels uitslaat en een eigen leven begint, een eigen gezin, en je denkt dat je hem of haar hebt
losgelaten, merk je gauw dat dat een illusie is.

In de synagoge van Tsefat (Noord-Galilea) vertelt

de gids een interessant verhaal aan een groep Ameri-
kaanse toeristen. Als een Joodse jongen zijn bar mitswa
aflegt op zijn 13e verjaardag, legt zijn vader de handen op
zijn hoofd en spreekt een dankgebed uit aan God. Hij dankt
God voor de bewaring tot hiertoe en het feit dat hij nu niet
meer verantwoordelijk is voor wat zijn zoon in het verdere van
zijn leven zal gaan doen. De bar mitswa is een symbool van
een overgangssituatie: de jongen in kwestie neemt de verant-
woordelijkheid voor het eigen leven.

+ Wat spreekt je aan in het voorbeeld van de synagoge in Tsefat?
* Zou jij dit kunnen / gekund hebben bij je 13-jarig kind?
* Waarom wel/niet? Wat zegt dat over onze opvoeding?




2. Voorbeelden in de Bijbel

Amram en Jochebed

Een bekend Bijbelgedeelte over loslaten én vasthouden is het verhaal van Mozes in Exodus. Jochebed en Amram moeten
Mozes loslaten. Eerst leggen ze hem in een rieten mandje. Aan de oevers van de Nijl, waar krokodillen en nijlpaarden
leven. En wat als Egyptische soldaten het kindje vinden? Mozes zo loslaten, vraagt vertrouwen en een diep geloof in de
God van Israél.

Amram en Jochebed laten Mozes los, maar nemen ook hun voorzorgsmaatregelen. Dat sluit elkaar dus niet uit! Gods plan
en het vertrouwen daarin, sluit ons handelen en onze gebeden in! Mirjam staat op de uitkijk en de plaats waar Mozes in
zijn mandje te water wordt gelaten, is natuurlijk zorgvuldig gekozen. En als Mozes dan gevonden en geadopteerd wordt
door de Egyptische prinses, mogen Amram en Jochebed hem nog een tijdje bij zich houden. Om hem vervolgens bij het
hof van Farao, geen fijne plek, opnieuw los te moeten laten. We kunnen ons voorstellen hoe Jochebed dag in dag uit
Mozes heeft onderwezen, leren bidden en op God gewezen heeft. Zo legt ze hem in de handen van God, Die grootse
plannen heeft met dit ventje, maar dat wisten zijn ouders toen nog niet.

Dit roept vragen op, zoals: hoe heeft zij hem voorbereid? Wat gaf haar het vertrouwen? Hoe heeft zij gehandeld nadat ze
hem aan het hof heeft gebracht? En wat betekent dat voor onze opvoeding?

* Stel dat jij Jochebed was geweest.... Of denk je eens in dat je zou weten dat je kind op jonge leeftijd het huis uit gaat...
* Wat zou dan prioriteit hebben?
* Wat is het verschil met hoe je nu met je kind bezig bent?

Andere voorbeelden van loslaten

Het aantal voorbeelden uit de Bijbel is nog uit te breiden. Hier zijn er enkele:

1. Hannah brengt haar zoon Samuél bij de tabernakel in Silo, bij Hofni en Pinehas en hun goddeloze gedragingen;

2. De ouders van Simson moeten Simson loslaten, als hij voortdurend zijn heil zoekt bij Filistijnse meisjes. Ze moeten zelfs
instemmen met een heidens huwelijk;

3. De ouders van David zien hun zoon opgejaagd worden door Saul en moeten hun heil en bescherming zoeken in Moab;

4. Zacharias en Elisabeth moeten hun zoon Johannes, waarvan ze weten dat hij een belangrijke taak heeft, loslaten als hij
de woestijnen ingaat om zich voor te bereiden op die taak.

5. Maria, de moeder van Jezus moet leren loslaten en instemmen met het feit dat haar Zoon in de dingen van Zijn Vader
moet zijn. Later in het Evangelie wijst Jezus haar en Zijn broers en zussen terecht als ze zich grote zorgen over Hem
maken. Uiteindelijk verliest Maria haar Zoon in de dood en een zwaard van verdriet gaat door haar ziel.

We leren van deze voorbeelden dat loslaten een pijnlijk proces is, waarbij verdriet en zorgen een plek mogen hebben.

Tegelijkertijd gaat de Heere door met Zijn plan, met ons en onze kinderen. We mogen deze zorgen, onze angsten en

verdriet, bij Hem neerleggen en op Hem vertrouwen. Niet krampachtig vanuit angst vasthouden, maar vertrouwend

loslaten. Dat vraagt een krachtig geloof in Hem, Die Zich ook over onze kinderen ontfermt.

* Noem eens drie momenten waarop jij pijn voelde bij het loslaten. Wat dacht je toen en wat deed je?

« Sta jij jezelf toe om pijn te hebben van het loslaten?
* Mogen je kinderen dat zien?
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3. Loslaten om doel te bereiken

Wat is het voornaamste doel van onze opvoeding? Het Doopformulier zegt:
“Wij bidden U ook, door Hem Uw lieven Zoon, dat Gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij

christelijk en godzalig opgevoed worden, en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen; opdat zij uw Vaderlijke goedheid
en barmhartigheid, die Gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen (belijden), en in alle gerechtigheid, onder onze
enige Leraar, Koning en Hogepriester, Jezus Christus, leven, en vromelijk (moedig) tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk

strijden en overwinnen mogen, om U, en Uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enigen en waarachtigen God,

eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen."

In de opvoeding laten we onze kinderen meer en meer los en leren hen zelfstandig te zijn, en dat zij dat mogen doen in
afhankelijkheid van de Heere. Niemand staat echt op eigen benen, want zonder God lukt het niet en lukt niets. Tegelijk
kunnen we onze kinderen niet geven wat we hen het liefst zouden geven: de vrede met God in hun hart. We kunnen,
mogen en moeten er wel alles aan doen dat onze kinderen op eigen benen leren staan en hun verantwoordelijkheid
nemen.

* Wat doet het met jou als je de doelen in het Doopformulier leest? Hoe ga je daarmee om?
+ Wat is de troost van je eigen doop?

4. Loslaten: een opdracht

Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen;
Markus 10:7.

De Heere Jezus noemt hier de tekst uit Genesis 2:24. Deze tekst wordt ook aangehaald in Matth. 19:5 en Efeze 5:31. In deze
teksten lezen we iets over ‘loslaten’ of ‘verlaten’. Dat betekent dat de man (en ook de vrouw) zijn of haar ouders zal loslaten
en verlaten. Dat is als het goed is geen blijvend afscheid, maar een psychisch en emotioneel loslaten van de ouders en een
ander aankleven, aanhangen, liefhebben en vertrouwen. Dat is goed en dat is nodig om samen verder te kunnen.

Het loslaten of verlaten waarvan hier sprake is, staat in relatie met het aangaan van een nieuwe verbinding (het huwelijk
met zijn vrouw). Dit is een normaal proces, waarbij de man het ouderlijk huis verlaat, zich aan zijn vrouw verbindt en zij doet
dat naar hem toe natuurlijk ook. Waar het om gaat is dat ouders deze loslating en verlating niet in de weg mogen staan. Dat
wordt natuurlijk wel spannend als ouders grote twijfels hebben bij de keuze van hun zoon of dochter: een onkerkelijke le-
vensgezel(lin), andere keuze in kerkgang, kerkverband, woonplek of werk. Als ouder kun je daar wakker van liggen. Loslaten
is dan ingewikkeld. Het is nodig om de handen te openen om los te laten en tegelijk biddend om je kind heen te staan.

Ook jongeren en kinderen moeten leren hun ouders

(en soms ook de veilige omgeving thuis) los te laten.

Bij nieuwe uitdagingen, met anderen op vakantie of
verhuizen naar een studentenflat. Dat is voor beide
partijen spannend, maar in het zich ontwikkelen tot

een volwassene wel noodzakelijk. Het is fijn als de 20 of
25 jarige alles aan moeder vraagt of - misschien door
woningnood gedwongen - thuis woont. Maar het is ook
goed om (in stapjes) los te laten en verantwoordelijkheid
over te geven. Een kind moet zich ook ontwikkelen/
ontplooien. Als ouder leer je je kind om zichzelf te
redden. Je werkt aan het zelfvertrouwen van je kind. En
je hoopt natuurlijk dat ze later zelf verantwoorde keuzes
kunnen maken. Als het goed verloopt, hebben ze dat
thuis geleerd en de goede voorbeelden gezien.




Loslaten is lastig wanneer je een groot gevoel hebt voor verantwoordelijkheid. Daar is op zichzelf niets mis mee.
Maar soms kan de verantwoordelijkheid te ver en te groot zijn en doorslaan naar een drang om te beheersen of te
perfectioneren. Vaak wordt dan gezegd: je moet leren loslaten. Ga er maar aanstaan. Een goede vraag die hierbij kan
helpen, is de vraag of je echt verantwoordelijkheid hebt en waar die verantwoordelijkheid ophoudt.

Loslaten is ook moeilijk als je als ouders (door omstandigheden) geen vertrouwen hebt in je kind. Of als je niet weet hoe
je moet loslaten omdat je het zo moeilijk vindt. Ook als je ouders bent van een kind met beperkingen kan loslaten moeilijk
zijn. Het gesprek hierover met anderen kan helpen.

* Jezus beveelt Zijn discipelen om anderen ook tot discipel te maken, niet tot een belijdend lid van
één of ander kerkverband.
* Hoe ga jij er mee om als je kinderen andere keuzen (zouden) maken?

5. Loslaten, hechting en rouw

Loslaten of verlaten is een proces van onthechting. Daarbij geldt - gelukkig - dat je je kinderen nooit helemaal hoeft los
te laten. Je bent er voor ze. Wanneer het woord hechting valt, heb je het ook over rouw. Dat is de ommezijde van de
medaille: Waar we het meest aan gehecht zijn, kost het meeste verdriet en rouw als we los moeten laten. Het meest
heftig is dat bij sterfgevallen: we moeten elkaar loslaten en hoe groter de hechting, hoe groter de rouw is een vuistregel.
Of denk aan andere heftige situaties zoals het verliezen van gezondheid, een kind, een huis door brand enzovoort.
Verdriet en rouw gaat soms jaren mee en niet over.

Zo kan het (voor een deel) loslaten van kind, op weg naar zelfstandigheid, ook pijn en verdriet kosten. De andere zijde is
er ook: als we onze kinderen gelukkig het huwelijk in zien gaan, zijn we blij en dankbaar.

Bij loslaten en hechting geldt: ervaringen uit het verleden hebben grote invloed op de toekomst. Ouders die zelf
onveilig gehecht zijn, zullen in de praktijk van de opvoeding van hun eigen kinderen ook moeilijkheden ondervinden. En
angstige en onveilig gehechte ouders kunnen dat overdragen op hun kinderen door 6f teveel zich met de kinderen te
bemoeien (en het te beschermen en dus niet |os te laten) of te weinig zorg en veiligheid te bieden, omdat ze zelf het niet
geleerd hebben en niet weten hoe dat op een gezonde manier te doen (dat kan resulteren in een koude, afstandelijke
opvoeding, waarin kinderen niet veilig zijn, hun emoties niet kunnen verwoorden en ook niet durven laten zien). Dit kan
moeilijkheden geven in de toekomst.

* Hoe denk je terug aan je eigen jeugd en opvoeding als het gaat om veiligheid en vertrouwen?
« Omschrijf je jezelf als ‘veilig gehecht? Wat merk je als je deze vraag met ‘nee’ moet beantwoorden?
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6. Loslaten vraagt vertrouwen

Op een zondag in Zuid-Duitsland begint een dominee de preek met het aantrekken van handschoenen. Het zijn handschoenen
die je draagt in een klimpark. De dominee legt uit dat hij de voorgaande dag de zwarte route genomen heeft. Halverwege de
route kon en durfde hij niet meer verder. Hij viel en greep zich vast aan de kabel en bungelt zo'n meter of 15 boven de grond,
weliswaar gezekerd, maar daar durfde hij niet op te vertrouwen. Het opgetrommelde reddingsteam komt hem bevrijden en
nadat ze hem opnieuw gezekerd hebben, vragen ze hem om de kabel los te Laten. Geen haar op het hoofd van de dominee
denkt eraan om die vraag te voldoen. Integendeel: hij klemt zich des te harder aan de kabel vast met een enorme kramp in zijn
armen als gevolg. “Laat de kabel los”, zegt de reddingswerker. “U bent gezekerd en u kunt niet vallen. Vertrouw me!”. “No way”,
antwoordt de dominee en verstevigt zijn greep op de kabel. Leve die handschoentjes.

Uiteindelijk overwint de kramp het en moet hij de kabel loslaten. Hij valt ongeveer 10 centimeter naar beneden en hangt dan
aan de reservekabel, waaraan hij gezekerd was en is door het reddingsteam. Langzaam wordt hij naar beneden getakeld. Op
zondagmorgen kan hij nauwelijks zijn armen opheffen om de zegengroet op de gemeente te leggen vanwege de kramp van de
voorgaande dag. Hij weet echter hoe hij zijn preek die morgen zal beginnen en hoe hij uit kan leggen wat geloven ten diepste is.
En wat geloven te maken heeft met krampachtig vasthouden, loslaten en opgevangen worden.

Bovenstaande voorbeeld is echt gebeurd en heeft destijds een diepe indruk achtergelaten. Loslaten vraagt om te stoppen
met het vasthouden - al dan niet krampachtig vasthouden. Loslaten vraagt om je gebalde handen te openen. Loslaten is
spannend. Loslaten vraagt vertrouwen. Niet loslaten geeft kramp en pijn. Zelfs om je handen te vouwen. En ondanks dat
de Redder zegt om los te laten en te vertrouwen op de lijn die Hij gespannen heeft, houden we liever vast. Krampachtig
en pijnlijk.

Ja maar... dat vertrouwen dan? Wel: onze kinderen zijn gedoopt. Het verbond is de reddingslijn vanuit Jezus Christus. We
weten allemaal dat de doop zelf niet behoudt, maar wel het geloof in de belofte van de Vader, Zoon en Heilige Geest.
Laten we onze kinderen los, dan openen we onze handen, om ze vervolgens om onze kinderen te vouwen, op de beloften
van het Verbond der Genade te leggen en de Heere te bidden om redding, vertrouwen, bewaring enz. En als de vader in
de gelijkenis van Lukas 15 verwachtend en biddend uitzien naar hun Thuiskomst.

Pleitend op de beloften van God, bevestigd in de doop, durf ik mijn kinderen los te laten.
+ Welke beloften geven jou houvast in het loslaten?
Conclusie
Het loslaten van je kinderen kan een moeilijk proces zijn, maar door het vertrouwen op God, het bidden voor hen,

het geven van ruimte om te groeien en het blijven aanbieden van liefde en begeleiding, kun je hen voorbereiden om
zelfstandig en in geloof hun weg te gaan.

Dit wil ik onthouden:

Dit wil ik graag bespreken met andere ouders:




Leestips

Jaap van der Meiden, Als banden knellen (Over spanningen tussen volwassen kinderen en hun ouders)
Gerjanne van Lagen, Robbedoezen (Bevat een hoofdstuk over loslaten)
Dr. J. Stolk, Handboek christelijke opvoeding (Deel 3 heeft een hoofdstuk over loslaten)

Tips voor de praktijk

De Bijbel biedt veel wijsheid over het opvoeden van kinderen en hoe je als ouder met het loslaten van je kinderen kunt

omgaan.

Vertrouw op God voor de toekomst van je kind(eren)
Spreuken 3:5-6

Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw
verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden
recht maken.

Vertrouw erop dat God hun leven zal leiden, zelfs als ze
ouder worden en zelfstandig gaan leven. Dit helpt om ze in
Zijn handen te leggen als je ze moet loslaten. God heeft het
beste met hen voor (Doopformulier).

Oefen in het geven van ruimte en vrijheid

Spreuken 22:6

Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs;
als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.
Het is belangrijk dat je je kinderen leert om wijs te
handelen en zelf keuzes te maken, zodat ze kunnen
groeien in hun onafhankelijkheid. Het gaat er niet om dat
zij doen wat jij als ouders wil, maar dat ze leren denken en
vragen: “wat wil de Heere dat ik doen zal?".

Blijf bidden voor je kinderen

1 Thessalonicenzen 5:17

Bid zonder ophouden.

Zelfs als je kinderen ouder worden en hun eigen weg gaan,
kun je blijven bidden dat God hen beschermt, hen wijsheid
schenkt en hen leidt op hun pad.

Sta hen toe om te falen en te leren

Hebreeén 12:11

En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van
vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van
Zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid dengenen, die

door dezelve geoefend zijn.

De Heere kastijdt degene, die Hij aanneemt (Spreuken
3:11). Soms moeten kinderen door moeilijkheden gaan om
te leren en te groeien en om te leren gaan met frustratie
en tegenslagen.

Wees een voorbeeld van vertrouwen in God
Filippenzen 4:6-7

“Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles,
door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij
God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw
harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.”

Door je eigen zorgen en angsten bij God te brengen, geef je
je kinderen het voorbeeld van hoe ze hun eigen zorgen aan
God kunnen toevertrouwen.

Geef hen liefde en steun, zelfs als ze weggaan
Efeziérs 6:4

En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt
hen op in de lering en vermaning des Heeren.

Blijf hen steunen met liefde en bemoediging.

Geloof dat God hen leidt

Jeremia 29:11

Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de
HEERE, ge dachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u
geve het einde en de verwachting.

Het loslaten van je kinderen betekent ook dat je vertrouwt
dat God hen zal leiden en dat Hij Zijn plannen voor hun
leven zal uitvoeren.

Pleit op de beloften

Psalm 22:31

Het zaad zal Hem dienen (zie ook einde van Psalm 72)

Denk ook aan Psalm 72 en het 'lk ben de Heere, Uw God'.
Houd daaraan biddend vast: ‘Heere, hier ben ik met de
kinderen die U mij gegeven hebt: doe wat U beloofd hebt in Uw
trouw verbond, om Christus’ wil, amen.’




Bijbellezen

Lezen: Lukas 15:11-32

Zingen: Psalm 103:7
Lied: Wat God doet dat is welgedaan

Wat God doet, dat is welgedaan,

Zijn wil is wijs en heilig.

'k Zal aan Zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.

In nood is mij

Zijn trouw nabij.

Ja Hij, de Heer der Heren,

blijft eeuwig wijs regeren.

Gebed voor mijn kinderen
Op melodie gezet o.a. door Joh. De Heer.

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen
graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift.

Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden,
ook niet als satan ze straks als de tarwe zift

Houdt Gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten
en laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten

als zij niet in het schema van de wereld gaan

Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen,

maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang
Wil om Uws naams wil hen in Uw verbond bewaren

en laat ze nooit van U vervreemden, nooit, hun leven lang

Bijbelstudie
1. Hoe komt de vraag van de jongste zoon op je over?

Hoe reageert de vader op de vraag? Wat doet hij wel en niet?

2
3. Zou jij de zoon tegengehouden hebben? Hoe dan? Of waarom niet?
4

. Wat zegt deze gelijkenis over het onderwerp ‘loslaten”? Werk dat eens uit voor zowel de jongste zoon als de oudste

zoon?

o

Wat leert deze gelijkenis ons over Wie God is?

6. Wat neem je vanuit deze gelijkenis mee in gebed tot God?




In gesprek
1. Waar denk jij aan bij loslaten?

Gebruik drie grote vellen papier voor de hele groep.
Of schrijf het hieronder in de betreffende kolom.

0-12 jaar 12-18 jaar 18+

2. Waarin heb jij laatst je kind meer ruimte gegeven?
Hoe kijk je daar nu op terug?

3. Op welk gebied vind je loslaten moeilijk?
Bespreek de situatie. Hoe gaan andere ouders met zoiets om?

Wat zou jou hierbij kunnen helpen?

4. Lees onderstaande situaties. Hoe heeft dit met loslaten te maken? Wanneer wordt het lastig? En hoe reageer jij?

. Je dochter van 13: ‘Zaterdag ga ik samen met vriendin Jolanda een dagje winkelen in Amsterdam.’
. Je zoon van 17: ‘Morgen viert John zijn verjaardag. Ik blijf dan daar slapen.’

. Je dochter heeft verkering en gaat een avondje naar haar vriend die dichtbij op kamers woont.

. ... noem iets van je eigen zoon / dochter.

Als bovenstaande situaties ver van de groep afstaan, kan ieder zelf praktijkvoorbeelden inbrengen.
Of gebruik de voorbeelden op de 1¢ bladzijde.

5. Hoe heb je zelf van je ouders ruimte gekregen om eigen verantwoordelijkheid te nemen en je van je ouders los te
maken?

6. Welk Bijbelgedeelte bemoedigt jou bij het loslaten in de opvoeding van je kinderen?

7. Je wilt dat je kinderen zelfstandig worden in ‘het wandelen in de vreze des Heeren'.
Is loslaten dan juist makkelijker of moeilijker in jouw gezin?

L salitan f«ﬁ,a’,t neals gﬂm verlisrven
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