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 Licht.in het donker!

De kinderen
1. weten dat alleen Jezus het Licht der wereld is, al beloofd in het Oude Testament.
2. beseffen dat hun hart van nature donker is en dat alleen Jezus deze donkerheid kan
wegnemen.
3. kunnen concreet maken hoe leven in duisternis en leven in het licht eruit ziet / wat de
verschillen zijn.

Bij het maken van de vertelschets en Bijbelstudie is uitgegaan van deze doelen. Het werken met doelen
helpt om als leidinggevende gefocust te blijven. Ook is het voor de kinderen gemalkkelijker na te
vertellen wat ze uit de geschiedenis geleerd hebben.

We beseffen dat er uit het Bijbelgedeelte ook andere lijnen zijn te trekken. Het is echter belangrijk om
de jongeren met een samenhangende boodschap in aanraking te brengen.

Psalm 18:vz Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen,
Psalm 27:1 God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen?
Psalm 97:7 Gods vriend'lijk aangezicht

Psalm 98:1,2  Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE
Psalm 119:53 Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet
Lofz. v. Simeon Een licht, zo groot, zo schoon

(Kerst)liederen: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
Zie ik sterren aan de hemel staan
Nu daagt het in het oosten
Laat ieder het horen, dat eens werd geboren
Eris een roos ontloken

In de belijdenisgeschriften wordt de geloofsleer kernachtig weergegeven. Om meer inhoud te geven aan
de doelen, kun je onderstaande delen uit de geloofsleer gebruiken in de voorbereiding:

NGB artikel 17 Het herstel van het menselijk geslacht door de Zoon van God (Hét Licht der wereld)

HCzondag3 Door de zondeval is onze natuur verdorven

HC zondag 32 De goede werken moeten worden gedaan om (1) dankbaarheid te tonen aan God voor
alle weldaden, (2) door de vruchten verzekerd te zijn van geloof en (3) onze naasten te
winnen voor Christus.

DLH1, art. 1-2 Zondeval en redding



Belijden: Heere God, de Bijbel vertelt dat ik zonder de Heere Jezus in de duisternis van de zonde
leef. Laat mij zien wat mijn leven zo duister maakt. Ik wil het eerlijk aan U vertellen. Heere Jezus,
maak het licht in mijn leven!

e Danken: Heere God, dank U wel dat U de Heere Jezus naar de aarde stuurde om als klein Kindje
geboren te worden. U doet altijd wat U belooft! Dank U wel dat Hij mij kan redden van de duisternis
van de zonden.

e (Gebed: Heere God, wat is Uw liefde groot, dat U Jezus als Redder naar de aarde stuurde. Neem alle
duisternis uit mijn leven weg en maak mijn leven helemaal nieuw!

Zorg dat er een felle lichtbron aanwezig is (zaklamp of felle lamp). Maak het helemaal donker. Doe
opeens het felle licht aan. Dat lijkt op wat God belooft en doet!

Beginzin

In het Bijbelverhaal horen we hoe de Heere God ervoor heeft gezorgd dat het Licht kwam in de
duisternis. We luisteren steeds naar korte verhalen die gaan over licht en donkerheid. Welk gedeelte
spreekt jou het meest aan?

Hoe het donker werd

In het begin — héél lang voordat jij bent geboren —is er nog niets. Het is helemaal donker. Alleen
God is er en Hij heeft een prachtig plan. Hij maakt licht en leven. En alles wat Hij zegt, gebeurt.
Hij maakt de zeeén en het land. De zonnebloemen en de beukenbomen. De leeuwen en
lieveheersbeestjes. Hij maakt ook de mensen: Adam en Eva. God houdt van hen met heel Zijn
hart. Wat zijn ze gelukkig. Er is niets wat hen verdrietig maakt, of eenzaam, of ziek of bang. Alles
is mooi en goed! Adam en Eva leven heel dichtbij God.

Maar op een dag vertrouwen de mensen God niet meer. Ze luisteren niet langer naar Zijn stem
en zijn ongehoorzaam. Ze eten van de boom, waarvan God heeft gezegd dat ze er niet van
mogen eten. En dan is alles stuk tussen God en de mensen. Zo komt de zonde in de wereld. Nu
leven de mensen zonder God. En daarom doe jij ook zonde. Dat kun je merken als je lelijke
dingen zegt of ruzie maakt. Als je niet luistert naar je vader of moeder als ze iets van je vragen.
Het is zonde als jij zelf wilt bepalen wat je doet, denkt of zegt, in plaats van dat je op zoek gaat
naar wat God graag wil. Door de zonde kun je niet meer dichtbij God zijn. Waar God is, is het
licht. Maar als je zonder Hem leeft, ben je in het pikkedonker. Net zo donker als het net om ons
heen was. Duisternis, noemt de Bijbel dat.

De profeet Jesaja

Vele eeuwen later leeft de profeet Jesaja. Hij woont in Jeruzalem en vertelt aan de mensen de
boodschap van God. De HEERE heeft Jesaja gestuurd. De meeste mensen dienen God niet meer,
of ze dienen Hem op een verkeerde manier. Jesaja waarschuwt hen daarom. Ze zullen gestraft
worden als ze nog steeds niet willen luisteren naar de Heere God. De straf komt, zo vertelt
Jesaja, ze zullen worden meegenomen naar een ander land.

Wat is het een donkere tijd! Bijna niemand die de Heere God dient en daarom zijn de mensen
bang voor de vijanden uit Assyrié. Het is heel donker in de harten van mensen.

Op een dag mag Jesaja iets heel moois vertellen. ‘Het zal niet altijd donker blijven in het land.
Het volk dat nu in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Er gaat een licht schijnen over
mensen die nu in donkerheid leven.’ Dat is een prachtige boodschap! De vijanden uit Assyrié
zullen op een dag weggaan, dat belooft God. Maar het betekent nog iets, iets nog mooiers! In de
hele donkere wereld zal een Licht gaan schijnen, er komt lemand Die geen donker hart heeft,
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maar helemaal licht. Weet jij Wie Jesaja bedoelt? Inderdaad, de Heere Jezus! Hij kan donkere
harten licht maken!

Jezus is het Licht van de wereld

Kijk eens, daar staat een grote groep mensen. Ze luisteren naar een man, hij heet Johannes de
Doper. Hij is de voorloper van de Heere Jezus. Het is zijn taak om te vertellen dat de Heere Jezus
er bijna aan komt! Hij vertelt de mensen dat Jezus het Licht van de wereld is. Hij zegt dat ze naar
Hem moeten gaan luisteren, want alleen Hij zorgt voor licht in je hart.

Het is een paar maanden later. Er is nu een Man op het tempelplein. Wat zegt deze Man? 'lk ben
het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal zeker niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht
van het leven hebben." Hoor je dat? Zou nu dan echt...? Zou deze Man... Ja, dit is de Heere Jezus
zelf!

Veel mensen volgen Jezus. Er zijn mensen die Hem volgen omdat ze geloven dat Hij de beloofde
Messias is. Ze willen dicht bij de Heere Jezus zijn en willen veel van Hem leren. Denk bijv. maar
aan de discipelen, Zijn vrienden. Ze vinden Jezus het allerbelangrijkst in hun leven. Maar veel
mensen volgen hem om iets anders. Ze hopen dat Hij koning wordt en de vijanden — de
Romeinen — zal wegjagen. Maar zo'n Redder is Hij niet! Hij komt niet om van aardse vijanden te
bevrijden. Hij komt mensen redden van een veel groter probleem: de zonde.

Om de Heere Jezus te volgen hoef je niet op reis naar Israél. Je mag tot Hem bidden, gewoon
waar je nu bent. Je mag alles aan Hem vertellen. Over de duisternis in je leven. De verdrietige
dingen die er gebeuren. De lelijke dingen die je denkt, zegt of doet. Dat God, Die jou gemaakt
heeft, niet het allerbelangrijkste in je leven is. Jezus wil je daarvan redden. Hij wil je leven
helemaal nieuw maken. Hij wil jouw donkere hart weer licht maken. Hij kan dat, en Hij wil niets
liever! Want Hijzelf is het Licht van de wereld. Dat heeft Hij zelf gezegd!

Paulus en het Licht

Ken je het verhaal van die man uit de Bijbel die christenen vervolgt? Hij is op weg naar
Damascus, en plotseling wordt hij op de weg verblind door een heel fel licht. Het licht komt
recht uit de hemel. De Heere Jezus schijnt met Zijn licht in het hart van deze man. Het is Paulus.
Door de genade van God wordt hij van een vervolger een volger van Jezus. Hij gaat zelfs het
Evangelie verkondigen in allerlei landen en steden. Hij gaat ook naar Efeze.

Als hij ouder geworden is, schrijft hij een brief aan de gemeente van Efeze. Die brief staat in de
Bijbel. In die brief leert hij de mensen in Efeze iets heel belangrijks. En dat is voor ons ook heel
belangrijk! Het heeft te maken met licht en donker. Ben je benieuwd wat er in de brief staat?
Luister. (Pak evt. je Bijbel erbij en lees voor uit Ef. 5:1 en 2a) ‘Wees een (na)volger van God, en
wandel in de liefde, zoals Christus ons liefgehad heeft. Laat het licht van God schijnen in jullie
leven!" Maar hoe moet je dat dan doen? Paulus vertelt dat ze dat moeten laten zien door hun
goedheid en rechtvaardigheid. Ze moeten dus eerlijk zijn in alle dingen. Niet liegen, maar altijd
de waarheid spreken. Het moet vooral te merken zijn aan de liefde die ze hebben tot God en
andere mensen. Het Woord van God zorgt voor licht. Zonder dat Woord is het leven donker,
duister. Paulus zegt dat alle dingen die donker zijn, goddeloos zijn. Dat betekent zonder God. Hij
geeft er voorbeelden van: stelen, liegen, lelijke taal gebruiken, gierig zijn. Dat moet je dus niet
doen. De mensen in Efeze moeten eraan denken dat de Heere met Zijn licht in hun hart heeft
geschenen, daarom moeten zij ook wandelen in het licht!

In vers 2 staat nog meer: zoals Christus ons liefgehad heeft als een offerande en slachtoffer, tot
een aangename geur voor God. De hoogste uiting van Gods liefde is dat Christus Zich heeft
overgegeven als een offerande en slachtoffer (Johannes 15:13). De liefde van Jezus gaat zo ver!
Hij heeft onze duisternis, onze donkere zonden op Zich genomen en heeft Zichzelf voor ons
opgeofferd. De Heilige Geest wil ons dat leren. Hij schijnt met het Licht in ons hart, zodat wij de
liefde van Jezus werkelijk gaan zien! Dus als je Jezus liefhebt, dan is dat het werk van de Heilige
Geest. Dan kom je in beweging en word je Zijn discipel en wandel je in het Licht.

De boodschap voor de mensen in Efeze geldt ook voor jou. Ook jij weet van de boodschap uit de
Bijbel. Hoe is jouw hart? Zie jij het licht van de Heere Jezus schijnen als je de Bijbelverhalen
hoort of leest? Of is je hart nog helemaal donker? Of heb je de Heere Jezus lief, maar vergeet je
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Hem zo vaak? Luister naar wat God tot ons zegt: wordt wakker uit je donkere slaap, en Jezus
Christus zal Zijn licht laten schijnen in je hart! Geef daarom je hele leven aan Jezus. Hij wil je hart
vullen met liefde en licht. Vraag elke dag: ‘Heere, wat wilt U dat ik doe?' Er kunnen dan nog
steeds verdrietige en verkeerde dingen gebeuren in je leven. Maar Zijn licht gaat nooit meer weg
uit je hart.

Slotzin - gesprek

Laat de kinderen in tweetallen overleggen welk stukje van het Bijbelverhaal hen aanspreekt. Welk
gedeelte vond je mooi? Heb je iets gehoord wat je nog niet wist? Wat heb jij geleerd van dit
Bijbelverhaal? Wat wil je echt onthouden?

1.
De tekst moet als volgt kloppend worden gemaakt:

Jesaja woont in de grote stad Jeruzalem. In die stad staat de tempel, maar de meeste mensen dienen
God niet meer. Daarom waarschuwt God hen.

De mensen zijn bang voor hun vijanden uit Assyrié. Het is echt een donkere tijd. Jesaja vertelt een heel
mooie belofte. Het land zal niet altijd donker blijven, maar er zal een groot licht gaan schijnen. Dit
betekent ook dat later Jezus geboren zal worden!

2.

- Dat Jezus het Licht der wereld is betekent dat Hij gekomen is om het donker weg te nemen. Hij kent
geen duisternis, geen zonde. Hij wil in het leven van mensen schijnen met Zijn licht.

- Vanwege het donkere hart dat ik heb.

- De Heere, Jezus, Christus, Middelaar, Redder, Zaligmaker, Messias, ... Ook de namen die in Jes. 9:5 staan
kunnen worden opgeschreven.

Bij wat oudere kinderen kun je vragen of ze andere 'lk ben-' namen kennen: het brood des levens, de
deur der schapen, de goede herder, de opstanding en het leven, de weg, de waarheid en het leven, de
ware wijnstok.

3.

V liefde V/ goedheid V/ rechtvaardigheid V eerlijk zijn ~ x liegen x stelen
x lelijke taal gebruiken X gierig zijn \/ dankzegging x ongehoorzaamheid

\/ waarheid x afgoden dienen

Verkeerde dingen niet meer doen — strijden tegen de zonde. Wat helpt? Bidden om kracht van God, aan
andere mensen om hulp vragen, zonden belijden, in de Bijbel lezen wat God wil. Dit kan alleen in de
kracht van God, door de hulp van de Heilige Geest. Op aarde zullen we zonden blijven doen, maar daar
ook verdriet van hebben.

4.
De oplossing van de woordzoeker is: Jezus zegt Ik ben het Licht van de wereld.

De kleurplaat op de volgende pagina is te gebruiken als verwerking na het Bijbelverhaal. Praat evt. nog
met elkaar na over de betekenis van de Bijbeltekst. Het Woord van God is de bron van licht. In de Bijbel
leer je Wie de Heere Jezus is, Hij is het licht wat in de wereld gekomen is. Daar denken we met het
Kerstfeest aan. In de Bijbel leer je ook hoe jouw hart licht wordt en hoe je in het licht kun leven
(wandelen).
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