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	   Thema: ‘De gouden draad tussen hemel en aarde’ 
	    Bidden in de Bijbel en in ons leven

Waaraan herken je een christen? Nou, één van de dingen die opvalt, is dat hij bidt. 
Iemand schreef eens: het gebed is de gouden draad die verbinding legt tussen 
hemel en aarde. Mooi hè? Maar wat is dat eigenlijk, echt bidden? En welke soorten 
gebeden zijn er? Wat zegt de Bijbel, en wat leren wij daarvan voor ons eigen leven?  
Over al die vragen gaan we samen nadenken op deze Bijbelstudieconferentie.

Leessuggesties
Ds. F. Bakker: 	 Gebedsgestalten  
Rens Rottier:	 Leren bidden met het Onze Vader
M. Klaassen:	 Bidden zoals Jezus: Gids bij het Onze Vader
Onbekend:	 Al wat U ontbreekt: antwoorden op basisvragen van het gebed
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Deelthema 1: ‘Eenzaam bidden’
Mattheüs 6:5-8

Ds. P.D. van den Boogaard

Wie is de beste leraar om gebedsonderwijs van te krijgen? In dit gedeelte luis-
teren we naar de Zoon van God die volmaakt inzicht heeft in de praktijk van het 
gebed. We horen vanuit de Bergrede hoe bidden zeker niet moet, en op welke 
manier het wel vrucht draagt. Deze lezing vormt een inleiding op de conferentie 
en legt uit wat bidden is. 

Jezus bad daarnaast vaak in de eenzaamheid. Wat kunnen wij daarvan leren? Na 
het paradijs staat iedereen uiteindelijk alleen in het leven. We zijn eenzaam, en 
missen God. Maar door genade is er door het gebed een verborgen omgang met 
God mogelijk. De binnenkamer is een afgeschermde plek die afscheidt van alles 
wat belemmert, hindert of afleidt. Daniël wilde zelfs liever de leeuwenkuil in, dan 
de binnenkamer uit. Is het gebed ook zo onopgeefbaar in ons leven? 

Gespreksvragen
1.	 Wat sprak je aan, raakte je in deze lezing? En wat riep vragen op?
2.	 Heb jij dagelijks vaste gebedsmomenten?

a)	 Wat helpt jou om regelmaat te houden: discipline of verlangen?
b)	 Wat maakt het voor jou lastig? (drukte, studie, werk, social media, 

vermoeidheid?)
c)	 	Is spontaniteit belangrijker dan structuur?
d)	 	Als je eerlijk bent: Is jouw gebed vooral een gewoonte, een 

EHBO-handeling of een levende geloofsrelatie?
3.	 Wat was een ‘binnenkamer’? Waarom staat er nadrukkelijk: “en uw deur 

gesloten hebbende”?
a)	 Wat is jouw binnenkamer: letterlijk (kamer, wandeling, auto) of 

figuurlijk (telefoon uit, notificaties uit)?
4.	 Hoe voorkom je dat je gebed een ‘ijdel verhaal’ wordt?

a)	 Herkenbaar?
	- standaardzinnen zonder nadenken
	- alleen maar vragenlijstjes
	- 	bidden omdat het ‘hoort’

b)	 Hoe voorkom je dat?
	- 	bewust stilstaan vóór je begint (lijstje met aandachtspunten)
	- 	hardop bidden (helpt focus)
	- stiltes durven laten vallen

c)	 	Wanneer was je gebed voor het laatst écht persoonlijk?
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Stellingen
1.	 ‘Ik kan niet echt bidden.’

a)	 Wat bedoel je met ‘niet kunnen’?  
Geen woorden? Geen gevoel? Geen concentratie?

b)	 Is bidden een vaardigheid of het onderhouden van een (geloofs-)
relatie?

2.	 	‘God weet wat ik nodig heb, dus bidden is niet nodig.’
a)	 	Maar waarom dan bidden?

	- 	niet om God te informeren
	- 	om afhankelijkheid te oefenen
	- om je hart af te stemmen op Hem

3.	 Stelling: ‘Bidden is persoonlijk spreken met God.’
a)	 	Is gebed alleen spreken, of ook luisteren?
b)	 	Hoe persoonlijk is jouw gebed echt?
c)	 	Durf je alles te zeggen?
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Deelthema 2: ‘Vruchteloos bidden?’
Deuteronomium 3:26 en 2 Korinthe 12:7-10

Ds. J.L. Schreuders

We zeggen vaak makkelijk ‘God hoort altijd’, is dat zo? En hoe zit het dan met ge-
bedsverhoring? Mozes bidt de Heere eerbiedig of hij het beloofde land in mag. 
Hij wilde graag over de Jordaan gaan en het land bekijken. In zichzelf lijkt het 
geen verkeerd gebed. Het was Mozes’ levensverlangen en zijn hele leven stond 
in dat teken. Toch gaat het niet in vervulling. En Paulus wordt gekweld door een 
scherpe doorn in het vlees. Mag je daar dan niet voor bidden? Is bidden dan 
vruchteloos? En is zonde altijd de oorzaak van onverhoorde gebeden? Over deze 
vragen horen we meer in deze lezing. 

Gespreksvragen
1.	 Wat vinden jullie van de antwoorden die God geeft aan zowel Mozes 

als aan Paulus? Wat is daarbij jouw eerste indruk. Vinden jullie misschien 
dat de gouden draad tussen hemel en aarde in koper is veranderd. 

2.	 Zijn er volgens jou ook gebeden die terecht niet verhoord worden? 
3.	 Kan het dat je eerbiedig en in Christus’ naam iets aan God vraagt en 

dat je toch niet krijgt wat je vroeg? Is jouw gebed dan onverhoord? 
4.	 Kun jij ooit zeggen dat God verplicht is om te verhoren? 
5.	 Wat mag je altijd aan God vragen en wat altijd niet?

Stelling
	- God is vrij en soeverein om een gebed te verhoren of niet.
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Deelthema 3: ‘Aanhoudend bidden’
Mattheüs 15:21-28

Ds. H. Lassche

De Heere Jezus trekt naar heidens gebied, en komt daar in contact met een Ka-
nanese vrouw. Deze moeder zag haar kind voortdurend lichamelijk lijden door de 
helse macht. Een roep om ontferming zal door Jezus dan wel beantwoord worden? 
Nee, de hemelse Medicijnmeester zwijgt en negeert deze hopeloze vrouw. We 
horen in de themapreek meer over hoe dit afloopt. Wat kunnen wij leren van deze 
vrouw? Wat als de hemel gesloten blijft nadat wij hebben gebeden?

Gespreksvragen
1.	 Wat betekent het dat de vrouw Jezus ‘Zone Davids’ noemt? 
2.	 Wat houdt het in dat iemand door de duivel bezeten is? 
3.	 Jezus zegt: “O vrouw, groot is uw geloof”. Wat maakt de grootte van 

haar geloof uit? 

Stellingen
	- Jezus’ houding tegenover de vrouw is pastoraal.
	- Hoe korter het gebed, des te spoediger de verhoring.
	- Aanhoudend bidden loont.

3



Conferentiegids 18+
De gouden draad tussen hemel en aarde | Bidden in de Bijbel en in ons leven

8 Deelthema 4: ‘Vijmoedig bidden’

Deelthema 4: ‘Vrijmoedig bidden’
Hebreeën 4:14-16

Kand. J. Kooistra

De schrijver van deze brief gaat in op het Hogepriesterschap van Christus. Wat 
zijn de consequenties wanneer we Jezus, de Zoon van God, mogen aanspreken 
als Hogepriester?  Daarover leren we meer in dit Bijbelgedeelte. Ergens las ik: 
ootmoedigheid (zien op jezelf) en vrijmoedigheid (zien op Christus) zijn in de 
binnenkamer geen tegenstellingen. Maar wat is vrijmoedig toegaan dan precies?  
Het is een heilige durf om tot de Heere te bidden, in de Naam van Christus en 
pleitend op Zijn verlossingswerk en beloften. Op die manier kun je barmhartigheid 
krijgen en genade om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Gespreksvragen
1.	 Is Christus voor mij vooral een beleden waarheid, of een onmisbare 

Hogepriester zonder Wie ik niet voor God kan bestaan? Waaraan 
merk ik in mijn gebed het verschil tussen verstandelijke instemming en 
levend geloof? 

2.	 Brengt mijn zonde mij in het gebed tot verontschuldiging, verberging 
of uitstel of tot schuldkennis en toevlucht tot Christus? Wat zegt mijn 
omgang met zonde over de staat van mijn hart? 

3.	 Waarop rust mijn vrijmoedigheid in het gebed? Kom ik tot God op 
grond van plicht, gevoel of vroomheid of alleen op grond van het 
volbrachte werk van Christus? En wat gebeurt er met mijn gebed als 
die gronden wegvallen? 

4.	 Wat verwacht ik eigenlijk van God in het gebed: verlichting van 
omstandigheden, of verzoening met God en vernieuwende genade? 
En hoe reageert mijn hart wanneer Gods hulp uitblijft of anders komt 
dan ik hoopte? 

Stellingen
	- Wie Christus niet nodig heeft om te bidden, bidt uiteindelijk zonder 

vrijmoedigheid tot de troon der genade. 
	- Zonde drijft een waar gelovige in het gebed tot Christus, maar houdt 

een onwedergeborene juist bij God vandaan. 
	- Wie in het gebed vooral tijdelijke hulp zoekt, zal afhaken wanneer Gods 

antwoord uitblijft; wie genade zoekt, blijft bidden.
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