Themalied ‘Geloven met lef!

)

Refrein:

Daniél bidt elke dag,

elke dag drie keer.

hij houdt vol als dat niet mag,
hij houdt van de Heer'.

1. De koning maakt een nieuwe weft,
die dertig dagen duurt;

Aanbid geen mens of enig dier,
slechts mij die 't land bestuurt.

2. Wie niet gehoorzaamt aan de wet
herroepen wordt hij nooit,

wordt opgepakt en daarna

in de leeuwenkuil gegooid.

Refrein:

Daniél bidt elke dag,

elke dag drie keer.

hij houdt vol als dat niet mag,
hij houdt van de Heer".

3. De koning houdt van Daniél,

de leeuwenkuil, dat niet!

Maar deze wet zegt dat het moet,
dit doet hem veel verdriet.

4. Dus Daniél moet in de kuil,
de koning zegt hem nu;

'‘Uw God Die gij gedurig eert,
Die God verlosse u'.

Refrein:

Daniél bidt elke dag,

elke dag drie keer.

hij houdt vol als dat niet mag,
hij houdt van de Heer'.

5. De koning doet geen oog meer dicht
en's morgens roept hij toch;

O Daniél, heeft God u nu

verlost en leeft gij nog?'

6. 'O koning, leef in eeuwigheid,
mijn God heb ik geéerd.

Zijn engel sloot de muilen toe
en ik ben ongedeerd!’

Refrein:

Daniél bidt elke dag,

elke dag drie keer.

hij houdt vol als dat niet mag,
hij houdt van de Heer".
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