
 Ik wilgraag…
Puzzel 55
Zoek de woorden op in de woordzoeker! Welke 
zin kun je maken van de overgebleven letters?

Kinderen

Inzenden!Stuur de zin inop de website.Noem daarbij‘puzzel 55’.

Puzzelmee!

Lees in je Bijbel: 

1 Koningen 3 : 1-15

Wat staat bij 
jou bovenaan je 
verlanglijstje?
Salomo mag kiezen 
wat hij graag wil 
hebben. God Zelf 
stelt hem die vraag. 

Koning Salomo is op de heuvel 

Gibeon. Hij brengt een offer aan 

de Heere. Hij bidt: ‘Heere, wilt 

U met mij zijn, zoals U ook met 

mijn vader David was? Zonder U kan ik 

geen koning zijn over Israël.’ Als het donker 

wordt, blijft Salomo daar. Zal God hem antwoord 

geven? Eindelijk valt Salomo in slaap. 

In een droom komt de Heere bij hem. ‘Salomo, 

vraag van Mij wat je wilt hebben. Ik zal het je 

geven.’ Salomo mag kiezen! Wat zal hij doen? Veel 

geld? Eer en macht? Een lang leven? Hij geeft 

antwoord, maar noemt niet meteen wat hij 

graag wil hebben. Hij zegt: ‘Heere, U bent 

zo goed geweest voor mijn vader 

David.

Ik mag zijn troonopvolger zijn, maar ik ben nog zo jong. 

Ik weet niet goed hoe ik het moet doen. Wilt U mij een 

wijs hart geven? Dan kan ik recht spreken als er iets 

gebeurt. Dan weet ik wat goed en kwaad is.’

Salomo vraagt dus niet om rijkdom en eer. Hij wil 

een wijze koning zijn, die het volk goed kan regeren. 

De Heere antwoordt: ‘Het is goed dat je om wijsheid 

vraagt. Ik geef je daarom zoveel wijsheid dat er nooit 

iemand zo wijs is geweest en ook nooit iemand zo 

wijs zal zijn als jij. Ik geef je ook de dingen die je niet 

gevraagd hebt: rijkdom en eer. En als je net als je vader 

David doet wat Ik van je vraag, dan geef Ik je een lang 

leven.’

Salomo wordt wakker. Hij gaat terug naar Jeruzalem 

en brengt de Heere een dankoffer. God verhoorde zijn 

gebed! Hij neemt zich voor de Heere te dienen, net als 

zijn vader David. 

Jouw verlanglijstje… Wat staat bovenaan? Natuurlijk 
mag je voor je verjaardag een verlanglijstje maken. 
Maar het allermooiste dat je kunt krijgen, kan
alleen de Heere je geven: een hart dat Hem
liefheeft! Is het ook jouw verlangen om dichtbij
de Heere te leven?

Juf Erna

Veel geld

wijs zijn

 heelbelangrijk  zijn

 langleven
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Jongeren

Hoe ben je betrokken bij je thuisgemeente?
Eigenlijk bezoek ik voornamelijk de activiteiten in het 

weekend. Ik heb er bewust voor gekozen ook in twee 

‘commissies’ te gaan voor de weekend-activiteiten. 

Hoe ervaar je de binding met je thuisgemeente?
Prima, maar niet fantastisch. Hoewel ik betrokkenheid 

ervaar, leef ik voor mijn gevoel toch een beetje in een 

andere wereld. 

Ben je betrokken bij een gemeente in de plek waar je op 
kamers woont?
Nee, maar als vereniging onderhouden we wel contac-

ten met de lokale kerken. 

Studententijd is een tijd waarin ook best wat persoonlij-
ke vragen rondom het geloof kunnen gaan spelen. Kan 
je in je thuisgemeente terecht met deze vragen?
In theorie kan het wellicht, maar tot nu toe heb ik 

slechts één keer met een gemeentelid (een ouderling) 

gepraat. Ik praat er veel gemakkelijker over met ver-

enigingsleden of bijvoorbeeld de studentenwerker.

Heb je tips aan kerkenraadsleden van thuisgemeenten 
hoe ze verbinding met studenten op kamers (beter) 
kunnen onderhouden?
Mijns inziens is het gevaar dat deze studenten - zeker 

wanneer het er maar weinig zijn - al snel een vergeten 

groepje zijn binnen de gemeente; ze vallen eigenlijk 

net overal buiten. Mijn tip zou dus zijn: vergeet ze níet, 

maar maak en onderhoud bewust contact!

Hoe ben je betrokken bij je thuisgemeente?
Ik ben belijdend lid en daarnaast vrijwilliger voor 

Adullam. Dit betekent dat ik één zondag per maand 

de gehandicapten naar onze kerk breng. 

Doordeweeks ben ik vrijwel altijd in Wageningen, wat 

er voor zorgt dat ik naast de bezoeken op zondag niet 

heel betrokken ben bij onze kerk.

Hoe ervaar je de binding met je thuisgemeente?
De binding miste ik vooral tijdens corona. Ik hoorde 

eigenlijk nooit wat van de kerk, ook niet toen ik bij-

voorbeeld van de jeugdvereniging af ging. Inmiddels 

hebben we een nieuwe wijkouderling, die oprecht 

geïnteresseerd is en tijd vrij maakt, wanneer ik er om 

vraag. Hij belt af en toe ook hoe het gaat. Dat waar-

deer ik! De gemeente spreek ik verder nog steeds 

weinig. Na de dienst gaat iedereen direct weer naar 

huis, dat vind ik jammer.

Ben je betrokken bij een gemeente in de plek waar je op 
kamers woont?
Ik heb in de HHK Ede belijdeniscatechisatie gevolgd, 

omdat dit veel reistijd bespaarde. Daarnaast doe ik ei-

genlijk niets met de gemeente in Wageningen of Ede.

Studententijd is een tijd waarin ook best wat persoon-
lijke vragen rondom het geloof kunnen gaan spelen. 
Kan je in je thuisgemeente terecht met deze vragen?
Ja, bij de wijkouderling. Hoewel ik sneller een dominee 

zou mailen of het met mijn Bijbelkring op de C.S.F.R. 

zou bespreken. 

Heb je tips aan kerkenraadsleden van thuisgemeenten 
hoe ze verbinding met studenten op kamers (beter) 
kunnen onderhouden?
Zorg dat er iemand is die af en toe contact opneemt 

met de studenten. Alleen al van je laten horen en 

open staan voor alle vragen scheelt heel veel. 

Toen ik begon met studeren dacht ik dat ik precies wist 

wat goed en wat fout was in het geloof en in deze wereld. 

Totdat ik vragen kreeg en daarop antwoord geven lastig 

was. Wanneer je ouders of de dominee er niet meer zijn, 

kunnen vragen best ingewikkeld zijn. Wat is bij ons een 

traditie en wat zegt de Bijbel? Binnen mijn studentenver-

eniging deed ik Bijbelstudie en praatte ik veel met ande-

ren. Ik was niet de enige met deze vragen. De gesprekken 

en de Bijbelstudie hielpen mij bij het snappen van andere 

meningen, maar ook bij het vormen van mijn eigen me-

ning en argumenten. 

Hoewel het soms nog steeds lastig is, ben ik de bedoe-

ling van de tekst van Paulus boven deze blog steeds beter 

gaan begrijpen. Juist in deze tijd, waarin iedereen een an-

dere mening lijkt te hebben, is het belangrijk dat je alles 

wat je hoort naast de Bijbel legt. Dat je bestudeert wat er 

met elke tekst bedoeld wordt en dat je op basis daarvan 

jouw mening vormt. Zodat je deze aan de hand van de 

Bijbel kunt toelichten. 

Veel studenten leren dit tijdens hun studententijd, op de 

C.S.F.R., of daarbuiten. Dit vind ik de grootste toegevoeg-

de waarde aan het lid worden van een studentenvereni-

ging. Wellicht ben je geen student en wil je dat, net als ik 

vroeger, ook nooit worden. Ik wil echter met deze blog 

jou ook uitdagen om hiermee aan de slag te gaan. Niet 

om daardoor alles af te keuren, maar juist om jezelf en 

de mensen op het rechte pad te houden. Misschien word 

je daarmee een klein beetje student, maar het helpt je nu 

en later. Ik kan wel zeggen, dat dat het belangrijkste is, 

wat mijn studententijd mij heeft gebracht. Hoe ga jij om 

met de vragen die je krijgt van (on)christelijke mensen om 

je heen?

Opgevoed op de boerderij, vond ik het studentenleven maar niets. Ik 
wilde een praktisch beroep en ik was niet van plan om heel lang op 
school te blijven. Inmiddels ben ik al bijna 5,5 jaar student en 4,5 jaar 
lid van de C.S.F.R, een christelijke studentenvereniging. Hoe kijk ik 
terug op mijn studententijd en wat heeft het mij gebracht? Dat is de 
vraag die ik in deze blog hoop te beantwoorden. 

( 1  T H E S S A L O N I C E N Z E N  5 : 2 1 )

‘Beproeft alle dingen;
  behoudt het goede’

Maria het Lam | Vice-Praeses der C.S.F.R.

Hoe ervaren studenten de binding
met hun thuisgemeente? 

Waar studeer je? Aan de universiteit in Nijmegen

Woon je in een studentenhuis of anders? In een gezellig 

studentenhuis

Kom je nog thuis in weekenden? Als het uitkomt, ga ik de 

weekenden naar ‘thuisthuis’ (ongeveer 2 tot 3 keer per maand)

Wat is de afstand tussen het studentenhuis en je 

thuisgemeente? ‘Slechts’ een goed half uur

Waar studeer je? Aan de universiteit in WageningenWoon je in een studentenhuis of anders? In een studentenhuis
Kom je nog thuis in weekenden? Om het weekend ben ik in mijn thuisgemeente, het andere weekend bij mijn vriendinWat is de afstand tussen het studentenhuis en je thuisgemeente? 100 kilometer

Twee studenten die doordeweeks in een
studentenhuis wonen delen hun ervaring.

*De interviews zijn geanonimiseerd.
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