
Puzzel 56
Los de kruiswoordpuzzel op. De antwoorden 
staan in 1 Koningen 6. Maak van de letters in de 
gekleurde vakjes een woord. Hoe wordt de tempel 
ook wel genoemd?

Kinderen

Inzenden!
Stuur het antwoord

in op onze website.

Noem daarbij

‘puzzel 56’.

Puzzelmee!

Lees in je Bijbel: 

1 Koningen 6

Het is stil op de 
bouwplaats. En toch 
wordt er heel hard 
gewerkt. Er wordt 
gesjouwd met hout. 
Balken worden op 
elkaar gelegd. Het 
past allemaal precies. 
Het wordt prachtig. 
Waar zijn die mannen 
zo druk mee bezig? 

Al jarenlang dienden de 

Israëlieten de Heere in de 

tabernakel. Deze tent werd 

meegenomen tijdens de 

woestijnreis. Als het volk weer verder 

trok, moest de tabernakel weer worden 

afgebroken. Koning David wilde graag 

een huis voor de Heere maken. Maar 

de Heere wil dat Davids zoon, Salomo, 

dat zal doen. 

David is gestorven. Salomo is nu koning. 

Hij heeft heel veel mannen naar een 

ander land gestuurd. In dit land is een 

gebergte, dat heet de Libanon. Op deze 

bergen staan cederbomen. Het hout 

van die bomen is nodig voor de tempel. 

Salomo heeft eerst koning Hiram om 

toestemming gevraagd. Op de Libanon 

worden nu stenen uit rotsen gehakt; 

bomen worden omgezaagd. Daarna 

moeten de stenen en het hout van 

de bomen precies op maat worden 

gemaakt. Wat een herrie wordt er 

gemaakt! Met vlotten moeten alle 

spullen over de zee worden vervoerd.

Als alle stukken hout en steen pasklaar 

zijn gemaakt wordt alles naar de 

bouwplaats gebracht. Daar wordt er 

verder gewerkt aan de tempel, precies 

zoals de Heere het wil. Hier, op de 

bouwplaats is het stil. Uit eerbied voor 

de Heere klinkt er geen geluid van 

hamers. 

Evenals in de tabernakel komen er ook 

in de tempel twee kamers: het heilige 

en het heilige der heiligen. 

Als het bouwen klaar is wordt alles met 

goud bedekt. Om de tempel komt een 

groot plein, het voorhof. Na zeven jaar 

bouwen is de tempel klaar. Nu kunnen 

daar de offers worden gebracht. De 

Heere wil er wonen en spreken tot Zijn 

volk. 

Als de Heere in je hart woont, is jouw 

hart ook een tempel. Daar woont 

Hij liever dan in een huis van hout 

of steen! Je hoeft deze woning niet 

zelf mooi te maken met goud. Dat 

kan helemaal niet, want je hart is 

vol zonden. Wat een wonder dat de 

Heere wil vergeven en wil wonen in 

zondaarsharten! 

Juf Margriet
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VAN BOVEN NAAR BENEDEN: 
1. Tegen wie zegt de Heere dat Salomo een tempel 

mag gaan bouwen? 
3. Hoe heet de koning aan wie Salomo om hout 

vraagt?
5. Wat komt er over het hout heen in de tempel?
6. Hoeveel jaren wordt aan de tempel gebouwd? 
9. In het heilige der heiligen staat de __________

VAN LINKS NAAR RECHTS: 
2. Welk soort hout wordt gebruikt?
4. Waar komt het hout vandaan? 
7. Wat wordt er niet gehoord tijdens de
 tempelbouw? Het lawaai van __________
8. De Heere zal bij het volk blijven wonen
 als ze leven volgens Zijn __________
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Ambtsdragers en leidinggevenden

WAT NU TE DOEN MET DEZE INFORMATIE?
✱ Weest u zich bewust van deze gemeenteleden (jong 

én oud)

✱ Houd rekening met deze jongeren zoals u zich ook 

richt op de jongeren aan de andere kant van het spec-

trum, die u makkelijker herkent

✱ Differentieer in de preek, de catechese, het jeugd-

werk; hang de (cognitieve) ruif eens iets hoger

✱ Erken lastige vragen en ga ze niet uit de weg; ‘Joh, dit 

vind ik een lastige vraag, daar wil ik even over naden-

ken; ik kom er volgende week op terug.’

✱ Wees eerlijk en onderbouw uw argumenten:

 › we hebben niet op alle vragen een antwoord;   

  Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten

 › er zijn schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel

 › er zijn teksten die elkaar lijken tegen te spreken

 › de geloofsleer is de eeuwen door onderwerp    

 van gesprek 

✱ Maak tijd; ‘Je hebt veel vragen die de groep niet mee-

maakt, zullen we er na de volgende catechisatie een 

half uurtje over doorpraten?’

✱ Geef ruimte; is het zo erg als het spel op een andere 

manier gespeeld wordt?

✱ Wees duidelijk; tijd is tijd, afspraak is afspraak

De lijst is verre van volledig, maar geeft wel een aantal 

handvatten.

Als we beseffen dat een deel van de meer- en hoogbe-

gaafde jongeren al afscheid neemt van het geloof rond 

het 13e levensjaar, door de onbeantwoorde vragen, het 

zich niet gezien en gehoord voelen in de kerk; en depres-

siviteit en suïcidale gedachten onder deze groep vaker 

voorkomen, is de urgentie wel duidelijk!

Misschien zijn ze u nog niet opgevallen; de 
meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren 

in de kerk, op de club, in uw catechisatiegroep 
en op de vereniging. Of misschien ook wel; u werd 

verrast door een vraag die u niet verwachtte van 
een kind van 8, u wist ook zo snel even geen antwoord. 

Misschien was het een jongere die niet ‘leuk’ meedeed tij-
dens het spel, maar heel autonoom het spel op zijn manier 

wilde spelen. Of een belijdeniscatechisant die denkt 
en spreekt op een niveau dat ver af staat van de 

rest van de groep; maar u hebt er even geen 
aandacht aan geschonken; het is al de zoveel-
ste vraag die het meisje stelt.

Als we kijken naar het intelligentieniveau van de Ne-

derlandse bevolking, dan geeft de onderstaande afbeel-

ding een overzicht van de verdeling over de verschillende 

schooltypes. 

Ongeveer 2,5% van de bevolking is 

hoogbegaafd (IQ boven 130) en 7,5% is 

meerbegaafd (IQ tussen 120 en 130). 

Dit betekent dat in een gemeente met 

1000 leden 100 leden tot deze cate-

gorieën behoren. In een gemiddelde 

catechisatiegroep van 20 jongeren, 

zijn er dus 2 meer- of hoogbegaafd. 

Dit kan zich uiten op diverse ter-

reinen; ze kunnen cognitief geta-

lenteerd zijn, maar ook technisch, 

creatief of juist sportief.

Hanneke Smits-van Doorn, algemeen lid commissie jeugdwerk

Succes!

Hoogbegaafde jongeren;
in iedere gemeente

De auteur is
werkzaam in het

voorgezet onderwijs.
Voor vragen:

hsmits@hhjo.nl

Jongeren

D.V. maandag 29 april 
t/m woensdag 1 mei 2024 
organiseert de HHJO in 

samenwerking met Outback 
Explorers opnieuw de 

welbekende vader-zoon 
survival voor vader & zoon 
van 12-15 jaar. Aanmelden 

kan op onze website: hhjo.nl/
agenda/vader-zoonsurvival. 

Zie je jezelf al struinen samen met je zoon door 
het schitterende heuvelgebied van de Belgische 
Ardennen? Of zie je het al voor je dat jullie 
samen aan de oever van de Ourthe een potje 
eten koken? 

VADER-ZOON
SURVIVAL
2024

&
JONGERENDAG 16-

Vruchtvan de Geest

D.V. 2 maart 2024 I Tijd: 09:30 - 14:30 uur  

Van Lodenstein College in Amersfoort

D.V. 9 maart 2024 I Tijd: 09:30 - 14:30 uur 

Guido de Brès in Rotterdam

Voor informatie en aanmelden: hhjo.nl/agenda

(Inloop vanaf 09:15 uur)

(Inloop vanaf 09:15 uur)

De jongerendag 16-
komt er weer aan! 
2 MAART
in het Van Lodenstein College in Amersfoort
9 MAART
in de Guido de Brès in Rotterdam

       Ben jij erbij samen met je
JV-genoten en vrienden?
                

Wilco Klaassen

Vaders en zonen

Vaders, aanstaande meivakantie is er weer een kans om 

een grote investering te doen in de unieke relatie met 

je zoon! 3 dagen samen survivallen, samen overleggen 

over oppervlakkige en diepere dingen, samen de route 

bepalen, enz. Kortom: samen werken aan een diepere 

connectie! 

Geen overbodige luxe overigens om hierin te investe-

ren. Je zoon zit immers in een cruciale fase in zijn leven 

en er zijn in de praktijk van alledag meer dan voldoende 

afleiders die de connectie juist (kunnen) tegenwerken. 

Reden genoeg dus om hierin te investeren en na de 

3 dagen samen nóg sterker dan voorheen de route 

verder te gaan! 

Er ligt een prachtig en afwisselend programma op jullie 

te wachten! Een programma dat inmiddels bewezen 

effectief is! Ook jullie zijn welkom!

Meld je snel aan!

zicht op de kerk30
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