
Kinderen

Juf Margriet

Kijk eens, wat een 
mooi kaartje er in de 
brievenbus ligt. Er is een 
baby geboren! Hoe heet 
hij? Wie zijn de ouders? 
Wat staat er nog meer 
op het kaartje? Wat staat 
er op de envelop? In de 
Bijbel, in Jesaja 9:5, staat 
ook een geboortebericht. 
Wat staat er precies 
in? En voor wie is het 
bericht? 

Om te weten voor wie 

dit geboortebericht 

bestemd is moeten 

we terugbladeren in 

het boek Jesaja. In Jesaja 7 gaat het 

over een goddeloze koning van 

Juda, Achaz. Achaz is bang voor de 

dreiging van Pekah, de koning van 

het tienstammenrijk. Samen met de 

koning van Syrië wil Pekah dat Achaz 

ook gaat meedoen in de opstand 

tegen Assyrië. Maar Achaz is bang dat 

het zal mislukken. En terwijl Achaz 

hierover piekert, stuurt de Heere 

Jesaja om Achaz te laten weten dat Hij 

zal helpen. Hier heeft Achaz niet om 

gevraagd. Achaz is een erg zondige 

koning.  

Hoe laat de Heere weten dat Hij het 

volk van Juda en koning Achaz zal 

helpen? Door een teken te geven. Het 

teken van het geboortebericht.

Je leest het ook al in Jesaja 7:14: 

Daarom zal de Heere Zelf ulieden een 

teken geven: Zie, een maagd zal zwanger 

worden, en zij zal een Zoon baren, en 

Zijn Naam IMMANUËL heten. Het is 

een bange tijd voor het volk van Juda. 

Verschillende machtige landen om 

Juda heen willen oorlog gaan voeren. 

Maar Achaz en het volk van Juda 

hoeven niet bang te zijn. 

Wie krijgen er van Jesaja het 

geboortebericht? Het zijn geen 

mensen die naar het Kind hebben 

uitgezien. Nee, Jesaja moet het bericht 

gaan brengen aan een goddeloze 

koning en een goddeloos volk.

Een volk dat in duisternis wandelt. 

Net als … wij. 

God gaf aan jou ook een teken. Toen 

je nog maar een baby was gaf Hij jou 

het teken van de doop. De doop laat 

zien dat Hij jouw zonden wil vergeven. 

Hij wil jouw Zaligmaker zijn. 

Kom, laten wij aanbidden.

Die Koning!

Lees in je Bijbel: 

Jesaja 9:1-5

  is ons geboren! 
Een

Om uit je hoofd te leren:
Jesaja 9:5:

Want een Kind is ons 
geboren, een Zoon is 
ons gegeven, en de 

heerschappij is op Zijn 
schouder; en men noemt 
Zijn Naam Wonderlijk, 

Raad, Sterke God, 
Vader der eeuwigheid, 

Vredevorst. 

Inzenden:
Stuur de 11 namen van de Heere Jezus in op de website. Noem daarbij ‘puzzel 76’. 

Zoek de namen van de Heere Jezus op en vul ze 
in. Welke naam lees je ook nog in de gekleurde 
kolom van boven naar beneden?    
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           Mattheüs 1:21 

                                 Jesaja 7:14

           Openbaring 5:12 

                                 Filippenzen 1:23 

                                                                  Johannes 3:16

                                                       Johannes 1:42 

           Jesaja 9:5 

                                           1 Timotheüs 6:15

Johannes 10:14 

                                                                            Jesaja 9:5 

Vindplaats 

Puzzel 76
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SAMENWERKEN VOOR EEN BETERE CLUBAVOND

De eerste vraag 

die centraal stond, 

was voor velen 

verrassend: ‘Wat is het doel van de club?’ Deze vraag helpt 

om duidelijkheid te scheppen in wat je als club wilt bereiken 

en geeft richting in discussies over orde en gezag. Vaak blijkt 

dat de club een dubbel doel heeft: het biedt jongeren een 

plek waar ze op een ontspannen manier met elkaar kunnen 

omgaan, maar tegelijkertijd is het onderdeel van de kerk, 

waar het Evangelie tot de jongeren komt. Het gaat niet om 

evangelisatie, maar om vorming; de club wil jongeren een 

veilige omgeving bieden om over het geloof te praten en te 

groeien.

Hierdoor is de club geen jeugdhonk puur voor vertier, maar 

ook geen lesplek zoals catechisatie. Leidinggevenden zoe-

ken vaak een middenweg, wat soms lastig kan zijn. Want hoe 

strikt moet je zijn? Moet je een kind een avond weigeren als 

het niet goed gaat? Hoe behoud je de gezelligheid zonder de 

structuur los te laten? 

Deze vragen leiden 

vaak tot spannende 

discussies, maar zijn 

waardevol om samen 

een gezonde balans 

te vinden tussen ge-

zelligheid en gezag.

Kinderen/jongeren 

hebben vaak andere 

verwachtingen; ze wil-

len vooral een leuke avond. Soms verwachten ze ook dat 

een clubavond ‘flitsend’ is. Dat zorgt ervoor dat leidingge-

venden goed moeten nadenken over hoe zij de club willen 

inrichten.

Het is daarom goed om als leiding op de volgende verga-

dering een aantal vragen te bespreken: Wat is het doel van 

de clubavond? Hoe ziet een geslaagde avond eruit? Wat ver-

wacht je van de jongeren, en wat verwachten zij van jou? En 

wat verwacht je als leidinggevenden van elkaar?

Voor verdieping op dit thema is er het 

boekje Liefde en Leiding van Steven Mid-

delkoop, dat praktische handvatten biedt. 

Je kunt het vinden in de HHJO-webshop. 
Bovendien staan de jeugdwerkadviseurs 

van de HHJO klaar om mee te denken als 

er uitdagingen zijn in het jeugdwerk.

Door gezamenlijk over orde en gezag na te denken, bou-

wen leidinggevenden aan een club waar jongeren zich veilig 

voelen en kunnen groeien. Zo wordt de club meer dan een 

leuke avond; het wordt een plek die écht bijdraagt aan hun 

geloofsontwikkeling.

Jongeren

In oktober vonden op vier plekken in Nederland regionale toe-
rustingsavonden plaats voor clubleiders, gericht op het thema 
‘Orde en Gezag’. Leidinggevenden uit verschillende gemeenten 
en met verschillende achtergronden kwamen bij elkaar om te 
bespreken hoe je met jongeren een gezellige, betekenisvolle 
avond kunt creëren waarin respect en structuur een plek hebben.
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