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Kinderen

Juf Hanneke

Lees in je Bijbel: 

Matthéüs 26:6-13

De maaltijd in  Bethanië

Bijbeltekst: 
‘Voorwaar zeg Ik u: 
Alwaar dit Evangelie 
gepredikt zal worden 
in de gehele wereld, 
daar zal ook tot 
haar gedachtenis 
gesproken worden 
van hetgeen zij 
gedaan heeft.’

De Heere Jezus is samen met 

Zijn discipelen op bezoek bij 

Simon in Bethanië. Terwijl ze 

met elkaar aan tafel zitten, 

komt er een vrouw binnen. Ze heeft 

iets in haar handen. Het is een fles. 

Wat komt zij hier doen? Ze loopt naar 

de Heere Jezus toe en pakt haar fles. 

Opeens giet ze de inhoud van de fles 

over het hoofd van de Heere Jezus. Maar 

wat zit er in? Het is een heel dure zalf. En 

alsof dat helemaal niets uitmaakt, giet 

ze de fles helemaal leeg.

De discipelen reageren boos. Waarom 

doet ze dit? Het is toch jammer van 

die heel dure zalf? Als ze de zalf zou 

verkopen, zou ze er heel veel geld voor 

krijgen en dat geld zou naar de arme 

mensen kunnen worden gebracht, maar 

nu giet ze de zalf zomaar over de Heere 

Jezus heen! Dat kan toch niet?

De Heere Jezus ziet dat Zijn discipelen 

boos zijn. Hoe zou jij reageren? Zou jij 

hetzelfde zeggen als de discipelen? De 

Heere Jezus niet. Luister maar.

Hij zegt: Waarom maken jullie het deze 

vrouw zo moeilijk? Ze heeft juist iets heel 

goeds voor Mij gedaan.

De Heere Jezus vertelt Zijn discipelen 

dat de arme mensen er steeds zullen 

zijn, maar dat Hij Zelf niet altijd bij hen 

zal zijn.

En omdat de Heere Jezus niet altijd op 

de aarde zal zijn, heeft deze vrouw Hem 

gezalfd. Je weet dat de Heere Jezus aan 

het kruis is gestorven en dat Hij daarna 

is begraven. ‘Kijk’, zegt Jezus, ‘deze vrouw 

heeft Mij gezalfd als voorbereiding op 

Mijn begrafenis.’ De vrouw weet niet 

wat er allemaal met de Heere Jezus gaat 

gebeuren, maar ze houdt zoveel van 

Hem, dat ze dat ook graag wil laten zien. 

De Heere Jezus zegt tegen Zijn 

discipelen dat overal waar uit de Bijbel 

verteld zal worden, ook over deze vrouw 

zal worden verteld.

Zodat iedereen weet wat zij voor de 

Heere Jezus deed. Zie je dat het waar is 

wat in de Bijbel staat? Want ook jij leest 

nu over deze vrouw.

Zij hield heel veel van de Heere Jezus. Jij 

ook?!

Puzzel 83
Uitleg puzzel: Zoek in de puzzel de onder-
staande woorden op. Als je ze allemaal ge-
vonden hebt, blijven er nog letters over. 
Van die letters kun je een zin maken. 

ALBAST
ARMEN
BEGRAFENIS
BETHANIË
DISCIPELEN
DUUR
EVANGELIE
FLES
HOOFD
LICHAAM
PENNINGEN
SIMON
TAFEL
VERKOPEN
VOORBEREIDING
VROUW
WERELD
ZALF
ZALVEN

Inzenden:
Stuur de zin dieeruit komt in opde website bij‘puzzel 83’.
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Familie Boone

JULLIE MAKEN 
GEBRUIK VAN 
DE VRAGEN NA 
DE PREEK. HOE 
PAKKEN JULLIE DIT 
AAN/GEVEN JULLIE 
DIT VORM?
We schrijven de vragen 

thuis al in de boekjes 

voordat we naar de kerk 

gaan. We hebben mee-

schrijfboekjes bij de preek. Daarin is genoeg ruimte om zelf 

je vragen in te schrijven. Dat werkt voor ons beter dan ze 

nadien pas bekijken. Ze kunnen nu gerichter luisteren en 

meeschrijven. 

We passen de preekvragen aan op de leeftijd van elk kind. 

Sil (groep 3) krijgt kindervragen, soms vereenvoudigd, met 

extra opdrachten zoals belangrijke woorden opschrijven of 

een woordslang maken. Wytze (groep 7) combineert kinder- 

en jongerenvragen, afhankelijk van de preek. Jorn (tweede 

klas) beantwoordt de jongerenvragen, maar is snel klaar en 

luistert liever zonder schrijven.

Na de kerkdienst moedigen we iedereen aan om een ge-

bedspunt uit de preek te noteren. Tijdens het middageten 

bespreken we de preek aan de hand van vragen: Waar ging 

het over? Wat heb je opgeschreven? Wat wil de dominee 

ons leren? We sluiten af met een kringgebed, waarin ieder-

een zijn gebedspunt deelt. Hoewel het niet altijd perfect 

verloopt, is dit een waardevolle manier om samen over het 

geloof te praten.

HEBBEN
JULLIE TIPS
VOOR ANDERE
OUDERS?
Gebruik beschikbare 

vragen of vraag ernaar 

bij de predikant. Geef 

het tijd, kinderen moe-

ten wennen. Wees ont-

spannen, mopperen 

helpt niet. Wij laten de 

kinderen meeschrijven in de ochtenddienst. Luisteren in de 

middagdienst is ook goed. Schrijf zelf ook mee, dat helpt. 

Het gaat erom dat de preek en Gods boodschap begrepen 

worden. Onze aanpak is niet de beste manier, maar past bij 

ons gezin.

HEBBEN JULLIE NOG EEN TIP VOOR DE
DOMINEE?
We zijn heel blij dat onze dominee voor meerdere doelgroe-

pen vragen maakt. En ook nog eens bij alle preken die hij 

houdt. 

Een keer per maand is er een preekbespreking voor de 16+ 

jongeren. Misschien is het een idee om dit ook eens te doen 

met gezinnen. Het is toch prachtig als kinderen al vroeg le-

ren praten over de inhoud van de preek. En in zo’n bijeen-

komst kun je als ouders van elkaar leren en de dominee 

krijgt ook mooi inzicht wat de preek met kinderen doet. 

WAT LEVERT HET GEBRUIK VAN DE VRAGEN 
VOOR JULLIE GEZIN OP? 
De preekvragen zijn een fijn hulpmiddel voor onze huis-

godsdienst. Ze bieden een structuur voor gesprekken over 

geloofsthema's, zelfs over moeilijke onderwerpen. We ac-

cepteren dat niet alle kinderen evenveel schrijven, want dat 

betekent niet dat ze er niet over nadenken.

De aanmeldingen gingen dit jaar erg snel en zoals je misschien 

al weet wordt er gekeken naar hoe we nog meer mensen op 

de conferentie kunnen verwelkomen … Maar daarover later 

meer! 
��

 

Het thema was dit jaar: Leven uit 

de volheid van Christus. Met vier 

deelthema’s dachten we hierover 

na aan de hand van de brief van Paulus aan de Kolossenzen. 

Wat een heldere brief, die God ons tot op de dag van vandaag 

laat lezen, om óók hierdoor ons het Evangelie te brengen. God 

wil niet dat we Zijn vergeving wantrouwen, maar rijk zijn in      

Chrístus. En dan hoeft er ook niks meer van ons bij. Niet Jezus 

+ … (vul zelf maar in) … maar Jezus alleen! Sterker nog, we le-

ven ten diepste alleen als we in Hém leven; zo bedoelt God het. 

Daarnaast werden 

we opgeroepen om als christenen voortdurend, en 

ook biddend voor onze naaste, te wandelen met Hem.

Naast de lezingen en besprekingen was er ook tijd voor ont-

spanning, zingen, spelletjes, gezelligheid, sporten, lekker eten, 

noem maar op! Oftewel, 

we kijken alweer uit naar 

een volgend weekend 

en natuurlijk houden we 

jullie op de hoogte! 

Van kansel tot keukentafel:
Betrokkenheid creëren met preekvragen

Ambtsdragers en ouders

Hoe kun je kinderen en jongeren meer betrekken 
bij de preek? Sommige predikanten bedenken 
vragen die speciaal voor kinderen en jongeren 
bedoeld zijn, om hen te laten nadenken en over 
de preek mee te laten praten. In deze korte reeks 
delen twee predikanten en twee gezinnen hun 
ervaringen. Laat je inspireren en ontdek hoe deze 
vragen waardevolle gesprekken binnen gezin en 
gemeente stimuleren. Deze keer is familie Boone 
aan het woord. Zij zijn lid van HHG Arnemuiden.

De volgende keer deelt
familie Groot Wassink

hun ervaring.

Terugblik
Bijbelstudieconferentie
In het tweede weekend van februari vond de Bijbelstudieconferentie 23+ weer plaats. 
Opnieuw in Bennekom, midden in de bossen op de Veluwe. Het was een fijn weekend, 
waar we dankbaar op terugkijken. Wat mooi dat we weer veel bekende én nieuwe 
gezichten hebben gezien! 

Kijk hier de 
lezingen van de 
conferentie terug

Jongeren
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