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Kinderen

Lees in je Bijbel: 

Johannes 20:1-10

Juf Margriet

De

is opgestaanHeere Jezus LLeeeerr  uuiitt  jjee  hhooooffdd::
LLuukkaass  2244::55  eenn  66

WWaatt  zzooeekktt  ggiijj
ddee  LLeevveennddee

bbiijj  ddee  ddooddeenn??
HHiijj  iiss  hhiieerr  nniieett,,

mmaaaarr  HHiijj  iiss  ooppggeessttaaaann..  

Het is nog heel vroeg 
in de morgen, op de 
eerste dag van de week. 
Maria Magdalena is 
met specerijen naar 
het graf van de Heere 
Jezus gegaan. Ze wil Zijn 
lichaam nog een keer 
zalven. Ze schrikt heel 
erg! De steen bij het 
graf is weggerold! 

Verdrietig staat ze even later bij 

Petrus en Johannes. ‘Zij hebben 

de Heere weggenomen, en wij 

weten niet waar zij Hem gelegd 

hebben.’ Dat willen Petrus en Johannes 

zelf ook zien. Johannes is als eerste bij het 

graf. Hij bukt zich, blijft staan en ziet de 

doeken liggen. 

Petrus komt er nu ook aan. Hij kijkt ook in 

het graf. Het is er een beetje donker, zijn 

ogen moeten eraan wennen.

Maar dan loopt hij door, het graf in. 

Hij ziet de doeken waarin het lichaam 

van de Heere Jezus was gewikkeld. De 

zweetdoek ligt ook in het graf, heel netjes 

opgerold. Petrus denkt na. Als de doeken 

er zo netjes liggen, de grafdoeken en 

de zweetdoek, dan is er vast geen dief 

geweest! Dan zou het er niet zo netjes 

uitzien. En dieven zouden de doeken toch 

wel hebben meegenomen?

Maar wat is er dan gebeurd? 

Nu gaat ook Johannes naar binnen. 

Ook zijn ogen moeten wennen aan het 

donker. Ook Johannes ziet de doeken 

liggen. En Johannes gelooft. Wat gelooft 

Johannes? Als de Heere Jezus niet 

gestolen is, dan is Hij opgestaan! Hij leeft! 

Hoe kan dat? Petrus ziet toch hetzelfde? 

Hier zorgt de Heilige Geest voor.

Johannes denkt er weer aan wat de 

Heere Jezus eerder had gezegd. Nu weet 

hij het! De Heere is opgestaan! Johannes 

is niet langer meer bang of verdrietig. Hij 

moest opstaan, staat in vers 9. Zo heeft 

de Vader het gewild. ‘Het is volbracht!’, 

riep de Heere Jezus aan het kruis. Dan 

kan Hij toch niet in het graf blijven! 

Samen met Petrus gaat Johannes terug 

naar huis. Twee bange, verdrietige 

discipelen hebben het lege graf gezien. 

Maar Johannes weet het zeker: Hij leeft!

Geloof jij dat al? 

Puzzel 86
Hoe konden de discipelen weten dat Jezus 
zou opstaan? Zoek Matthéüs 20:18 en 19 
op. Vul de ontbrekende woorden in. Uit die 
woorden heb je letters nodig (de hoeveelste 
letter van het woord staat tussen haakjes). 
Wie hebben wij nodig voor het geloof van 
Johannes? 

Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en 
de Zoon des mensen zal den over-
priesters en schriftgeleerden over-
geleverd worden, en zij zullen ……. (1)  
ter dood ……. (2);
En zij zullen Hem den ……. (3) ……. (5), 
om Hem te bespotten en te geselen 

en te ……. (4) (7); en ten ……. (2) 
……. (3) zal Hij ……. (2) (4)
…….. (3) (4) Inzenden:

Stuur de oplossing in

onder vermelding

van ‘puzzel 86’. 
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Ouders, leidinggevenden en ambtsdragers

Tijdens het weekend wa-

ren er twee lezingen. De 

eerste lezing werd gege-

ven door ds. Van Rooijen. 

Hierin kwam naar voren 

wat blijmoedig geloven 

precies is, en hoe die 

blijdschap een verlan-

gen geeft om te sterven 

in Christus. Ook was er 

een lezing van ds. Kaptein, waarin de lofzang van Christus uit 

Filippenzen 2 besproken werd. Hoe dienen wij Christus blij-

moedig? Ook werden er twee preken gehouden. De eerste 

door ds. Kloosterman, waarin het volkomen offer van Christus 

werd benadrukt en het jagen naar de vereniging met Christus. 

De preek van ds. Kazen ging over de afsluiting van de Filip-

penzenbrief. In 11 groepjes werd verder doorgepraat over de 

lezingen, wat leidde tot waardevolle gesprekken en nieuwe 

inzichten. Er werd van elkaar geleerd en voor elkaar gebeden. 

Zaterdagavond waren er verschillende workshops, waarin 

mensen actief bezig konden zijn met een fotospel of volley-

ballen. Ook werd er een mooi lied ingestudeerd en vertelde        

ds. Van der Veen van de SDOK over christenvervolging in India.

Naast de inhoudelijke 

momenten was er ook 

ruimte voor ontspan-

ning en gezelligheid. 

Het weekend bestond 

uit gezamenlijke maal-

tijden, veel zingen, 

soms tot midder-

nacht, spelletjes doen, 

wandelen in de bos-

rijke omgeving, en 

een vrije middag in 

de zon. De sfeer was 

warm en gezellig, en 

de tijd samen werd 

volop gewaardeerd.

Een deelnemer reflecteerde: ‘Het was een prachtige confe-

rentie, waarin ik meer heb geleerd over God en Zijn Woord. 

De gesprekken onderling zijn altijd waardevol, dit is zeker niet 

mijn laatste conferentie!’

Zo kwam het weekend tot een einde. Alles werd opgeruimd 

en de deelnemers gingen weer de wereld in, met de geleerde 

lessen uit Filippenzen.

Bijbelstudieconferentie:
een weekend van verbinding en diepgang

Het laatste weekend van maart arriveerden ongeveer 90 jongeren via 
een lange, stoffige zandweg op het oord voor een Bijbelstudieconferentie 

rondom het thema ‘Blijmoedig geloven’, vanuit de Filippenzenbrief.

De jeugdwerkadviseurs van de HHJO staan 
graag voor je klaar om hun kennis en ervaring 
met je te delen! Met als doel om tot heil en
hulp te zijn van kinderen en jongeren.

Ben je een ouder, leidinggevende of ambtsdrager en loop je 

ergens tegenaan? Vraag de HHJO met je mee te denken. Dit 

kan bijvoorbeeld gaan over de volgende onderwerpen:

● Orde en gezag

● In gesprek met jongeren

● Identificatiefiguur zijn

● En sinds kort ook: liefde en seksualiteit in de leefwereld 

van jongeren

We geven ook toerusting op opvoedkringen over bijvoorbeeld:

● Huisgodsdienst

● Gewetensvorming

● Het gebed en geloofsgesprek met kinderen

● En seksuele opvoeding

Deze onderwerpen zijn ook opgenomen in onze modules 

voor de opvoedkring. Hier komt binnenkort meer informatie 

over.

Ambtsdragers, ook met jullie denken we graag mee. Pastorale 

zorg aan jongeren geven is niet eenvoudig. Voor toerusting 

kunt u denken aan de volgende onderwerpen:

● In gesprek met jongeren

● De leefwereld van jongeren

● Pastoraat aan jongeren

● En we kunnen meedenken in het opzetten en 

onderhouden van jongerenmentoraat.

We proberen zo goed mogelijk op uw/jouw wensen

aan te sluiten. De toerustingsavonden worden dan

ook altijd in overleg samengesteld.

Deze mooie kaartenset met teksten uit
Jesaja 52:13 – Jesaja 53 is verkrijgbaar voor
€ 2,50. Het zijn ansichtkaarten en dus ook te
versturen naar iemand die je wilt 
bemoedigen. Bijvoorbeeld nu in de 
lijdenstijd. 

In Jesaja 52 en 53 wordt beschreven hoe 

Jezus plaatsvervangend heeft geleden 

voor ons. Een prachtige boodschap! 

Aan de kaartenset is ook een klembord 

toegevoegd waardoor je de kaarten een 

mooie plek in huis kan geven.

We hebben ook eenpodcast opgenomenwaarin we ons verdiepenin dit gedeelte van Jesaja.Deze is te beluisteren opSpotify (HHJO - Andersdan verwacht).

Kaartenset Jesaja

Toerusting
door de HHJO

€ 2,50

Vraag hier toerusting aan

Algemeen

Algemeen
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