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Kinderen

Lees in je Bijbel: 

Lukas 24:36-49

Juf Hanneke

De discipelen zijn druk 
met elkaar in gesprek. Ze 
vertellen aan de mannen die 
net terug zijn uit Emmaüs 
het goede nieuws:
de Heere Jezus is echt 
opgestaan en Petrus heeft 
Hem gezien! De mannen 
uit Emmaüs hebben ook 
een goed bericht: toen 
zij onderweg waren naar 
Emmaüs hebben ze de 
Heere Jezus ook ontmoet! 
Hij is niet dood, maar Hij 
leeft!

Terwijl ze met elkaar aan het 

praten zijn, horen ze opeens: 

Vrede zij ulieden! Wie is 

dat? Wie zegt dit? Het is de 

Heere Jezus, Die zomaar onverwacht 

verschijnt aan Zijn discipelen. De 

mannen schrikken en worden bang.

Ze denken dat ze een spook zien.

Maar de Heere Jezus stelt hen gerust. 

Hij laat Zijn handen en Zijn voeten zien 

aan de discipelen en Hij nodigt hen uit 

om Hem aan te raken. ‘Kijk maar’, zegt 

de Heere Jezus, ‘als Ik een spook zou 

zijn, zou je Mij niet kunnen aanraken.’ 

De discipelen zijn nu heel blij, maar 

toch kunnen ze het nog niet geloven 

dat het echt de Heere Jezus is Die bij 

hen in de kamer staat.

De Heere Jezus ziet dat wel

en daarom vraagt Hij of ze iets

te eten hebben voor Hem. Als er een

gebraden vis en wat honing wordt 

gebracht, eet de Heere Jezus dat op. 

Nadat de Heere Jezus gegeten heeft, 

gaat Hij met Zijn discipelen in gesprek. 

Hij zegt tegen hen: Ik had toch al 

tegen jullie gezegd wat er zou gaan 

gebeuren? En er staat ook al over 

geschreven in het Oude Testament.

Voordat de Heere Jezus naar het kruis 

ging, hebben Zijn discipelen er nog niet 

zoveel van begrepen. Maar nu Hij het 

opnieuw aan hen vertelt, zorgt Hij er 

ook voor dat ze begrijpen waarom dit 

allemaal zo moest gaan.

De Heere Jezus geeft hun namelijk 

ook een opdracht mee. Weet je wat 

zo fijn is? Ze mogen (en moeten!) 

andere mensen gaan vertellen 

over het lijden en sterven van de 

Heere Jezus. Door het offer van 

de Heere Jezus is het mogelijk dat 

alle mensen die over Hem horen 

en in Hem geloven, vergeving 

van hun zonden krijgen. De 

discipelen hebben aan 

heel veel mensen over 

de Heere Jezus verteld 

en ook wij mogen over 

Hem horen. Geloof jij dat 

de Heere Jezus ook voor 

jouw zonden naar het kruis 

is gegaan en dat Hij jouw zonden 

wil vergeven? 

En als zij van deze 
dingen spraken, 

stond Jezus Zelf in 
het midden van hen, 

en zeide tot hen: 
Vrede zij ulieden! 

LUKAS 24:36

Puzzel 87 Kun jij de rebus oplossen? Kijk 

goed welk woord er op de plaatjes 

wordt bedoeld en wat je met dit 

woord moet doen. Als je het goed 

oplost, komt er een zin uit! 

Inzenden:
Stuur de zin die eruit 

komt in op de website. 

Noem ‘puzzel 87’.

Verschijning
aan de elf discipelen
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Marleen Vos

Wil je ook aan de slag met dit thema? Dat kan!
Als Team HHJO zijn we getraind in de methode 

Onweerstaanbaar, een complete leerlijn voor jongeren 

van 10-20 jaar. We willen dit graag delen met jullie als 

leidinggevenden. 

Voor het nieuwe seizoen komt voor de diverse leeftijden een 

avondvullend programma beschikbaar (of 2x 45 minuten) 

vol met werkvormen over ‘Relaties liefde en seksualiteit’. 

Tijdens een regionale toerusting, ongeveer in oktober, 

nemen we de werkvormen met je door, zodat je kunt 

ervaren hoe het werkt. In je jaarrooster kun je alvast plek 

reserveren voor het thema.

Meer info hierover volgt in de zomernieuwsbrief en in het 

WhatsApp-kanaal. Of houd onze website in de gaten.

Graag tot ziens! 

Download ‘U geeft rust’
(digitaal en printbaar)
Er is ook een versie te vinden die je uit kan printen.

Het is zomer, een seizoen waarin we vaak de gelegenheid hebben om te ontspannen 
en tot rust te komen. Neem deze tijd om je te verdiepen in Gods Woord. 
In ‘U geeft rust’ nemen we met stille momenten 
de tijd om op adem te komen. Doe je mee? 
Download het boekje waarin je vijf stille 
momenten vindt met praktische 
vragen/opdrachten en liedsuggesties.

Denk mee met de organisatie van het kinderappèl
Als vrijwilliger heb je (een van) de volgende taken:

● Vergaderingen bijwonen

● Meedenken over het thema en de opzet

● Knutsel- en spelactiviteiten uitwerken

● Programma uitdenken

Bij de onderlinge taakverdeling wordt rekening gehouden

met elkaars kwaliteiten en voorkeuren.

Jouw profiel:

● Je wilt je tijd en energie geven aan een goed doel

● Je hebt een hart voor kinderen

● Je bent (doop)lid van de Hersteld Hervormde Kerk

We zien uit
naar je aanmelding! 

Deze avond gaan we aan de slag! De vrouwen denken na over 

‘de ideale vrouw’. De mannen schrijven hun beeld van 'de ideale 

man' op. Er wordt gebladerd in de Bijbel, gediscussieerd en 

gelachen. Wat zouden jongeren op deze vraag antwoorden? 

De verschillen worden zichtbaar gemaakt en de uiteindelijke 

lijsten zijn een spiegel voor onszelf. Wie van ons voldoet aan 

het profiel? Niemand! Voor de jongeren is dan de vraag: Kun jij 

iemand vinden die helemaal aan jouw plaatje voldoet? Wat vind 

je dan de belangrijkste eigenschappen? Meestal kom je dan op 

het karakter uit. Een mooi moment om de Bijbel erbij te pakken. 

De leidinggevenden ervaren terughoudendheid om het the-

ma ‘liefde en seksualiteit’ te behandelen met de jongeren. Er is 

schroom en het vraagt om 

veiligheid en openheid.         Te-

gelijk wordt wel de noodzaak 

gevoeld om op club en JV in 

gesprek te gaan; denk aan 

de driehoek ‘gezin-school-

kerk’. De jongeren krijgen 

via films en internet zo’n 

verkeerd beeld mee van 

seksualiteit; en dat vormt 

hun denken.

Terwijl God het zo mooi en positief 

bedoelt en gemaakt heeft. Dat 

moeten we hen blijven vertellen, 

al vanaf jonge leeftijd. 

Deze avond is vol met allerlei 

werkvormen die je met jongeren 

kunt doen. Over groepsvorming, 

het erbij horen of je genegeerd 

voelen, over het beeld van seks dat 

de media geven, over de invloed van 

pornografie, over hoe Jezus omgaat met 

zondaren, enz. Ik vind het mooi om te zien 

hoe sommige leidinggevenden al zin hebben om dit met hun jon-

geren op te pakken.

Door werkvormen te gebruiken worden jongeren gestimuleerd 

om mee te doen en mee te denken. Ze gaan zelf antwoorden 

ontdekken. 

Doen tieners dan wel mee? Ik deel wat ervaringen van vorige 

week, van een dag workshops over dit thema bij derdeklassers. 

Je hoort ongezouten hun mening. Maar door interactie en activi-

teit kom je wel bij de kern en steeds weer terug bij Gods Woord. 

En dan kun je veel aan hen kwijt. 

Het vraagt wel skills van de leidinggevenden.
Daar willen we 
als HHJO graag bij 
helpen! 

Onze jeugdwerkadviseurs zijn wekelijks op pad naar verschillende 
gemeenten om een avond te verzorgen voor verschillende 
doelgroepen. Van een jongerenavond van de 16+ jeugdvereniging 
tot een avond voor leidinggevenden die toerusting willen voor 
het kinderwerk. Elke groep is uniek en vraagt om een eigen 
aanpak. In deze serie laten onze jeugdwerkadviseurs zien hoe zij 
hun expertise inzetten bij verschillende doelgroepen. Ontdek 
de variatie in het jeugdwerk en de mogelijkheden van onze 
dienstverlening. Deze week kijken we mee met Marleen Vos.

Algemeen Leidinggevenden

Jongeren

Neem een kijkje in de praktijk 
van onze jeugdwerkadviseurs

Werkvorm:
Bijbelstudie in 

groepjes.
Hoe gaat Jezus

om met …
Werkvorm:
Pornografie

kleurt
je brein

Werkvorm:
De ideale

m/v

Gemeente:

HHG Putten

Wat/wie:
Jaarlijkse toerustingsavond voor

leidinggevenden en afvaardiging

kerkenraad

Thema:
Relaties en seksualiteit bespreken

op club en JV

Ook deze
zomer weer
beschikbaar:

  Thema
‘Relaties, liefde en seksualiteit’ op jouw club/JV

Meld je aan op 
onze website: 
www.hhjo.nl/
vrijwilligers
vacatures
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