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Kinderen

Lees in je Bijbel: 

Handelingen 1:4-14

Juf Erna

Afscheid nemen is niet fijn. Zeker als je weet dat je iemand 
van wie je veel houdt heel lang niet zal zien. Wat ben je blij als 
je weet dat diegene weer terugkomt! Je telt de dagen af … In 
het Bijbelgedeelte van vandaag wordt ook afscheid genomen. 
Maar niet voor altijd. 

De Heere Jezus beklimt 

de Olijfberg, samen met 

Zijn discipelen. Gaat Hij 

afscheid nemen? Hij heeft 

gezegd dat het goed is dat Hij van 

hen weggaat. Alleen dán kan de 

Heilige Geest komen. Die zal altijd bij 

hen blijven. Jezus heeft gedaan wat 

Hij moest doen. Het is volbracht, Zijn 

werk op aarde is klaar! Alle mensen 

moeten dat weten. De discipelen 

moeten het gaan vertellen. Eerst 

in Jeruzalem, daarna in Judea en 

Samaria en overal op de aarde. Daar 

zal de Heilige Geest hen bij helpen.

Ze staan op de top van de Olijfberg. 

De Heere Jezus zegent Zijn discipelen. 

Zijn voeten raken los van de aarde. 

Langzaam gaat Hij omhoog. De 

discipelen kijken vol verwondering. 

Zijn handen blijven zegenend over hen 

uitgestrekt. Dan komt er een wolk, 

Jezus is niet meer te zien. Ze blijven 

omhoogkijken. Hun Meester is weg. Ze 

zijn alleen achtergebleven.

Het was een afscheid, ze zullen hun 

Meester niet meer zien. 

Opeens staan er twee engelen bij 

hen. Ze zeggen: ‘Mannen uit Galilea, 

waarom blijven jullie omhoogkijken? 

Jezus is naar de hemel gegaan,

maar Hij komt terug op de wolken.’ 

Wat een blijde boodschap! Ze hoeven 

niet verdrietig te zijn. Jezus komt terug! 

Ze zullen Hem weer zien, dan hoeven 

ze nooit meer afscheid te nemen.

Blij gaan ze terug naar Jeruzalem. Daar zullen 

ze wachten op de Heilige Geest. Alleen als 

Hij gekomen is zullen ze overal het Evangelie 

kunnen vertellen. Iedereen moet het horen! 

 

De Heere Jezus komt terug. Dat noemen we: 

de wederkomst. Wanneer? Dat weet alleen 

God de Vader. Kijk jij naar Hem uit? Verwacht 

je Hem? 

Gods kinderen mogen dan voor eeuwig bij 

Hem zijn. Tot die tijd is het bidden, wachten en 

vertellen! Vertel aan iedereen om je heen wat 

de Heere Jezus heeft gedaan voor zondaren. 

Deze Jezus,
Die van u opgenomen is

in de hemel, zal alzo komen,
gelijkerwijs gij Hem

naar de hemel hebt zien
heenvaren.

HANDELINGEN 1:11B

In deze woordzoeker vind je allemaal woorden die te maken 
hebben met het verhaal dat je net hebt gelezen.
Kan jij alle woorden vinden? En weet je welk woord overblijft?

Inzenden:
Stuur het woord in

op de website.

Noem daarbij

‘puzzel 88’.

Hij
  komt
terug!

JEZUS
OLIJFBERG
OMHOOG
UITKIJKEN
VERDRIETIG
VERTELLEN

ACHTERBLIJVEN
AFSCHEID
BIDDEN
DISCIPELEN
ENGELEN
HEENVAREN

VERWACHTEN
VERWONDERING
WEDERKOMST
WOLK
ZEGENEN

PuzzelPuzzel  8888
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Wim Klop

Het Woord van God vertelt ons hoe je strijden moet.
Éfeze zes, een wijze les, dus luister goed.
Met de wapenrusting aan zul je stevig blijven staan.
Om in Gods kracht de boze duivel te weerstaan!

Zingen met 400, 500 of ruim 600 kinderen, het blijft 

bijzonder. Het kinderappèl met het thema ‘Strijd!’ begint met 

het zingen van enkele liederen en psalmen, zoals: Zoek eerst 

het Koninkrijk van God; U alleen, U loven wij en natuurlijk het 

speciaal gemaakte themalied bij de geestelijke wapenrusting. 

Het grote schild voor in 

de kerk spreekt tot de 

verbeelding. Ook de 

andere onderdelen van de 

geestelijke wapenrusting 

worden omhooggehouden 

en in eenvoudige 

woorden uitgelegd aan 

de kinderen. Ook wordt 

duidelijk dat we zonder 

God niet beschermd zijn. 

Wat is het geloof in Hem 

belangrijk. Alleen met 

Hem zijn we sterk!

De kinderen leren de tekst uit 1 Timótheüs 6: 

Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige 
leven. 
De gebaren helpen om de tekst te onthouden. Al snel doen 

de meeste kinderen en volwassenen mee. 

De dominee vertelt over Paulus en Silas en hoe zij de 

wapenrusting aan hebben.

De kinderen van groep 1-4 maken een knutselwerkje over 

de geestelijke wapenrusting en gaan daarna buiten spelen. 

Groep 5-6 en groep 7-8 mogen een legerpredikant (in 

uniform) bevragen op zijn werk en meegebrachte uitrusting. 

Daar wordt goed gebruik van gemaakt.  Ook 

gaan ze buiten aan de slag, op de meeste 

locaties onder leiding van militairen. Dat is 

voor veel kinderen echt zweten. Maar, zo zegt een 

militair, het is soms ook een strijd tegen jezelf.

We sluiten de morgen af in de kerk. Bij het naar huis gaan 

zingen sommigen nog steeds:

‘Gebruik het zwaard, dat is Gods 
Woord, zo wordt satans werk 
verstoord.
God sterkt je als je in geloof 
Hem toebehoort.’

Als team HHJO en werkgroep kinderappèl 

kijken we dankbaar terug op deze 

bijzondere morgens.

De Heere gaat door met Zijn 

werk, ook in kinderharten!

Het is dinsdag 15 april. Ik ben uitgenodigd om toerusting te 

geven aan leidinggevenden van tiener- en jeugdverenigingen 

van de Hersteld Hervormde Gemeente in Barneveld. In een 

zaal van de Pniëlkerk neemt ieder zijn plekje in. De één is dit 

seizoen voor het eerst begonnen als leidinggevende, de ander 

zit er met al jarenlange ervaring. Onderwerp van de avond is 

‘In gesprek met jongeren’. Waarom is dit onderwerp belang-

rijk? Daarover denken we na aan het begin van de avond. Moe-

ten we het juist hier over hebben? Ja, is de conclusie van de 

leidinggevenden. Want gesprekken met tieners gaan niet van-

zelf. Als je hen iets vraagt krijg je een kort antwoord terug. En 

het lijkt vaak ook oppervlakkig. Zie dan maar eens in gesprek 

te komen. Hoe raak je hun hart? Bij de 16+ leeftijd gaat het 

beter, maar ook met die jongvolwassenen is het zoeken om de 

juiste snaar te raken.

De jeugdouderling opent met het bekende verhaal van de rijke 

jongeling. Die jongen komt met zo’n bijzondere vraag bij de 

Heere Jezus. ‘Goede Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik 

het eeuwige leven hebbe?’ Een prachtkans als een 

jongere zo’n vraag aan u of jou stelt, toch? 

Maar eerlijk is eerlijk, ook wel een 

moeilijke vraag. We analyseren hoe 

Christus de jongen te woord staat. 

Enerzijds beminde Hij hem, an-

derzijds volgt er een scherpe 

confrontatie.  

 Wanneer spreken we ‘onze jon-

geren’? Die gelegenheden zijn 

er genoeg, ontdekken we. Op 

de verenigingsavond: bij bin-

nenkomst, tijdens de inleiding, 

bij de vragenbespreking, in de 

pauze, bij het ontspannende 

gedeelte, na afloop in het fietsenhok. Maar ook op andere 

momenten komen we hen tegen: op zondag op het kerkplein, 

bij een gemeenteactiviteit en tijdens hun bijbaan in de super-

markt.

We bespreken verschillende gesprekstechnieken, zowel voor 

conversaties één-op-één, als met groepen jongeren, en wis-

selen daarbij allerlei praktijkervaringen uit. Terwijl we nog ge-

noeg te bespreken hebben, is het tijd om te eindigen. Want 

ja, dat hoort ook bij gespreksvoering: weten wanneer je moet 

afronden… 

Onze jeugdwerkadviseurs zijn wekelijks op pad naar verschillende 
gemeenten om een avond te verzorgen voor verschillende 
doelgroepen. Van een jongerenavond van de 16+ jeugdvereniging 
tot een avond voor leidinggevenden die toerusting willen voor 
het kinderwerk. Elke groep is uniek en vraagt om een eigen 
aanpak. In deze serie laten onze jeugdwerkadviseurs zien 
hoe zij hun expertise inzetten bij verschillende doelgroepen. 
Ontdek de variatie in het jeugdwerk en de mogelijkheden van 
onze dienstverlening. Deze week kijken we mee met Wim Klop.

Algemeen Algemeen

Neem een kijkje in de praktijk 
van onze jeugdwerkadviseurs

Gemeente:

HHG Barneveld

Wat/wie:
Toerustingsavond voor

leidinggevenden

Thema:
In gesprek met jongeren

2 zaterdagmorgens,
6 locaties,

ruim 2800 kinderen, 
574 leidinggevenden, 

89 vrijwilligers!

Terugblik kinderappèldagen 2025

Heb jij hart voor kinderen en wil jij onderdeel zijn van het team dat 
deze dagen organiseert? Meld je dan aan op www.hhjo.nl/vrijwilligers/
vacatures en zorg dat deze kinderappèldagen door kunnen blijven gaan.

Reactie

jeugdouderling Van Amersfoort

(HHG Barneveld):

'Als JV-leiding willen we heel 

graag écht in gesprek zijn met

 onze jongeren. Maar dat gaat 

de ene keer makkelijker dan

 de andere keer. We kijken terug

 op een leerzame avond met

 mooie gesprekken en

bruikbare adviezen!'
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