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Gaat dan henen, 
onderwijst al de volken
DE EERSTE ZENDELINGEN IN DE LAGE LANDEN



Kinderen

Lees in je Bijbel: 

Handelingen 2:1-11

Juf Naomi

Kun jij ook een vreemde 
taal spreken? Misschien 
heb je op school al 
wat Engels geleerd. Of 
misschien ken je zelfs 
wel een paar woordjes 
in het Frans, Duits 
of Spaans. Als je een 
andere taal wilt leren, 
moet je daar best 
lang voor studeren. 
Op de dag van het 
Pinksterfeest gebeurde 
er iets heel bijzonders. 
Dit gaat ook over 
vreemde talen. 

Op de dag van het Pinkster-

feest zijn de apostelen bij 

elkaar gekomen. Plotseling 

kwam er een geluid uit de 

hemel. De apostelen kijken op. Wat is 

dat nu? Het lijkt wel een enorme wind-

vlaag. Ze horen het in het hele huis. Hoe 

kan dat nu? Er is helemaal geen storm 

buiten. Toch horen ze het geluid als van 

een geweldige gedreven wind. Wat zien 

ze nu toch? Dat is ook al zo vreemd. 

Bij iedereen is op het hoofd een soort 

vlammetje te zien. Het zijn tongen als 

van vuur. Dan worden de apostelen ver-

vuld met de Heilige Geest. Zij beginnen 

allemaal te praten. Allemaal praten ze in 

een andere taal.

De apostelen konden helemaal niet 

in een andere taal praten. Zij kenden 

alleen hun eigen taal. De Heilige Geest 

gaf het dat ze dat toch konden. Hij liet 

hen deze vreemde talen spreken.

Jij zult misschien denken: waarom liet de 

Heilige Geest de apostelen nu in andere 

talen spreken? In Jeruzalem woonden 

Joden, maar er woonden ook heel veel 

andere mensen. Mensen uit andere 

landen en volken. Zij spraken juist wel 

die vreemde talen. 

Deze mensen horen al dat gepraat en ze gaan eens kijken.

Wat is hier nu aan de hand? Wat zijn ze verbaasd als ze het 

horen. De apostelen praten ineens in hun taal. Hoe kan dat 

nu? Dat zijn toch gewoon Galileeërs die daar aan het praten 

zijn? Hoe kan het dat zij ineens in onze taal spreken? Ze zeggen 

tegen elkaar: ‘Hoor je dat? Ze spreken over de grote werken 

van God.’

Daarom liet de Heilige Geest dus in zoveel verschillen-

de talen spreken. Zodat deze mensen konden

horen van God en Zijn grote werken in hun

eigen taal. 

Er zijn heel veel talen in de wereld. De Heere God gaf als 

straf bij de torenbouw van Babel een spraakverwarring 

door al die talen. Met het Pinksterfeest lezen we weer 

over talen. De Heilige Geest gaf dat de apostelen in talen 

gingen spreken die ze eerst helemaal niet kenden. Laten 

we eens kijken hoe mensen in andere landen ‘God’ noe-

men. Hieronder staan de talen in de vierkantjes; en in de 

rondjes staat ‘God’, maar dan in andere talen. 

Zoek het juiste rondje bij het vierkantje. De letters in de 

rondjes vormen een woord. Dit woord heeft te maken 

met de pinksterdag en past in de volgende zin.

Doordat al die mensen konden horen over de Heere in hun 

eigen taal, werden veel mensen...
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Reinier Stoel

Op donderdagavond 8 mei kwamen leidinggevenden uit Waddinx-

veen samen ter voorbereiding op het jeugdkamp in de week van 

Hemelvaartsdag. Het thema van de avond: Hoe raak je het hart van 

jongeren?

Na een korte opening door de voorzitter van de kampcommissie 

gingen we van start. Het eerste gespreksonderwerp was: het al dan 

niet toestaan van mobiele telefoons op het kamp. Daarbij was het 

doel van het kamp het uitgangspunt: waarom gaan leidinggevenden 

met jongeren een paar dagen op pad? Eén van de doelstellingen is 

het versterken van de onderlinge band tussen jongeren onderling en 

tussen jongeren en leiding. Wat betekent dat dan voor het gebruik 

van telefoons? Het leidde tot een weloverwogen besluit om de tele-

foon begrensd toe te staan. Naar jongeren en ouders is dit ook goed 

uit te leggen vanuit het eerdergenoemde doel.

Daarna richtten we ons op het houden van Bijbelstudie. Het is voor 

jongeren steeds lastiger om zelfstandig de Bijbel te lezen, te begrij-

pen en toe te passen. Dat vraagt van de leiding extra inzet en voorbe-

reiding om een goed gesprek hierover te begeleiden.

In groepjes hielden we een Bijbelstudie aan de hand van vijf vragen. 

Ik vervulde de rol van gespreksleider. We lazen de ontmoeting tus-

sen de Heere Jezus en de rijke jongeling: hoe gaat de Heere Jezus met 

hem in gesprek, en wat leren wij daarvan? Na afloop evalueerden we 

de vragen én mijn rol. 

De juiste volgorde en het type vragen ble-

ken cruciaal. Ook zijn de vaardigheden 

van de gespreksleider belangrijk. Een 

Bijbelstudie in goede banen leiden is in-

tensief werk. Met matige vragen en een 

vaardige gespreksleider kom je verder 

dan met goede vragen en een minder 

vaardige gespreksleider. 

Na een korte pauze volgde toerusting over gesprekstechnieken en 

oefenden we hoe je in spontane gesprekken met jongeren kunt stu-

ren naar gesprekken van hart tot hart. 

De avond werd afgesloten met gebed – om wijsheid, afhankelijkheid, 

en vooral: dat Gods Woord mag werken in de harten van jongeren 

én leiding. Want hoewel wij zaaien, is het God Die de wasdom geeft.

Wilt u ook gebruikmaken van de kennis en ervaring van onze 
jeugdwerkadviseurs om na te denken over bijvoorbeeld Bijbel-
studie met jongeren? Wij staan voor u klaar.
Ga naar https://www.hhjo.nl/toerusting om ons aanbod te be-
kijken. Wilt u een heel ander onderwerp aandragen? We denken 
graag met u mee om maatwerk te leveren. Vraag een toerusting 
aan via de QR-code.

Onze jeugdwerkadviseurs zijn wekelijks op pad naar verschillende 
gemeenten om een avond te verzorgen voor verschillende doelgroepen. 
Van een jongerenavond van de 16+ jeugdvereniging tot een avond 
voor leidinggevenden die toerusting willen voor het kinderwerk. 
Elke groep is uniek en vraagt om een eigen aanpak. In deze serie 
laten onze jeugdwerkadviseurs zien hoe zij hun expertise inzetten 
bij verschillende doelgroepen. Ontdek de variatie in  het jeugdwerk 
en de mogelijkheden van onze dienstverlening. Deze week een 
toerustingsavond voor de kampleiding van de HHG Waddinxveen e.o.

Algemeen Algemeen

Neem een kijkje in de praktijk 
van onze jeugdwerkadviseurs

Gemeente:

HHG Waddinxveen e.o.

Wat/wie:
Toerustingsavond voor

kampleiding

Thema:
Hoe raak je het hart van

jongeren?

De teller voor de landelijke actie staat inmiddels op ruim€ 28.000! Bedankt voor jullie bijdrage aan het belangrijke werk van de HHJO en Stichting Gave. Het einddoel is in zicht! Helpt u mee om dit bedrag nog te verhogen en zo de HHJO en Stichting Gave een steuntje in de rug te geven!? Maak uw bijdrage over naar NL 73 RABO 0342 0605 11 t.n.v. HHJO commissie jeugdwerk onder vermelding van landelijkeactie en eventueel de gemeente waar u vandaan komt. 

& hhjo.nl/landelijke-actie gave 

Goed voorbereiden

Samen Bijbelstudie doen

Oefenen gesprekjes
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