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Kinderen

Lees in je Bijbel: 

Handelingen 2:37-47

Juf Lysanne

En de Heere
deed dagelijks

tot de gemeente,
die zalig werden.

HANDELINGEN 2:47B

Het Pinksterfeest 
is weer voorbij. Alle 
mensen die naar 
Jeruzalem waren 
gekomen, gaan weer 
terug naar hun eigen 
woonplaats. 

Wat een wonderlijke 

dagen liggen er achter 

hen! Ze waren naar 

Jeruzalem gekomen 

om de Heere te danken voor de oogst 

op het land. Maar toen ze daar waren, 

gebeurde er iets heel bijzonders. 

De Heilige Geest werd uitgestort! En 

iedereen die bij de tempel was, hoorde 

in zijn eigen taal over de Heere Jezus. 

Wel 3000 mensen kwamen tot geloof 

en werden gedoopt. Wat een wonder! 

Onderweg naar huis zullen ze er vast 

nog wel over gesproken hebben; denk 

je ook niet?

De discipelen, die vanaf toen apostelen 

werden genoemd, trekken overal rond 

om het Evangelie te vertellen.

De Heere Jezus geeft hen macht 

om wonderen te doen. Ze genezen 

zieke mensen en werpen duivelen 

uit. En de Heere zegent het werk van 

de apostelen. Steeds meer mensen 

komen tot geloof!

In Jeruzalem ontstaat zo een gemeente 

van de eerste christenen. Vaak komen 

de gelovigen bij elkaar en eten dan 

samen. Ze vieren dan ook met elkaar 

het Heilig Avondmaal. Ook bidden ze 

met en voor elkaar.

Net als de Heere Jezus deed met Zijn 

discipelen. Ook spreken ze met elkaar 

over de Heere Jezus. De apostelen 

leren hen veel over Hem. 

Er is nog iets opvallends in die eerste 

gemeente. Veel mensen verkopen 

alles wat ze hebben. En de opbrengst 

houden ze niet voor zichzelf, maar ze 

verdelen het onder elkaar. Iedereen 

zorgt zo voor elkaar, niemand komt 

iets tekort. 

De mensen in Jeruzalem zien met 

verwondering alles wat er gebeurt in 

die eerste gemeente. Ze zien de liefde 

tot de Heere en de liefde voor elkaar. 

Elke dag komen er mensen tot geloof 

en zo groeit de gemeente dagelijks. 

Daar zorgt de Heere voor! 

Wat hebben de mensen in die eerste 

gemeente het goed met elkaar hè! Zo 

heeft de Heere de gemeente (de kerk) 

bedoeld. Samen Hem dienen en in liefde 

naar elkaar omzien. Hoe doe jij dat? Zien 

andere mensen dat ook bij jou?

De zegen van het  Pinksterfeest!

Zoek in je Bijbel Handelingen 2 op. Lees de 

onderstaande verzen van dat hoofdstuk. 

Streep de ontbrekende woorden door in 

de woordzoeker. 

42 En zij waren volhardende in de …… der 

apostelen, en in de gemeenschap, en in de 

breking des broods, en in de …….

44 En allen, die geloofden, waren ……, en 

hadden alle dingen ……;

45 En zij verkochten hun goederen en ……,

en verdeelden dezelve aan allen, naar dat

elk van …… had.

46 En dagelijks eendrachtelijk in den …… 

volhardende, en van huis tot huis …… 

brekende, aten zij tezamen met verheuging

en eenvoudigheid des ……;

47 En …… God, en hadden ……

bij het ganse volk. 

 D E E L E R S T
 E H A V E G G E
 M P G E M E E N
 B R E E B N R E
 IJ E L E P M E T
 E Z D O O R B R
 E E D A N E G A
 N N O D E T E H

Puzzel 90

Inzenden:
via de website

(puzzel 90):

de zin die

overblijft.
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Kinderen

Lees in je Bijbel: 

Handelingen 2:37-47

Juf Lysanne

En de Heere
deed dagelijks

tot de gemeente,
die zalig werden.

HANDELINGEN 2:47B

Het Pinksterfeest 
is weer voorbij. Alle 
mensen die naar 
Jeruzalem waren 
gekomen, gaan weer 
terug naar hun eigen 
woonplaats. 

Wat een wonderlijke 

dagen liggen er achter 

hen! Ze waren naar 

Jeruzalem gekomen 

om de Heere te danken voor de oogst 

op het land. Maar toen ze daar waren, 

gebeurde er iets heel bijzonders. 

De Heilige Geest werd uitgestort! En 

iedereen die bij de tempel was, hoorde 

in zijn eigen taal over de Heere Jezus. 

Wel 3000 mensen kwamen tot geloof 

en werden gedoopt. Wat een wonder! 

Onderweg naar huis zullen ze er vast 

nog wel over gesproken hebben; denk 

je ook niet?

De discipelen, die vanaf toen apostelen 

werden genoemd, trekken overal rond 

om het Evangelie te vertellen.

De Heere Jezus geeft hen macht 

om wonderen te doen. Ze genezen 

zieke mensen en werpen duivelen 

uit. En de Heere zegent het werk van 

de apostelen. Steeds meer mensen 

komen tot geloof!

In Jeruzalem ontstaat zo een gemeente 

van de eerste christenen. Vaak komen 

de gelovigen bij elkaar en eten dan 

samen. Ze vieren dan ook met elkaar 

het Heilig Avondmaal. Ook bidden ze 

met en voor elkaar.

Net als de Heere Jezus deed met Zijn 

discipelen. Ook spreken ze met elkaar 

over de Heere Jezus. De apostelen 

leren hen veel over Hem. 

Er is nog iets opvallends in die eerste 

gemeente. Veel mensen verkopen 

alles wat ze hebben. En de opbrengst 

houden ze niet voor zichzelf, maar ze 

verdelen het onder elkaar. Iedereen 

zorgt zo voor elkaar, niemand komt 

iets tekort. 

De mensen in Jeruzalem zien met 

verwondering alles wat er gebeurt in 

die eerste gemeente. Ze zien de liefde 

tot de Heere en de liefde voor elkaar. 

Elke dag komen er mensen tot geloof 

en zo groeit de gemeente dagelijks. 

Daar zorgt de Heere voor! 

Wat hebben de mensen in die eerste 

gemeente het goed met elkaar hè! Zo 

heeft de Heere de gemeente (de kerk) 

bedoeld. Samen Hem dienen en in liefde 

naar elkaar omzien. Hoe doe jij dat? Zien 

andere mensen dat ook bij jou?

De zegen van het  Pinksterfeest!

Zoek in je Bijbel Handelingen 2 op. Lees de 

onderstaande verzen van dat hoofdstuk. 

Streep de ontbrekende woorden door in 

de woordzoeker. 

42 En zij waren volhardende in de …… der 

apostelen, en in de gemeenschap, en in de 

breking des broods, en in de …….

44 En allen, die geloofden, waren ……, en 

hadden alle dingen ……;

45 En zij verkochten hun goederen en ……,

en verdeelden dezelve aan allen, naar dat

elk van …… had.

46 En dagelijks eendrachtelijk in den …… 

volhardende, en van huis tot huis …… 

brekende, aten zij tezamen met verheuging

en eenvoudigheid des ……;

47 En …… God, en hadden ……

bij het ganse volk. 
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Klaar om op reis te gaan?

In de tijd van de Bijbel trokken mensen als pelgrims naar 

Jeruzalem voor de grote Joodse feesten. Tijdens deze 

tochten werden de Psalmen 120 t/m 134 gezongen – elk 

met het opschrift Hammaäloth, wat letterlijk ‘traptreden’ of 

‘opgangen’ betekent. Jeruzalem ligt hoger dan de omliggende 

gebieden, en pelgrims gingen letterlijk ‘op’ naar de stad. De 

pelgrimsliederen zingend keken ze uit naar de ontmoeting 

met God in de tempel.

Deze pelgrimspsalmen vormen een opgaande lijn: vanuit de 

diepte van de bestrijding (Kedar en Mesech in Psalm 120) naar 

Sion (Psalm 134). Ook wij zijn pelgrims als het goed is. Ons 

leven is dan een reis naar het nieuwe Jeruzalem. En zo is elke 

stap er één dichter bij God.

In deze 8-delige serie nemen de jeugdwerkadviseurs je mee in 

het lezen van deze Psalmen.

Wat betekenen ze, hoe lees je ze, en wat kun je eruit halen? Ze 

zijn bedoeld als geestelijke GPS voor onderweg.

We lezen in het Oude Testament meerdere keren over 

verlossing uit gevangenschap en terugkeer naar Jeruzalem. 

Ook in het Nieuwe Testament komt dit thema terug. In 

Hebreeën 12 staat: Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, 

en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem. Deze 

Psalmen hebben dus ook betekenis voor christenen vandaag.

Het christenleven is Hammaäloth – een opgang. Dat is het doel 

van de Psalmen en deze pelgrimsliederen in het bijzonder: 

het oefenen in Godsverlangen.     

Seksualiteit speelt een grote rol in onze maatschappij. 

Tieners en jongeren krijgen van alle kanten de boodschap: 

doe waar jij je goed bij voelt. Maar wie zijn nu eigenlijk de 

opvoeders van onze kinderen? Toch niet onchristelijke 

influencers? Gelukkig wordt er thuis en op school al veel 

aandacht aan besteed. Maar dat is niet genoeg. 

Juist op het gebied van seksualiteit en seksuele diversiteit 

leven jongeren in een verwarrende tijd. Daarom is het van 

groot belang dat ouders, scholen én kerk samen de Bijbelse 

boodschap laten horen. Jongeren hebben behoefte aan 

richting en betrouwbare antwoorden op vragen als: Hoe ga 

je goed om met seksualiteit en intimiteit? Wat zijn gezonde 

kaders? Hoe bouw je een sterke, liefdevolle relatie op – en hoe 

houd je die goed?

Vanaf het komende winterseizoen biedt de HHJO materiaal aan 

om hierover in gesprek te gaan op clubs en verenigingen. We 

maken gebruik van de methode Onweerstaanbaar, ontwikkeld 

door Raise Up. Dit materiaal hebben wij aangepast aan het 

jeugdwerk binnen onze gemeenten. Ons doel: jongeren 

toerusten met een positieve, Bijbelse visie op seksualiteit.

In de komende vier nummers van Zicht op de kerk belichten 

we steeds een onderdeel van deze methode. Zo krijg je als 

leidinggevende, kerkenraadslid of ouder inzicht in de inhoud, 

aanpak en waarde van dit materiaal.

Tijdens de regionale toerustingsavonden in het najaar vertellen 

we je meer over de achtergrond van Onweerstaanbaar en 

gaan we samen verschillende werkvormen ervaren. Zo word 

je goed voorbereid om er op jouw vereniging mee aan de slag 

te gaan. Binnenkort volgt meer informatie over deze avonden.

Wij hopen dat jullie dit onderwerp net zo belangrijk vinden 

als wij. Wil jij bijdragen aan een Bijbelse seksuele vorming van 

jongeren? Kom kijken, luisteren en meedoen! 

Schrijf op de post-it een negatieve op-

merking die iemand over jou maakte 

of een negatieve gedachte van jezelf. 

En plak deze post-it op de spiegel.

De JV 16+ avond in een loods in Maas-

dijk begint na een heerlijke maaltijd 

met deze bijzondere opdracht. Bin-

nen 5 minuten is de spiegel zelf niet 

goed meer te zien. Als je dan toch in 

de spiegel kijkt zie je jezelf niet meer 

volledig. Je ziet des te beter wat een 

ander van je vindt.

We zijn allemaal gevoelig voor wat anderen van ons vinden. Hoe 

vaker je negatieve opmerkingen hoort of negatieve gedachten 

over jezelf hebt, hoe sterker je ze gaat geloven. Hierdoor raak 

je het juiste zicht op jezelf kwijt. Vergelijken met anderen via 

sociale media doet daar nog een schepje bovenop. Maar hoe ga 

je daarmee om?

De Revival avond stond in 

het teken van het thema: 'Jij 

bent uniek, aan wie spiegel 

jij je?' Met elkaar bestudeer-

den we Psalm 8. Daarin gaat 

het terug naar de basis: Wie 

heeft jou gemaakt? Met welk 

doel? De mens is met eer en 

heerlijkheid gekroond, tot 

lof van zijn Schepper. Maar 

we zijn ook diep gevallen. 

God vraagt een volledige 

transformatie.

Dat werd geïllustreerd met 

een stukje houtskool en een 

diamant (geen echte natuur-

lijk – zo rijk is de HHJO nu 

ook weer niet). De jongeren 

kregen de opdracht: schrijf 

de verschillen en de overeen-

komsten op. Beide bestaan uit koolstof, maar het verschil zit 

in de structuur. In diamant zijn de koolstofatomen netjes en 

strak verbonden in een kristalstructuur, terwijl in houtskool de 

koolstofatomen meer willekeurig zijn gerangschikt.

Door deze en andere actieve werkvormen ontstonden mooie 

gesprekken. De sfeer 

was open, warm en 

eerlijk. Van jongeren uit 

de kerk tot mensen die 

al jaren niet meer in de 

kerk komen: allemaal 

bereikt met het Evan-

gelie. Een missionaire 

jeugdvereniging; kan 

dat alleen maar in het 

Westland?

Onze jeugdwerkadviseurs zijn wekelijks op pad naar 
verschillende gemeenten om een avond te verzorgen voor 
verschillende doelgroepen. Van een jongerenavond van de 
16+ jeugdvereniging tot een avond voor leidinggevenden die 
toerusting willen voor het kinderwerk. Elke groep is uniek 
en vraagt om een eigen aanpak. In deze serie laten onze 
jeugdwerkadviseurs zien hoe zij hun expertise inzetten bij 
verschillende doelgroepen. Ontdek de variatie in het jeugdwerk 
en de mogelijkheden van onze dienstverlening. Deze week een 
toerustingsavond voor jongeren in Monster – ’s-Gravenzande.

Algemeen Jongeren

Leidinggevenden

Neem een kijkje in de praktijk 
van onze jeugdwerkadviseurs

Gemeente:

HHG Monster - ’s-Gravenzande

Wat/wie:
Toerustingsavond voor

jongeren 16+

Thema:
Jij bent uniek, aan wie spiegel

jij je?

Een pelgrimslied voor onderweg

Onweerstaanbaar :
positieve seksuele vorming in de kerk

Tip: Reserveer een avond in je jaarplanning 
voor het gesprek over seksualiteit en relaties. 
Wij helpen je met de inhoud!

In de komende vier nummers van Zicht op de kerk wordt 
steeds een Psalm belicht. De andere Psalmen zijn vanaf 3 
juli elke week op Instagram te vinden en op onze website.

Revival: Kerk-zijn buiten de muren
JV Revival verhuisde tijdens corona uit het kerkgebouw naar 

een bedrijfshal – op zoek naar ruimte én nieuwe kansen. Die 

stap bleek missionair goud waard: jongeren en ouderen van 

binnen én buiten de kerk weten de avonden makkelijker te 

vinden.

Elke bijeenkomst begint met een gezamenlijke maaltijd, 

gevolgd door een spreker die aansluit bij het jaarthema. Er 

is ruimte voor ontmoeting, verdieping en geloofsgesprek. Zo 

willen we jongeren bereiken op een manier die bij hen past – 

dichtbij, open en uitnodigend.

Rick van der Helm
zicht op de kerk30



Klaar om op reis te gaan?

In de tijd van de Bijbel trokken mensen als pelgrims naar 

Jeruzalem voor de grote Joodse feesten. Tijdens deze 

tochten werden de Psalmen 120 t/m 134 gezongen – elk 

met het opschrift Hammaäloth, wat letterlijk ‘traptreden’ of 

‘opgangen’ betekent. Jeruzalem ligt hoger dan de omliggende 

gebieden, en pelgrims gingen letterlijk ‘op’ naar de stad. De 

pelgrimsliederen zingend keken ze uit naar de ontmoeting 

met God in de tempel.

Deze pelgrimspsalmen vormen een opgaande lijn: vanuit de 

diepte van de bestrijding (Kedar en Mesech in Psalm 120) naar 

Sion (Psalm 134). Ook wij zijn pelgrims als het goed is. Ons 

leven is dan een reis naar het nieuwe Jeruzalem. En zo is elke 

stap er één dichter bij God.

In deze 8-delige serie nemen de jeugdwerkadviseurs je mee in 

het lezen van deze Psalmen.

Wat betekenen ze, hoe lees je ze, en wat kun je eruit halen? Ze 

zijn bedoeld als geestelijke GPS voor onderweg.

We lezen in het Oude Testament meerdere keren over 

verlossing uit gevangenschap en terugkeer naar Jeruzalem. 

Ook in het Nieuwe Testament komt dit thema terug. In 

Hebreeën 12 staat: Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, 

en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem. Deze 

Psalmen hebben dus ook betekenis voor christenen vandaag.

Het christenleven is Hammaäloth – een opgang. Dat is het doel 

van de Psalmen en deze pelgrimsliederen in het bijzonder: 

het oefenen in Godsverlangen.     

Seksualiteit speelt een grote rol in onze maatschappij. 

Tieners en jongeren krijgen van alle kanten de boodschap: 

doe waar jij je goed bij voelt. Maar wie zijn nu eigenlijk de 

opvoeders van onze kinderen? Toch niet onchristelijke 

influencers? Gelukkig wordt er thuis en op school al veel 

aandacht aan besteed. Maar dat is niet genoeg. 

Juist op het gebied van seksualiteit en seksuele diversiteit 

leven jongeren in een verwarrende tijd. Daarom is het van 

groot belang dat ouders, scholen én kerk samen de Bijbelse 

boodschap laten horen. Jongeren hebben behoefte aan 

richting en betrouwbare antwoorden op vragen als: Hoe ga 

je goed om met seksualiteit en intimiteit? Wat zijn gezonde 

kaders? Hoe bouw je een sterke, liefdevolle relatie op – en hoe 

houd je die goed?

Vanaf het komende winterseizoen biedt de HHJO materiaal aan 

om hierover in gesprek te gaan op clubs en verenigingen. We 

maken gebruik van de methode Onweerstaanbaar, ontwikkeld 

door Raise Up. Dit materiaal hebben wij aangepast aan het 

jeugdwerk binnen onze gemeenten. Ons doel: jongeren 

toerusten met een positieve, Bijbelse visie op seksualiteit.

In de komende vier nummers van Zicht op de kerk belichten 

we steeds een onderdeel van deze methode. Zo krijg je als 

leidinggevende, kerkenraadslid of ouder inzicht in de inhoud, 

aanpak en waarde van dit materiaal.

Tijdens de regionale toerustingsavonden in het najaar vertellen 

we je meer over de achtergrond van Onweerstaanbaar en 

gaan we samen verschillende werkvormen ervaren. Zo word 

je goed voorbereid om er op jouw vereniging mee aan de slag 

te gaan. Binnenkort volgt meer informatie over deze avonden.

Wij hopen dat jullie dit onderwerp net zo belangrijk vinden 

als wij. Wil jij bijdragen aan een Bijbelse seksuele vorming van 

jongeren? Kom kijken, luisteren en meedoen! 

Schrijf op de post-it een negatieve op-

merking die iemand over jou maakte 

of een negatieve gedachte van jezelf. 

En plak deze post-it op de spiegel.

De JV 16+ avond in een loods in Maas-

dijk begint na een heerlijke maaltijd 

met deze bijzondere opdracht. Bin-

nen 5 minuten is de spiegel zelf niet 

goed meer te zien. Als je dan toch in 

de spiegel kijkt zie je jezelf niet meer 

volledig. Je ziet des te beter wat een 

ander van je vindt.

We zijn allemaal gevoelig voor wat anderen van ons vinden. Hoe 

vaker je negatieve opmerkingen hoort of negatieve gedachten 

over jezelf hebt, hoe sterker je ze gaat geloven. Hierdoor raak 

je het juiste zicht op jezelf kwijt. Vergelijken met anderen via 

sociale media doet daar nog een schepje bovenop. Maar hoe ga 

je daarmee om?

De Revival avond stond in 

het teken van het thema: 'Jij 

bent uniek, aan wie spiegel 

jij je?' Met elkaar bestudeer-

den we Psalm 8. Daarin gaat 

het terug naar de basis: Wie 

heeft jou gemaakt? Met welk 

doel? De mens is met eer en 

heerlijkheid gekroond, tot 

lof van zijn Schepper. Maar 

we zijn ook diep gevallen. 

God vraagt een volledige 

transformatie.

Dat werd geïllustreerd met 

een stukje houtskool en een 

diamant (geen echte natuur-

lijk – zo rijk is de HHJO nu 

ook weer niet). De jongeren 

kregen de opdracht: schrijf 

de verschillen en de overeen-

komsten op. Beide bestaan uit koolstof, maar het verschil zit 

in de structuur. In diamant zijn de koolstofatomen netjes en 

strak verbonden in een kristalstructuur, terwijl in houtskool de 

koolstofatomen meer willekeurig zijn gerangschikt.

Door deze en andere actieve werkvormen ontstonden mooie 

gesprekken. De sfeer 

was open, warm en 

eerlijk. Van jongeren uit 

de kerk tot mensen die 

al jaren niet meer in de 

kerk komen: allemaal 

bereikt met het Evan-

gelie. Een missionaire 

jeugdvereniging; kan 

dat alleen maar in het 

Westland?

Onze jeugdwerkadviseurs zijn wekelijks op pad naar 
verschillende gemeenten om een avond te verzorgen voor 
verschillende doelgroepen. Van een jongerenavond van de 
16+ jeugdvereniging tot een avond voor leidinggevenden die 
toerusting willen voor het kinderwerk. Elke groep is uniek 
en vraagt om een eigen aanpak. In deze serie laten onze 
jeugdwerkadviseurs zien hoe zij hun expertise inzetten bij 
verschillende doelgroepen. Ontdek de variatie in het jeugdwerk 
en de mogelijkheden van onze dienstverlening. Deze week een 
toerustingsavond voor jongeren in Monster – ’s-Gravenzande.

Algemeen Jongeren

Leidinggevenden

Neem een kijkje in de praktijk 
van onze jeugdwerkadviseurs

Gemeente:

HHG Monster - ’s-Gravenzande

Wat/wie:
Toerustingsavond voor

jongeren 16+

Thema:
Jij bent uniek, aan wie spiegel

jij je?

Een pelgrimslied voor onderweg

Onweerstaanbaar :
positieve seksuele vorming in de kerk

Tip: Reserveer een avond in je jaarplanning 
voor het gesprek over seksualiteit en relaties. 
Wij helpen je met de inhoud!

In de komende vier nummers van Zicht op de kerk wordt 
steeds een Psalm belicht. De andere Psalmen zijn vanaf 3 
juli elke week op Instagram te vinden en op onze website.

Revival: Kerk-zijn buiten de muren
JV Revival verhuisde tijdens corona uit het kerkgebouw naar 

een bedrijfshal – op zoek naar ruimte én nieuwe kansen. Die 

stap bleek missionair goud waard: jongeren en ouderen van 

binnen én buiten de kerk weten de avonden makkelijker te 

vinden.

Elke bijeenkomst begint met een gezamenlijke maaltijd, 

gevolgd door een spreker die aansluit bij het jaarthema. Er 

is ruimte voor ontmoeting, verdieping en geloofsgesprek. Zo 

willen we jongeren bereiken op een manier die bij hen past – 

dichtbij, open en uitnodigend.

Rick van der Helm
31zicht op de kerk


