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Kinderen

Lees in je Bijbel: 

Handelingen 4:1-31

Juf Erna

Vrijmoedig spreken. Weet jij wat dat is? Kijk eens naar het 
woord. Je ziet ‘vrij’ en ‘moed’. Het is praten zonder bang te 
zijn. Je praat moedig, zonder te aarzelen. Je voelt vrijheid om 
dat te doen. Durf jij vrijmoedig over de Heere te praten in je 
omgeving? Of vind je dat moeilijk?

Petrus en Johannes staan 

voor het Sanhedrin. Naast 

hen staat de man die eerst 

kreupel was. Er klinkt 

een vraag: ‘Door welke kracht of 

door welke naam hebben jullie de 

kreupele genezen?’ Petrus merkt 

dat de Heilige Geest hem kracht en 

woorden geeft om te antwoorden, 

precies zoals de Heere Jezus het 

beloofd heeft. 

‘Oversten van het volk, wij worden 

ondervraagd over een goede daad die 

wij gedaan hebben. Dat is gebeurd in de 

Naam van Jezus Christus, de Nazarener, 

Die u gekruisigd hebt. Hij is door God 

uit de dood opgewekt. Door u werd Hij 

verworpen, maar God maakte Hem tot 

een hoeksteen, de belangrijkste steen 

van een gebouw. Zonder hoeksteen 

stort een gebouw in. Zonder geloof in 

Jezus kan niemand zalig worden. Onder 

de hemel is geen andere Naam gegeven 

waardoor wij zalig moeten worden.’

Het wordt stil. De leden van het 

Sanhedrin weten niets terug te zeggen. 

Petrus en Johannes moeten de zaal 

verlaten. Het Sanhedrin overlegt wat 

ze moeten doen. Het liefst nemen ze 

Petrus en Johannes gevangen, maar dat 

kan niet. Ze hebben immers geen kwaad 

gedaan?

Even later krijgen Petrus en Johannes 

het bevel dat ze met niemand mogen 

spreken in de Naam van Jezus. 

Petrus zegt: ‘Hoe kunnen we u meer 

gehoorzaam zijn dan God? We moeten 

wel spreken over alles wat we gehoord 

en gezien hebben.’ Het Sanhedrin 

wordt boos. Als Petrus en Johannes 

toch spreken over Jezus, zullen ze zwaar 

gestraft worden. 

Petrus en Johannes zijn weer vrij. Ze 

vertellen wat er is gebeurd. De mensen 

worden bezorgd. Mogen ze niet meer 

vertellen over de Heere Jezus? Hij heeft 

Zelf gezegd dat ze dit moeten doen. 

Met elkaar bidden ze om hulp als ze het 

Evangelie toch gaan vertellen. 

Kijk eens wat er gebeurt … Het huis 

begint te beven. De Heilige Geest komt 

in hen. Hij geeft vreugde in hun harten. 

Ze zullen gaan, want iedereen moet het 

Evangelie horen! Ze mogen vrijmoedig 

gaan, zonder bang te zijn. Want de 

Heilige Geest zal hen helpen!

Vrij-        moedig

Leer uit je hoofd: 

En zij werden allen vervuld met de 
Heilige Geest en spraken het Woord 

Gods met vrijmoedigheid. 

Handelingen 4 vers 31b 

Puzzel 92

Inzenden:
via de website

(puzzel 92):

vindplaats en 

Bijbeltekst.

Streep de lettergrepen van het woord ‘vrijmoedig’ weg.
Wat blijft er over? Zoek die Bijbeltekst op. 
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Klaar om op reis te gaan?
In de Bijbel werden pelgrimstochten gehouden naar de tempel 

in Jeruzalem, ter gelegenheid van de grote Joodse feesten. De 

Psalmen 120 t/m 134 hebben allemaal het opschrift ‘pelgrimslied’ 

en zijn waarschijnlijk tijdens deze tochten gezongen. Een christen 

wordt ook vergeleken met een pelgrim. Gebruik deze Psalmen als 

GPS voor jouw levensreis.  

 

In deze 8-delige serie nemen verschillende jeugdwerkadviseurs 

jou mee in het lezen van deze pelgrimspsalmen. Want hoe kan je 

dit nu het beste doen en wat kan je er allemaal uithalen? Pak je 

Bijbel erbij of print het gedeelte uit. Verzamel stiften en een pen en 

doe mee. Schrijf ook je eigen inzichten en vragen bij het gedeelte.  

Jongeren

Een pelgrimslied voor onderweg In het vorige nummer zag u 
Psalm 125, deze week is
Psalm 127 aan de beurt. In de 
volgende twee nummers van 
Zicht op de Kerk vind je nog 
twee van de acht delen uit 
deze serie terug. Volg ons op 
Instagram en YouTube, daar 
vind je alle Psalmen.

Laat weten welke inzichten en 
vragen jij nog bij het gedeelte hebt 
opgeschreven.  Misschien kunnen 
we elkaar helpen door antwoord te 
zoeken op de vragen die je hebt en 
je kunt anderen bemoedigen door 
jouw inzichten te delen.  
 
Wil jij een getuigenis delen over 
jouw ervaring met de thema’s 
uit de pelgrimsliederen? Deel 
je verhaal via de chat van ons 
Instagramkanaal. 

Deze vind je ook op onze 

website, www.hhjo.nl/blogs

Een pelgrimslied 
voor onderweg

In een eerder nummer hebt u kunnen lezen over de methode 

Onweerstaanbaar die we vanaf komend seizoen inzetten voor positieve 

seksuele vorming in de kerk. Het hoofddoel is jongeren houvast geven, 

voorbereiden en toerusten vanuit Gods Woord. Dit doen we aan de hand 

van vier thema’s. In het vorige nummer hebben we module 1 uitgelicht, 

deze week leest u ook meer over module 2.

Module 1 – Wie ben je?     

Identiteit en seksualiteit hebben alles met elkaar te maken. Seksualiteit is een 

onderdeel van het mens-zijn. God heeft ons zo geschapen. Hij geeft ons de 

verantwoordelijkheid om daar op een goede manier mee om te gaan. Seksualiteit 

vormt niet onze identiteit, het is juist andersom. Hoe we naar onszelf en naar 

God kijken bepaalt hoe we omgaan met seksualiteit. Goed omgaan met liefde en 

seksualiteit betekent ook dat je stevig in je schoenen moet staan en moet weten 

wat je wilt. Hoe maak je goede keuzes? Hoe leg je een stevige basis in je leven? Daar 

gaan we in deze module mee aan de slag. Deze module vormt een basis waar in de 

volgende modules op verder gebouwd wordt.

Module 2 – Seks, waar hebben we het over?  
Veel jongeren weten al veel over seksualiteit. Informatieboekjes en lesmethoden 

gaan vaak over de daad en hoe dit lichamelijk werkt. Wat vaak onderbelicht wordt 

is wat seksualiteit nog meer met je doet, bijvoorbeeld welke neurologische en 

emotionele processen er plaatsvinden. En wat dit betekent voor de relatie met de 

ander en relaties in de toekomst. In deze module is daar wel aandacht voor. En 

meer dan dat; het mooie is dat als je kijkt naar wat seksueel gedrag met je doet, 

je steeds beter gaat inzien hoe waar en hoe wijs de Bijbel is. Meer kennis van wat 

seks met je doet zorgt ervoor dat je betere keuzes maakt. In deze module krijgen 

jongeren goede en eerlijke informatie op basis waarvan zij zelf op een goede manier 

hun eigen keuzes kunnen maken. 

Module 3 – Waar ga je voor?    

Deze module gaat over hoe je een goede relatie opbouwt en welke rol seksualiteit 

daarin speelt. Jongeren die later seksueel actief worden, denken daar beter over na, 

maken betere keuzes en lopen minder risico  Sterker nog, het principe van hechting 

is de basis voor een levenslange relatie. Juist daarop heeft seks een belangrijke 

invloed. Maar bij een goede relatie komt meer kijken dan alleen hoe je omgaat met 

seksualiteit. Een relatie gaat ook over vriendschap geduld, vergeven  goedmaken, 

de ander dienen, lol maken  elkaar troosten en voor elkaar zorgen etc. 

Module 4 – Diversiteit    

Als er iets de afgelopen jaren totaal ondersteboven is gekeerd, dan is het wel onze 

houding en visie ten aanzien van relaties en seksualiteit. De kinderen en jongeren die 

nu opgroeien, maken al jong kennis met een breed scala aan keuzemogelijkheden 

voor hun eigen geslachtelijke identiteit en het omgaan met seksualiteit. Ze krijgen 

mee dat het vooral belangrijk is dat je kunt zijn hoe en wie je zelf graag wil zijn. Met 

deze module willen we je op weg helpen om tieners en jongeren in deze thema’s 

houvast te bieden. 

Leidinggevenden

Onweerstaanbaar
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