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JONGEREN MET BEPERKING

COMMISSIE ISRAËL
SPAGAAT - ISRAËL ALTIJD 

DE ENIGE ZONDEBOK?

COMMISSIE ZENDING
GELOOF, UITDAGINGEN  

EN HOOP IN MALAWI

Lezen 
JONG GELEERD IS OUD GEDAAN



Kinderen

Lees in je Bijbel: 

Handelingen 5:12-42

Juf Naomi

Kijk, daar komen nog meer 
mensen aan. Ze hebben 
een zieke bij zich. Ze hopen 
dat Petrus langskomt. 
Dan kan de zieke genezen 
worden. Ja, want Petrus 
en de andere apostelen 
genezen mensen die ziek 
zijn. Er gebeuren heel veel 
wonderen! De mensen 
geloven hierdoor in de 
Heere. 

De hogepriester hoort 

het ook. Wat is hij boos! 

Hij laat de apostelen 

gevangennemen. Daar 

zitten de apostelen, in de gevangenis. 

Het is nacht. Ineens gaat de deur van 

de gevangenis open. De Heere opent 

de deuren. Hij brengt hen naar buiten 

en zegt tegen de apostelen: ‘Ga in de 

tempel staan en spreek tot het volk al 

de woorden van het leven.’ 

Terwijl de apostelen weer in de tempel 

zijn, vergadert de hogepriester met de 

Raad en met alle oudsten van Israël. Hij 

stuurt zijn dienaren naar de gevangenis 

om de apostelen te halen.

De dienaren komen bij de gevangenis. 

Hoe kan dat nu? De gevangenis is leeg. 

Als de hogepriester dat hoort, is hij 

onzeker. Wat nu? 

De bevelhebber en de dienaren gaan 

naar de tempel en nemen de apostelen 

mee. Ze gebruiken geen geweld. Weet 

je waarom niet? Ze zijn bang dat het 

volk hen zal stenigen. 

De apostelen staan voor de Raad. ‘Hebben 

we niet gezegd dat jullie in deze Naam niet 

mogen onderwijzen? Jullie hebben heel 

Jeruzalem verteld over deze Mens.’ Petrus 

zegt: ‘Wij moeten God meer gehoorzaam 

zijn dan mensen. Onze God heeft Jezus 

opgewekt, Die u aan het kruishout heeft 

laten hangen. God heeft Jezus verhoogd 

tot een Vorst en Zaligmaker om bekering 

te geven en vergeving van zonden.’ Als de 

Raad dat hoort, barsten ze van woede en 

maken plannen om de apostelen te doden. 

Dan staat Gamaliël op. ‘Laat hen gaan. Als 

dit werk van mensen is, zal het afgebroken 

worden. Als het werk van God is, kunt u 

dat niet afbreken. U kunt niet tegen God 

strijden.’ De Raad is het daarmee eens. Ze 

geselen de apostelen. Ze gebieden dat ze 

niet in de Naam van Jezus mogen spreken 

en laten ze dan gaan. De apostelen gaan blij 

weg. Elke dag opnieuw gaan ze naar

de tempel om Jezus Christus te

verkondigen. 

Maak de woordzoeker.

Inzenden:
stuur de oplossing

in onder vermelding

van ‘puzzel 94’.
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JERUZALEM

JEZUS
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MENSENWERK
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VERKONDIGEN
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Puzzel 94

 G G G G L I G M A T T E N O
 G E V A N G E N I S B A N G
 O L V M M S U Z E J O D N D
 B O P A E W G E N P E E G H
 E V E L N O O E E R G A E J
 V E T I S G R N W I L P N E
 E N R Ë E A E I D E O O E R
 L N U L N N J N P E R S Z U
 H E S E W Z O M I Z R T E Z
 E D I N E K E I Z S A E N A
 B D M N R T R A A D D L N L
 B E E E K N G E E S T E N E
 E B V C H R I S T U S N U M
 R R E T S E I R P E G O H R

Wonderen door de apostelen      
         en de reactie daarop En zij hielden niet op allen dag

in den tempel en bij de huizen, te leren
en Jezus Christus te verkondigen.

HANDELINGEN 5:42
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Klaar om op reis te gaan?
De Psalmen 120 t/m 134 hebben allemaal het opschrift

‘pelgrimslied’ en zijn waarschijnlijk tijdens pelgrimstochten 

gezongen. Een christen wordt ook vergeleken met een pelgrim.

 

In deze 8-delige serie nemen verschillende jeugdwerkadviseurs

jou mee in wat je allemaal van deze Psalmen kunt leren.  

Pak je Bijbel erbij of print het gedeelte uit op onze website. 

Verzamel stiften en een pen en doe mee. 

Jongeren

Een pelgrimslied voor onderweg Laat weten welke inzichten en 
vragen jij nog bij het gedeelte 
hebt opgeschreven.

Misschien kunnen we elkaar 
helpen door antwoord te zoeken 
op de vragen die je hebt en  
je kunt anderen bemoedigen 
door jouw inzichten te delen.  

Wil jij een getuigenis delen over 
jouw ervaring met de thema’s 
uit de pelgrimsliederen? Deel 
je verhaal via de chat van ons 
Instagramkanaal. 

Volg ons op Instagram, daar vind 
je de rest van de behandelde 
Psalmen.

Een pelgrimslied 

voor onderweg

In de afgelopen nummers hebben we jullie meegenomen in de methode 

Onweerstaanbaar die we vanaf komend seizoen inzetten voor positieve 

seksuele vorming in de kerk. Het hoofddoel is jongeren houvast geven, 

voorbereiden en toerusten vanuit Gods Woord. Dit doen we aan de hand 

van vier thema’s. 

Deze week wordt het laatste thema uitgelicht.

Module 4 – Diversiteit    
Als er iets de afgelopen jaren totaal ondersteboven is gekeerd, dan is het wel de 

houding en visie ten aanzien van relaties en seksualiteit. De kinderen en jongeren die 

nu opgroeien, maken al jong kennis met een breed scala aan keuzemogelijkheden 

voor hun eigen geslachtelijke identiteit en het omgaan met seksualiteit. Ze krijgen 

mee dat het vooral belangrijk is dat je kunt zijn hoe en wie je zelf graag wilt zijn. Met 

deze module willen we je op weg helpen om tieners en jongeren in deze thema’s 

houvast te bieden. 

Wij beantwoorden graag je vragen en leggen de methode verder aan 

je uit:

Toerustingsavonden Onweerstaanbaar
Voor positieve Bijbelse seksuele vorming in 
de kerk

Seksualiteit is overal – en jongeren groeien op met veel, vaak 

tegenstrijdige, boodschappen. Wat zegt de Bijbel hierover? Hoe geef je 

als leidinggevende richting in een verwarrende tijd? Tijdens vier regionale 

toerustingsavonden maak je kennis met de methode Onweerstaanbaar – 

aangepast voor het jeugdwerk binnen onze gemeenten. Deze avonden 

zijn bedoeld voor jeugdleiders van kinderen en jongeren (10-20 jaar) en 

bieden verdieping, praktische handvatten en bemoediging. Met thema’s 

als identiteit, seksualiteit, keuzes maken en diversiteit reiken we een 

stevige Bijbelse basis aan. Samen bouwen we aan een liefdevolle, 

veilige en open gesprekscultuur binnen kerk en vereniging. Doe je mee?

Leidinggevenden

Onweerstaanbaar

Hoe kan ik het gesprek met 
kinderen/jongeren over seksualiteit 
vormgeven in mijn gemeente?

Regionale toerustingsavond

Voor informatie en aanmelden

hhjo.nl/agenda

Data

Woensdag 8 Oktober  

Woensdag 15 Oktober

Woensdag 15 Oktober

Donderdag 16 Oktober 

Donderdag 30 Oktober 

Locatie

HHG Middelharnis- Sommelsdijk

Kerkelijk Bureau Veenendaal 

HHG Nederhemert 

HHG Elspeet 

HHG Ouderkerk aan den IJssel 

Inloop 19.30 uur | start 19.45 uur

 Onweerstaanbaar 

Voor leidinggevenden   

    van tieners 10 - 20 jaar    

         In gesprek metjongeren    

                                    over relaties en seksualiteit    
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