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Kinderen

Lees in je Bijbel: 

Handelingen 6:1-7

Juf Lysanne

Weet je nog dat er 
op het Pinksterfeest 
heel veel mensen 
tot geloof kwamen? 
Vaak komen deze 
christenen bij elkaar 
om te luisteren naar 
de apostelen. Die 
leren hen veel over de 
Heere Jezus. En elke 
dag komen er mensen 
tot geloof. Daar zorgt 
de Heere voor!

Bij die eerste christenen 

zie je de liefde tot de 

Heere, maar ook de 

liefde voor elkaar. De 

mensen die veel bezitten, geven 

geld en spullen aan de apostelen. 

De apostelen kunnen die dan 

weer uitdelen aan mensen die 

weinig hebben. 

Wat hebben deze christenen het goed 

met elkaar hè! Zo heeft de Heere de 

gemeente (de kerk) bedoeld. Samen 

Hem dienen en in liefde naar elkaar 

omzien. Hoe doe jij dat? Zien andere 

mensen dat ook bij jou?

De apostelen zijn heel druk met al het 

werk. Ze willen preken en de mensen 

het Evangelie vertellen. Dat was immers 

de opdracht die ze hadden gekregen 

van Jezus Zelf?

Maar het zorgen voor de armen kost 

ook veel tijd. Je kunt vast wel begrijpen 

dat de apostelen het heel druk hebben! 

Er komen enkele mannen bij de 

apostelen. ‘Hoor eens’, zeggen ze. 

‘Sommige weduwen, krijgen veel minder 

geld en spullen dan andere weduwen. 

Zij worden soms overgeslagen.’ De 

apostelen schrikken van dit bericht 

en gaan op zoek naar een oplossing. 

Ze roepen iedereen bij elkaar om te 

overleggen. ‘Luister’, zeggen ze. ‘Als 

wij voor de armen zorgen, hebben wij 

geen tijd meer om te preken. Laten 

we daarom zeven mannen kiezen, die 

voor de armen zorgen. Dan hebben wij 

meer tijd om te bidden en te preken.’ 

Dat vinden alle mensen een goed idee. 

Er worden zeven mannen uitgekozen. 

Diakenen worden ze genoemd. Ook 

nu kennen wij nog diakenen. Iedere 

kerkdienst collecteren zij voor de 

diaconie. Hun werk lijkt op dat van de 

diakenen toen. Zij zorgen ervoor dat het geld 

van de collecte terechtkomt bij mensen die 

het nodig hebben. 

Vanaf dan gaat het veel beter. De apostelen 

preken en de diakenen zorgen voor de arme 

mensen. De Heere zegent het werk dat er 

gedaan wordt, steeds meer mensen gaan in 

de Heere Jezus geloven als hun Zaligmaker. 

Jij ook?

Diakenen
     aangesteld

Zoek in je Bijbel Handelingen 6 op. Lees vers 5 van dat 

hoofdstuk. Streep de namen van de gekozen diakenen 

door in de woordzoeker. 

Wat wordt er over deze mannen gezegd? Dat lees je in de 

zin die overblijft: 

Inzenden:
de zin die overblijft 

onder vermelding

van ‘puzzel 95’.

Puzzel 95

En het woord Gods wies, en het getal 
der discipelen vermenigvuldigde

te Jeruzalem zeer;

HANDELINGEN 6:7A

Zij hebben

zijn

zicht op de kerk28
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De vakantieperiode is voor de meesten weer voorbij, en 

daarmee staat een nieuw winterseizoen weer op het punt 

te beginnen. Een nieuw begin. Misschien zie je ernaar uit 

om kinderen en jongeren weer te ontmoeten. Maar het kan 

zomaar zijn dat je er ook tegenop ziet.

Wat tekent het begin van onze erediensten? Dat begint, al eeu-

wenlang, met het votum. ‘Onze hulp, en onze enige verwachting 

is in de Naam des Heeren, Die hemel en aarde gemaakt heeft …’

Votum betekent: gelofte of toewijding, en is een gezamenlijke 

belijdenis*. Zo mogen we ook dit nieuwe seizoen belijden dat 

onze verwachting niet ligt in de prachtige plannen, het goede 

jaarrooster of de fijne sfeer.

Mooi dat dat er is, maar de echte verwachting hebben we van 

de Koning van de kerk. Zo kunnen we toegewijd en met ver-

wachting om onze jongeren heen staan. Wij helpen je daar als 

HHJO ook dit nieuwe seizoen weer graag bij. 

* P.s. Wil je meer weten over de kerkdienst en liturgie?

Lees het boek Daarom ga ik naar de kerk
van ds. A.A.F. van de Weg.

Klaar voor
kamp?
Ontdek

deze locaties!
Wij zijn als HHJO voorstander van ui-

tjes, kampen en reizen met jongeren. 

De ervaring leert dat juist bij dit soort 

gelegenheden sterke relaties groeien 

en het Woord van God harten van 

jongeren raakt. Dat is precies wat 

we verlangen te bereiken met jeugd-

werk. Nu valt het niet altijd mee om 

goede locaties te vinden. Om je te 

helpen, hebben we met onze eigen 

kennis alvast een eerste lijst met lo-

catieopties voor één of meer nachten 

opgesteld. Bekijk ze hier:

https://www.hhjo.nl/kamp-locaties. 

De HHJO zet de methode Onweerstaanbaar in voor positie-

ve seksuele vorming in de kerk. Het hoofddoel is jongeren 

houvast geven, voorbereiden en toerusten vanuit Gods 

Woord. Dit doen we aan de hand van vier thema’s.

1. Wie ben je?

2. Seks, waar hebben we het over?

3. Waar ga je voor?

4. Diversiteit

Op onze website vind je hier meer informatie over:

https://www.hhjo.nl/onweerstaanbaar.

Tijdens de regionale toerustingsavonden maak je kennis met de 

methode Onweerstaanbaar – aangepast voor het jeugdwerk bin-

nen onze gemeenten. Deze avonden zijn bedoeld voor jeugd-

leiders van kinderen en jongeren (10-20 jaar) en bieden verdie-

ping, praktische handvatten en bemoediging. Met thema’s als 

identiteit, seksualiteit, keuzes maken en diversiteit reiken we 

een stevige Bijbelse basis aan.

Samen bouwen we aan een liefdevolle, veilige en open 

gesprekscultuur binnen kerk en vereniging. Doe je mee?

BeÏnvloed groepsvorming aan
het begin van een nieuw seizoen

Een nieuw jeugdwerkseizoen betekent opnieuw groepsvorming. Als je hier bewust op inspeelt, dan kun je

het proces sturen en positief beïnvloeden. Kennismakingsspellen zijn daarbij essentieel. Je vindt ze hier:

https://www.hhjo.nl/werkvormen. 

Thema's en sprekers:

● Huwelijk in Bijbels licht | Ds. M. Klaassen   

● Communicatie in je relatie | Hennie Zwanenburg, De Vluchtheuvel 

● Seksualiteit en gezinsvorming | Alissa Bakker

Ben je verloofd of pas-

getrouwd? Investeer 

samen in jullie re-

latie tijdens de hu-

welijksconferen-

tie, D.V. zaterdag 

22 november.

Een dag vol inspiratie, verdieping en ge-

zelligheid, met Bijbels onderwijs, ruimte 

voor gesprek en praktische handvatten 

voor een sterk huwelijk.

‘Het huwelijk is heerlijk, maar ook 

moeilijk. Het is vol vurige vreugde en 

kracht, maar ook vol bloed, zweet en 

tranen, vol inzichtgevende nederla-

gen en uitputtende overwinningen.’

[Tim Keller – Het huwelijk]

Jongeren

Hernieuwde toewijding

Regionale toerustingsavond

Voor informatie en aanmeldenhhjo.nl/agenda

Data
Woensdag 8 Oktober
Woensdag 15 Oktober
Woensdag 15 Oktober
Donderdag 16 Oktober
Donderdag 30 Oktober

Locatie
HHG Middelharnis- SommelsdijkKerkelijk Bureau VeenendaalHHG Nederhemert

HHG Elspeet
HHG Ouderkerk aan den IJssel
Inloop 19.30 uur | start 19.45 uur

Onweerstaanbaar

Voor leidinggevendenvan tieners 10 - 20 jaar

In gesprek metjongerenover relaties en seksualiteit

BIJBELSTUDIECONFERENTIE 18+

JONGERENDAG 16+

JONGERENDAG 16-
VEENENDAAL - 28 MAART

KINDERAPPEL

PLANNING
JONGERENACTIVITEITEN

2025-2026

ONTMOETING 20+
6 SEPTEMBER

31 OKTOBER - 3 NOVEMBER

8 NOVEMBER

HUWELIJKSCONFERENTIE
22 NOVEMBER

BIJBELSTUDIECONFERENTIE 23+
30 JANUARI - 2 FEBRUARI

ROTTERDAM - 21 MAART
JONGERENDAG 16-

KINDERAPPEL 11 APRIL 18 APRIL

BIJBELSTUDIECONFERENTIE 18+
6 MAART - 9 MAART

GENEMUIDEN, SOMMELSDIJK, PUTTEN KESTEREN, RIDDERKERK, LUNTEREN

ZO DE HEERE WIL

Onweerstaanbaar

Wim Klop, senior jeugdwerkadviseur HHJO

Ds. M. Klaassen Hennie Zwanenburg Alissa Bakker

Huwelijksconferentie
Samen op weg

naar het huwelijk
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