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Kinderen

Als je veel geld hebt, kun je kopen 
wat je wilt. Dat geeft een vrij gevoel. 
Je kunt doen wat je wilt. Vandaag lees 
je in de Bijbel dat er iets is 
wat je niet kunt kopen, 
ook al heb je veel geld.

In Samaria woont een man 

die iedereen kent, Simon de 

tovenaar. Hij doet bijzondere 

dingen. De mensen noemen 

hem ‘de grote kracht Gods’. 

Ze kijken tegen hem op. Maar 

Simon is een knecht van de 

duivel. Hij misbruikt de Naam van 

God, hij bedriegt de mensen. Als 

Filippus het Evangelie verkondigt in 

Samaria wordt ook Simon gedoopt. 

Op een dag komen Petrus en 

Johannes naar de gemeente in 

Samaria. ‘Wij zullen met jullie 

bidden om de Heilige Geest.’ Die is 

er toch al? Ze zijn immers gedoopt? 

Ja, maar de Heilige Geest kan nog 

veel meer. Hij kan ervoor zorgen 

dat de mensen ook zieken beter 

kunnen maken of in andere talen 

kunnen spreken. 

God verhoort het gebed. 

De apostelen leggen hun 

handen op de hoofden 

van de mensen en dan ontvangen 

zij de Heilige Geest. De mensen 

beginnen van vreugde te spreken 

en te zingen. Ze loven God, zelfs in 

andere talen. 

Simon de tovenaar ziet het 

gebeuren. Wat zijn die apostelen 

toch machtige mensen. Zo wil 

hij ook zijn. Hij wil met een 

enkel woord, zonder allerlei 

toverkunsten, ook bijzondere 

dingen kunnen doen. Hij is uit op 

eer en macht!

Hij loopt met zijn portemonnee 

in zijn hand naar de apostelen. 

‘Heren, geef ook mij deze macht. 

Dan kan ik iemand de handen 

opleggen en hem de Heilige 

Geest laten ontvangen. U kunt er 

zoveel geld voor krijgen als u wilt.’ 

Petrus kijkt hem woedend aan. 

‘Denk je dat je van de Heere iets 

kunt kopen met geld? Nu merk ik 

dat je onbekeerd bent, Simon. Je 

wil God niet echt dienen, je hebt 

geen verdriet over je zonden. 

Jouw hart is niet eerlijk. Vraag 

vergeving, anders zul je met je 

geld verloren gaan!’

Simon wordt bang. Bang voor de 

straf. ‘Bid voor mij tot de Heere 

dat mij dat niet overkomt!’ Maar 

Petrus en Johannes vertellen aan 

de mensen in de gemeente het 

Woord van de Heere. Daar moet 

Simon het mee doen.

Wanneer ben je echt vrij? 

Als je weet dat ook jouw zonden 

Juf Erna

Efeze 2:8 en 9

Handelingen 8:9-25
Lees in je Bijbel: 

vergeven zijn en de schuld is 

betaald, aan het kruis door de 

Heere Jezus. Dat is niet met geld 

te koop. Het is genade, er komt 

niets van jezelf bij. Dan ben je 

door genade een kind van God. 

Wat een rijkdom!

Want uit genade zijt gij
zalig geworden door het geloof, 
en dat niet uit u, het is Gods gave;
Niet uit de werken, 
opdat niemand roeme.

Los jij de rebus op? Zorg dat je aan 

de hand van de plaatjes de juiste letters 

vervangt, weet jij dan welke zin er uitkomt?

Inzenden:
uitkomst van de rebus 

onder vermelding

van ‘puzzel 97’.

Puzzel 97

Zonder
Geld...

Kinderen

Als je veel geld hebt, kun je kopen 
wat je wilt. Dat geeft een vrij gevoel. 
Je kunt doen wat je wilt. Vandaag lees 
je in de Bijbel dat er iets is 
wat je niet kunt kopen, 
ook al heb je veel geld.

In Samaria woont een man 

die iedereen kent, Simon de 

tovenaar. Hij doet bijzondere 

dingen. De mensen noemen 

hem ‘de grote kracht Gods’. 

Ze kijken tegen hem op. Maar 

Simon is een knecht van de 

duivel. Hij misbruikt de Naam van 

God, hij bedriegt de mensen. Als 

Filippus het Evangelie verkondigt in 

Samaria wordt ook Simon gedoopt. 

Op een dag komen Petrus en 

Johannes naar de gemeente in 

Samaria. ‘Wij zullen met jullie 

bidden om de Heilige Geest.’ Die is 

er toch al? Ze zijn immers gedoopt? 

Ja, maar de Heilige Geest kan nog 

veel meer. Hij kan ervoor zorgen 

dat de mensen ook zieken beter 

kunnen maken of in andere talen 

kunnen spreken. 

God verhoort het gebed. 

De apostelen leggen hun 

handen op de hoofden 

van de mensen en dan ontvangen 

zij de Heilige Geest. De mensen 

beginnen van vreugde te spreken 

en te zingen. Ze loven God, zelfs in 

andere talen. 

Simon de tovenaar ziet het 

gebeuren. Wat zijn die apostelen 

toch machtige mensen. Zo wil 

hij ook zijn. Hij wil met een 

enkel woord, zonder allerlei 

toverkunsten, ook bijzondere 

dingen kunnen doen. Hij is uit op 

eer en macht!

Hij loopt met zijn portemonnee 

in zijn hand naar de apostelen. 

‘Heren, geef ook mij deze macht. 

Dan kan ik iemand de handen 

opleggen en hem de Heilige 

Geest laten ontvangen. U kunt er Geest laten ontvangen. U kunt er 
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Kinderen

Als je veel geld hebt, kun je kopen 
wat je wilt. Dat geeft een vrij gevoel. 
Je kunt doen wat je wilt. Vandaag lees 
je in de Bijbel dat er iets is 
wat je niet kunt kopen, 
ook al heb je veel geld.

In Samaria woont een man 

die iedereen kent, Simon de 

tovenaar. Hij doet bijzondere 

dingen. De mensen noemen 

hem ‘de grote kracht Gods’. 

Ze kijken tegen hem op. Maar 

Simon is een knecht van de 

duivel. Hij misbruikt de Naam van 

God, hij bedriegt de mensen. Als 

Filippus het Evangelie verkondigt in 

Samaria wordt ook Simon gedoopt. 

Op een dag komen Petrus en 

Johannes naar de gemeente in 

Samaria. ‘Wij zullen met jullie 

bidden om de Heilige Geest.’ Die is 

er toch al? Ze zijn immers gedoopt? 

Ja, maar de Heilige Geest kan nog 

veel meer. Hij kan ervoor zorgen 

dat de mensen ook zieken beter 

kunnen maken of in andere talen 

kunnen spreken. 

God verhoort het gebed. 

De apostelen leggen hun 

handen op de hoofden 

van de mensen en dan ontvangen 

zij de Heilige Geest. De mensen 

beginnen van vreugde te spreken 

en te zingen. Ze loven God, zelfs in 

andere talen. 

Simon de tovenaar ziet het 

gebeuren. Wat zijn die apostelen 

toch machtige mensen. Zo wil 

hij ook zijn. Hij wil met een 

enkel woord, zonder allerlei 

toverkunsten, ook bijzondere 

dingen kunnen doen. Hij is uit op 

eer en macht!

Hij loopt met zijn portemonnee 

in zijn hand naar de apostelen. 

‘Heren, geef ook mij deze macht. 

Dan kan ik iemand de handen 

opleggen en hem de Heilige 

Geest laten ontvangen. U kunt er 

zoveel geld voor krijgen als u wilt.’ 

Petrus kijkt hem woedend aan. 

‘Denk je dat je van de Heere iets 

kunt kopen met geld? Nu merk ik 

dat je onbekeerd bent, Simon. Je 

wil God niet echt dienen, je hebt 

geen verdriet over je zonden. 

Jouw hart is niet eerlijk. Vraag 

vergeving, anders zul je met je 

geld verloren gaan!’

Simon wordt bang. Bang voor de 

straf. ‘Bid voor mij tot de Heere 

dat mij dat niet overkomt!’ Maar 

Petrus en Johannes vertellen aan 

de mensen in de gemeente het 

Woord van de Heere. Daar moet 

Simon het mee doen.

Wanneer ben je echt vrij? 

Als je weet dat ook jouw zonden 

Juf Erna

Efeze 2:8 en 9

Handelingen 8:9-25
Lees in je Bijbel: 

vergeven zijn en de schuld is 

betaald, aan het kruis door de 

Heere Jezus. Dat is niet met geld 

te koop. Het is genade, er komt 

niets van jezelf bij. Dan ben je 

door genade een kind van God. 

Wat een rijkdom!

Want uit genade zijt gij
zalig geworden door het geloof, 
en dat niet uit u, het is Gods gave;
Niet uit de werken, 
opdat niemand roeme.

Los jij de rebus op? Zorg dat je aan 

de hand van de plaatjes de juiste letters 

vervangt, weet jij dan welke zin er uitkomt?

Inzenden:
uitkomst van de rebus 

onder vermelding

van ‘puzzel 97’.

Puzzel 97

Zonder
Geld...

Kinderen

Als je veel geld hebt, kun je kopen 
wat je wilt. Dat geeft een vrij gevoel. 
Je kunt doen wat je wilt. Vandaag lees 
je in de Bijbel dat er iets is 
wat je niet kunt kopen, 
ook al heb je veel geld.

In Samaria woont een man 

die iedereen kent, Simon de 

tovenaar. Hij doet bijzondere 

dingen. De mensen noemen 

hem ‘de grote kracht Gods’. 

Ze kijken tegen hem op. Maar 

Simon is een knecht van de 

duivel. Hij misbruikt de Naam van 

God, hij bedriegt de mensen. Als 

Filippus het Evangelie verkondigt in 

Samaria wordt ook Simon gedoopt. 

Op een dag komen Petrus en 

Johannes naar de gemeente in 

Samaria. ‘Wij zullen met jullie 

bidden om de Heilige Geest.’ Die is 

er toch al? Ze zijn immers gedoopt? 

Ja, maar de Heilige Geest kan nog 

veel meer. Hij kan ervoor zorgen 

dat de mensen ook zieken beter 

kunnen maken of in andere talen 

kunnen spreken. 

God verhoort het gebed. 

De apostelen leggen hun 

handen op de hoofden 

van de mensen en dan ontvangen 

zij de Heilige Geest. De mensen 

beginnen van vreugde te spreken 

en te zingen. Ze loven God, zelfs in 

andere talen. 

Simon de tovenaar ziet het 

gebeuren. Wat zijn die apostelen 

toch machtige mensen. Zo wil 

hij ook zijn. Hij wil met een 

enkel woord, zonder allerlei 

toverkunsten, ook bijzondere 

dingen kunnen doen. Hij is uit op 

eer en macht!

Hij loopt met zijn portemonnee 

in zijn hand naar de apostelen. 

‘Heren, geef ook mij deze macht. 

Dan kan ik iemand de handen 

opleggen en hem de Heilige 

Geest laten ontvangen. U kunt er Geest laten ontvangen. U kunt er 

Handelingen 8:9-25
Lees in je Bijbel: 

Inzenden:
uitkomst van de rebus 

onder vermelding

van ‘puzzel 97’.

Puzzel

ZonderZonder
Geld...Geld...Geld...Geld...Geld...Geld...
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Volg de HHJO

Terublik Toerusting voor leidinggevenden 

Volg de HHJO

Zaterdag 6 september waren we 

met zo'n 70 jongeren in Putten 

voor de HHJO-ontmoetingsdag. 

Een dag vol ontmoeting, 

verdieping, gesprekken en 

gezelligheid. We zijn dankbaar 

voor de verbondenheid en 

bovenal voor het Woord dat 

centraal mocht staan. 

Dominee W. Kos sprak over 

‘De realiteit van Christus’ 

wederkomst’ naar aanleiding van 

1 Thessalonicenzen 4 en 5. 

Paulus en Silas verkondigen 

in Thessalonica het Evangelie 

van Jezus Christus, wat leidt tot 

opschudding onder de inwoners. 

Ondanks tegenstand ontstaat 

er een jonge gemeente. Paulus 

schrijft aan deze gemeente en 

benadrukt dat hij God dankt voor 

hun geloof, hoop en liefde.

Er leven vragen over de 

wederkomst van Christus, vooral 

over gestorven gelovigen: zijn zij 

verloren omdat Jezus nog niet 

is teruggekomen? Paulus biedt 

troost: wie in Christus gestorven is, 

zal bij zijn terugkomst opstaan en 

met Hem verenigd worden.

Dit biedt hoop, ook in verdriet.

De oproep is om kinderen van 

het Licht te zijn, niet versuft of 

slapend, maar wakend, nuchter 

en heilig levend. Kinderen van 

het Licht verwachten Jezus actief 

en laten hun leven daardoor 

vormen. Niet wereldse rijkdom, 

maar Christus moet het centrum 

zijn. Waakzaamheid, gebed en een 

leven gericht op Hem kenmerken 

deze houding.

Christus zal onverwachts 

wederkomen – als een dief in de 

nacht – maar wie Hem verwacht, 

wordt niet verrast. Gelovigen 

worden opgeroepen elkaar te 

bemoedigen met deze waarheid 

en te leven in het Licht van Zijn 

wederkomst.

Hoe praat je met kinderen en 

jongeren over relaties, seksualiteit 

en weerbaarheid? Hoe geef je daarin 

richting vanuit de Bijbel, in een tijd vol 

tegenstrijdige geluiden?

Tijdens vijf toerustingsavonden, verspreid 

over het land, willen we leidinggevenden 

meenemen in dit belangrijke thema. We 

gaan samen nadenken over hoe je als 

leidinggevende op jeugdvereniging of 

club, jongeren hierbij kunt begeleiden 

vanuit het Woord van God.

Je krijgt praktische handvatten, Bijbelse 

lijnen en ruimte om vragen te stellen. 

Bovenal willen we je bemoedigen 

en versterken in je taak, zodat je 

met vrijmoedigheid en wijsheid 

jongeren mag dienen.

Hoopvol uitzien

Het was mooi om elkaar (weer) te 

ontmoeten, over de wederkomst 

van Christus te spreken en samen 

te ontspannen. We hopen je bij de 

volgende Bijbelstudieconferentie in 

januari 2026 weer te ontmoeten.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
htt ps://www  .hhjo.nl/inschrijven-nieuwsbrief

VOLG ONS
WHATSAPP-KANAAL

VOLG ONZE SOCIALS
htt ps://www  .instagram.com/hhjo.nl/
htt ps://www  .facebook.com/hhjo.jongerenorganisatie/ 
htt ps://www  .youtube.com/@hhjovideo

Meld je snel aan!

 In gesprek met
jongeren en tieners

over relaties en 
seksualiteit

Regionale toerustingsavond

Voor informatie en aanmelden
hhjo.nl/agenda

Data
Woensdag 8 Oktober
Woensdag 15 Oktober
Woensdag 15 Oktober
Donderdag 16 Oktober
Donderdag 30 Oktober

Locatie
HHG Middelharnis- Sommelsdijk
Kerkelijk Bureau Veenendaal
HHG Nederhemert
HHG Elspeet
HHG Ouderkerk aan den IJssel

Inloop 19.30 uur | start 19.45 uur

Onweerstaanbaar

Voor leidinggevenden
van tieners 10 - 20 jaar

In gesprek metjongeren
over relaties en seksualiteit

Kom en laat je toerusten. 
We hopen je te ontmoeten op één van de vijf locaties!

Regionale toerustingsavond
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Volg de HHJO

Terublik Toerusting voor leidinggevenden 

Volg de HHJO

Zaterdag 6 september waren we 

met zo'n 70 jongeren in Putten 

voor de HHJO-ontmoetingsdag. 

Een dag vol ontmoeting, 

verdieping, gesprekken en 

gezelligheid. We zijn dankbaar 

voor de verbondenheid en 

bovenal voor het Woord dat 

centraal mocht staan. 

Dominee W. Kos sprak over 

‘De realiteit van Christus’ 

wederkomst’ naar aanleiding van 

1 Thessalonicenzen 4 en 5. 

Paulus en Silas verkondigen 

in Thessalonica het Evangelie 

van Jezus Christus, wat leidt tot 

opschudding onder de inwoners. 

Ondanks tegenstand ontstaat 

er een jonge gemeente. Paulus 

schrijft aan deze gemeente en 

benadrukt dat hij God dankt voor 

hun geloof, hoop en liefde.

Er leven vragen over de 

wederkomst van Christus, vooral 

over gestorven gelovigen: zijn zij 

verloren omdat Jezus nog niet 

is teruggekomen? Paulus biedt 

troost: wie in Christus gestorven is, 

zal bij zijn terugkomst opstaan en 

met Hem verenigd worden.

Dit biedt hoop, ook in verdriet.

De oproep is om kinderen van 

het Licht te zijn, niet versuft of 

slapend, maar wakend, nuchter 

en heilig levend. Kinderen van 

het Licht verwachten Jezus actief 

en laten hun leven daardoor 

vormen. Niet wereldse rijkdom, 

maar Christus moet het centrum 

zijn. Waakzaamheid, gebed en een 

leven gericht op Hem kenmerken 

deze houding.

Christus zal onverwachts 

wederkomen – als een dief in de 

nacht – maar wie Hem verwacht, 

wordt niet verrast. Gelovigen 

worden opgeroepen elkaar te 

bemoedigen met deze waarheid 

en te leven in het Licht van Zijn 

wederkomst.

Hoe praat je met kinderen en 

jongeren over relaties, seksualiteit 

en weerbaarheid? Hoe geef je daarin 

richting vanuit de Bijbel, in een tijd vol 

tegenstrijdige geluiden?

Tijdens vijf toerustingsavonden, verspreid 

over het land, willen we leidinggevenden 

meenemen in dit belangrijke thema. We 

gaan samen nadenken over hoe je als 

leidinggevende op jeugdvereniging of 

club, jongeren hierbij kunt begeleiden 

vanuit het Woord van God.

Je krijgt praktische handvatten, Bijbelse 

lijnen en ruimte om vragen te stellen. 

Bovenal willen we je bemoedigen 

en versterken in je taak, zodat je 

met vrijmoedigheid en wijsheid 

jongeren mag dienen.

Hoopvol uitzien

Het was mooi om elkaar (weer) te 

ontmoeten, over de wederkomst 

van Christus te spreken en samen 

te ontspannen. We hopen je bij de 

volgende Bijbelstudieconferentie in 

januari 2026 weer te ontmoeten.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
htt ps://www  .hhjo.nl/inschrijven-nieuwsbrief

VOLG ONS
WHATSAPP-KANAAL

VOLG ONZE SOCIALS
htt ps://www  .instagram.com/hhjo.nl/
htt ps://www  .facebook.com/hhjo.jongerenorganisatie/ 
htt ps://www  .youtube.com/@hhjovideo

Meld je snel aan!

 In gesprek met
jongeren en tieners

over relaties en 
seksualiteit

Regionale toerustingsavond

Voor informatie en aanmelden
hhjo.nl/agenda

Data
Woensdag 8 Oktober
Woensdag 15 Oktober
Woensdag 15 Oktober
Donderdag 16 Oktober
Donderdag 30 Oktober

Locatie
HHG Middelharnis- Sommelsdijk
Kerkelijk Bureau Veenendaal
HHG Nederhemert
HHG Elspeet
HHG Ouderkerk aan den IJssel

Inloop 19.30 uur | start 19.45 uur

Onweerstaanbaar

Voor leidinggevenden
van tieners 10 - 20 jaar

In gesprek metjongeren
over relaties en seksualiteit

Kom en laat je toerusten. 
We hopen je te ontmoeten op één van de vijf locaties!

Regionale toerustingsavond
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