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Wat doen  
wij in de stad?  
EEN OPROEP TOT OMZIEN NAAR  
DUIZENDEN VANWEGE HET EVANGELIE   

OMGAAN MET ROUW 
LEVEN MET  

EEN ROUWWOND

CHRISTEN ZIJN IN HET  
DAGELIJKS LEVEN

DE BOUW

DORDTSE LEERREGELS
VERWACHT UW ZALIGHEID 

VAN GOD ALLEEN



Kinderen

Juf Margriet

Petrus is op reis. Hij was een 
discipel van de Heere Jezus. 
Hij leerde van Hem en hij 
volgde Hem. Nu wordt Petrus 
een apostel genoemd. Dat 
betekent dat hij is gestuurd 
om de mensen de blijde 
Boodschap, het Evangelie 
te vertellen! Petrus gaat 
verschillende gemeenten 
bezoeken van mensen die de 
Heere Jezus liefhebben. 

Petrus is in Lydda. Daar 

is een wonder gebeurd. 

Enéas, een man die al acht 

jaar ziek was, is genezen! 

In de omgeving van Lydda hebben 

anderen gehoord over het wonder.

Joppe is een stadje dat dichtbij Lydda ligt. 

Ook daar hebben de mensen gehoord 

over het wonder in Lydda. Ze hebben 

gehoord over Petrus en ze willen graag 

dat hij ook naar Joppe komt. Twee 

mannen worden naar Lydda gestuurd. 

Ze moeten Petrus gaan halen. Want in 

Joppe is verdriet gekomen! 

‘Waar is Petrus?’, vragen de twee mannen 

in Lydda. ‘Wilt u met ons meegaan naar 

Joppe?’ 

Petrus gaat mee. Hij wil de mensen 

graag helpen. Hij weet dat er nog meer 

wonderen kunnen gebeuren in de Naam 

van zijn God! Petrus wordt meegenomen 

naar een kamer waar een vrouw op een 

bed ligt. Het is Tabitha; ze is gestorven. De 

mensen uit Joppe hielden veel van haar. 

Tabitha maakte altijd kleren en gaf die 

weg aan andere mensen, die het erg nodig 

hadden. Met tranen in hun ogen laten die 

mensen de kleren aan Petrus zien. 

Petrus stuurt nu iedereen weg. Hij wil 

dat niemand bij Tabitha in de kamer is; 

alleen hijzelf. Dan knielt hij neer bij het 

bed van Tabitha en bidt. Dan klinkt het: 

‘Tabitha, sta op!’ 

Kijk eens, Tabitha knippert met haar ogen. Ze kijkt 

Petrus aan en gaat rechtop zitten. Wat een wonder! 

Petrus pakt haar hand en helpt haar om op te staan. 

Tabitha leeft weer! Petrus roept de andere mensen, ze 

mogen komen kijken. Ze zien Tabitha, ze leeft! Wat zijn 

de mensen nu blij! 

Het duurt niet lang of alle mensen in Joppe horen van 

het wonder. Dan gebeurt er nog een wonder: Veel 

mensen gaan nu in de Heere geloven. Hun dode harten 

worden levend gemaakt. Dat werk doet de Heilige Geest 

nu nog. 

sta op!Tabitha,

Lees in je Bijbel: 

Handelingen 9:36-42

Maak de kruiswoordpuzzel. Je vindt de antwoorden 

in Handelingen 9 of in andere hoofdstukken die 

genoemd worden. De oplossing is een woord van 

zes letters! Waarom past dit woord bij het Bijbel-

verhaal?

Inzenden:
Het woord en je uitleg 

waarom dit bij het 

Bijbelverhaal past, 

onder vermelding

van ‘puzzel 101’.

Puzzel 101

a b c d e b
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HORIZONTAAL
1 Griekse naam van Tabitha
6 Bijbelboek waar deze geschiedenis staat
7 Man uit Lydda die genezen is
8 De jongen in Lukas 7 vers 14 kwam hier 

vandaan

VERTICAAL
1 Hoe Tabitha in vers 36 genoemd wordt
2 De kamer waar het lichaam van Tabitha 

ligt
3 Hier woonde Tabitha
4 Je leest over zijn opstanding in Johannes 11
5 Zo worden de gelovigen in Lydda en Joppe 

genoemd

LEER UIT JE HOOFD:

 Ik ben de Opstanding en het 
Leven; die in Mij gelooft, 
zal leven, al ware hij ook 

gestorven.

JOHANNES 11:25B
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Op 8 november kwamen 200 jongeren samen in de Christe-

lijke Hogeschool in Ede voor de jongerendag 16+! Het was 

een dag vol ontmoeting, samen zingen en verdiepen in het 

thema 'Want Hij is onze Vrede.'

De jongerendag begon met een lezing 

van ds. A. Kos, die de inleiding vormde 

voor een programma vol verdieping 

en onderling contact. Na een heerlijke 

maaltijd gingen de jongeren uiteen om 

verschillende workshops te volgen.

In de workshops gingen we dieper in 

op het thema vrede in verschillende 

gebieden van je leven.

Maar de jongeren konden ook hun vragen stellen over het 

doen van belijdenis, konden een lied instuderen en werden 

aangespoord om te getuigen in hun omgeving.

Als de Heere het wil, hopen we volgend jaar weer een jongeren-

dag te organiseren. Kom dan zeker ook (weer) kijken en ervaar 

zelf hoe mooi het is om met

zoveel jongeren samen te zijn.

Leidinggevenden 12-

JongerenJongeren

Wat was het een prachtige dag,Wat was het een prachtige dag,
mensen! mensen! 😍😍😍😍 Zeker!! Heel mooi. Zeker!! Heel mooi. 🥰🥰

Ik vond het ook echtIk vond het ook echt
een heerlijke dag,een heerlijke dag,

echt rijk gezegend!echt rijk gezegend!

Van vrijdagavond 31 oktober tot en met maandagmorgen 3 november kwamen bijna 100 jongeren van 18-23 jaar 
samen voor de Bijbelstudieconferentie over het leven van Jeremia. Het thema van het weekend was:

Alleen op de wereld: klacht en kracht bij Jeremia.Alleen op de wereld: klacht en kracht bij Jeremia.

Het leven van Jeremia was allesbehalve makkelijk. Al op jonge leef-

tijd riep God hem tot profeet, maar hij werd vaak niet begrepen, 

voelde zich eenzaam en somber, en belandde zelfs meerdere keren 

in de gevangenis. Toch bleef hij trouw aan zijn roeping; en dat maakt 

hem juist zo inspirerend.

Het weekend begon met een opening door ds. P. de Vries, die boei-

end vertelde over wie Jeremia was en welke bijzondere opdrachten 

hij van God kreeg. Op zaterdagmiddag nam psychiater B. van den 

Brink de jongeren mee in een lezing vol praktijkvoorbeelden, waar-

door het verhaal van Jeremia ineens dichtbij kwam.

Zondag stond in het teken van ontmoeting met God tijdens de och-

tenddienst van de HHG Waarder, waar ds. R.W. Mulder een preek 

hield over Jeremia die zijn geboortedag vervloekt. Het was indruk-

wekkend om te zien hoe klacht en lof in dit Bijbel-

gedeelte zo dicht bij elkaar liggen.

De afsluiting van het weekend vond plaats tijdens de middag-

dienst in de HHG Waddinxveen, waar ds. P. den Ouden sprak 

over Jeremia’s bijzondere opdracht om een akker te kopen, een 

teken van hoop en vertrouwen in God.

Het was een inspirerend, intens en ook een gezellig weekend, 

waarin de bijna 100 jongeren niet alleen veel leerden over Jere-

mia, maar ook elkaar beter leerden kennen en samen spraken 

over het geloof.

De volgende conferentie voor 18-23-jarigen vindt plaats van 

D.V. 6-9 maart – iets om alvast naar uit te kijken!

Hoogtepunten van de 
Bijbelstudieconferentie 18  !

Bijbelstudie
materiaal
voor Kerst 
We willen als HHJO handvatten aanreiken, die je 

kunt gebruiken rond de kerstdagen. Voor jou als 

jongere, voor het gezin of tijdens de clubavond. 

Hier zie je de kerstschets voor de kinderen onder 

de 12 jaar. Deze en nog meer materiaal bekijken?

Ga naar: Ga naar: 
www.hhjo.nl/kerst-2025www.hhjo.nl/kerst-2025

Hoogtepunten van
de jongerendag 16 !
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